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Solcu olmak ayrıcalıklı bir şey değil! 
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Merhaba 


Sözüm ona ilerici olmanın, aydın görünmenin en büyük göstergelerinden biridir sanki solcu olmak. Yine sözüm ona, ne Radar bayağı, ne kadar statükocu sıfat varsa hepsi sağın Üzerine 


atılmıştır. 


Ne çok yol ayrımı var hayatımızda... 


İyiyle doğru, sıcakla soğuk, sağ ve sol, hak ve batıl, korku ve yakarış, yang ve ying... 


İnsan dünyaya gözleriyle bakar ama dünyayı anlayabilmesi için kavramlar da gerekir. 


Kavramların içini boşaltmaya çalışır bazıları, bazıları da kimi kavramları hiç tartışmadığımızdan, onlara gereken önemi vermediğimizden bahseder. 


Sağ ve sol da öyledir. Yalın anlamıyla bir yön bilgisi olmaktan öte ağır siyasi salvoların altında ezilirler. Hayatımızın her aşamasında bu kavramları duyarız. Modernlik ikiyüzlüdür, muhafazakârlık bayağıdır. Mütedeyyinler gericidir. Kavramlar kendimizi tanımlamamızı sağlar diğer insanlara karşı ve kavramlar tarafından diğer insanlar tarafından ilence uğrarız. 


Bazen de kendimizi bu kavramların içinde var ederiz. Sözüm ona ilerici olmanın, aydın görünmenin en büyük göstergelerinden biridir sanki solcu olmak. Yine sözüm ona, ne kadar bayağı, ne kadar 


mustafa.akardlacivertdergi.com 


statükocu sıfat varsa hepsi sağın üzerine atılmıştır. 


Türk Solu... 


Bu aşırı global yüzyıla yukarıdan baktığımızda gördüğümüz aynilik ne kadar da şaşırtıcı. “Nedir bu kölelerin olanca silahları/ silahların kölesi olmaktan başka” 


Bütün insanlık neredeyse aynı telefon, aynı bilgisayar, aynı televizyon markasını kullanır hale gelmişken, alemşümul bir kavramın bırakın milletten millete, aynı şehir içinde bile farklı mahallelerde tanımı- nın değişeceğine kimse inanmak istemiyor artık. 


Yeni yıla “Türk Solu”nu tartışarak giriyoruz, ola ki bir sayımızda da “Türk Sağı”nı tartışırız. 


Ve şunu da unutmadık: Cemil Meriç'in dediği gibi “İzm'ler idrakimize giydirilen deli gömlekleri.” 


Vadiverti kendi yaşan kltürünüze dahil 


etmeniz temennisi İle... 
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M. SENA SUBAŞI 
H. BEYZA AYDIN 


Küçükken hayatımıza sadece bir yön ifadesi olarak giren “sol” kavramının sonradan aslında çok geniş anlamlar çağrıştırdığını öğrendik hepimiz. 
Peki, bu geniş anlamlı kavram sokaktaki insan için ne anlama geliyor? 


Istanbul'un farklı semtlerine u 


cevaplarla sol ideolojiden anladıklarımız... 


w 


ra 


insanlara tek bir soru 


önelttik: 


İşte ortaya çıkan birbirinden ilginç 


RR LL ENİ 


» Benim için sol, sadece milliyetçilik karşıtlığı demek. 


» Hiçbir şey ifade edemez. Ben sağ görüş tarafındayım. 


» Kemalist görüş olabilir mi? 


e Sol görüş, daha fazla devlet işlerine yönelen, din işlerini hiçbir şekilde içlerine karıştırmayan bir görüş bence. Aşırı derecede laik bir düşünce. 


se Sol mu? Sol demek ölüm demektir. 
Aman aman aman, uzak durun! 1975 
yılında Ege Üniversitesi'nde okuyordum. O solcular yüzünden üniversiteyi 


terk etmek zorunda kaldım. Çok kötü bir şeydir. 


» Sol sağ yapmayın, en büyük yol Atatürk yoludur. Öyle yürüyün çocuklar, solu sağı bırakın. 


e Sol görüş şu an işlemeyecek bir şey. 
Boşuna olan, yozlaşmış bir görüş. 


e Şimdi ben bu sol görüşü sana mı anlatayım? Anlayabilir misin ki sen beni? Boş ver yavrum yal!) 


e Sol görüş demek insan haklarının gerektirdiği kanunlar çerçevesinde yaşamaktır. İnsanların hak ettiği insanca kaliteli 


yaşama biçimi; hukuku önemseyen ve onu var etmeye çalışan bir görüş. 


e Sol görüş, ülkede yaşayan herkesin eşit haklara sahip olması anlamına geliyor. 


e Sol görüşü uzun uzun anlatmayayım. 
Tek kelimeyle muhafazakârlıktan daha uzak demektir. 


e Sol görüşte bazı insanların sosyal hakları vardır. Bunlar olması gereken haklardır. Mesela senin eğitim hakkın. Parayla olabilir mi? Olmaması gerek. Sağlık, barınma, ısınma, ulaşım... Bunlar sosyal devlet dediğin şeyin ana kurallarıdır normalde ama kapitalist bir dünyada 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MERAK 


yaşadığımız için her şey paraya bakıyor. 
Araba alıyorsun vergi veriyorsun, okula gitmek için para, her şey para. Olması gereken doğru şey insanlık, o nedenle sol görüş mantıklı geliyor bana. 


Sağ görüşün tersi. 


Sadece Atatürk'ü ifade ediyor. 


» Ülkeyi batağa sokan görüşlerden bir tanesi. Bence en büyüğü. 


e CHP geliyor. 


Sol görüş mü? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne sağ ne de sol, benim bildiğim tek yol var; o da Allah yolu. 


Sen çok koyu AK Parti'lisin, sen de 
çok koyu CHP'lisin değil mi? Yüzde 99 
doğru, yalan söylemeyin, ben anlarım ama hiç fark etmez, benim tek istedigim sizin gibi akıllılar okuyup devlete gelsinler de biraz da alt tabakanın yüzü gülsün. 


İstanbul Üniversitesi'nde solcular solda oturuyormuş. 


Lenin ve Stalin. 


Devletin yönetimine muhalefet, karşıt fikirli, laik görüş. 


Anarşist hepsi. 


Gerçeklere karşı çıkarlar. 


Örgütlenme denince ilk akla gelen fraksiyon ama günümüz dünyasında uygulanabilirlik açısından olmayacak bir şeyi bu kadar hiddetle savunmaları saçma geliyor bana. 


Sol deyince aklıma ilk, nota olan “sol” geldi. 


Dinsiz anarşistlerin kendince devleti yok etme çabaları. 


Eşitliği savunan bir düzen. Her eve lazım. 


Karl Marks belirdi gözümde birden. 


» Devrimin ta kendisi. Biraz ürkütücü. 
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Özgürlükçü sosyalist kesim kendine solcu der. 


Bunların hepsi boş. Hâlâ evrimini tamamlamamış ilkel hayvanlarız. 


Yeşil parka geldi aklıma. Yeşil parka giyen, bıyıklı, elini havada yumruk yapıp hızlı hızlı yürüyen sinirli erkekler. 


Sol deyince aklıma İzmir'in alt yapı sorunları geliyor. Sürekli yağmur yağınca su baskını oluyor ya. 


Benim için sol Fransız meclisinden beri, kraliyet zamanından beri halkı temsil ediyor çünkü o zamanlarda da halk kralın sol tarafındaymış. Sağ tarafında da hükümet içerisinde çalışan kralın kendi adamları varmış. Sol, o zamandan beri halkın sesini temsil ediyor. 


Sadece işçi sınıfını temsil etmiyor. Halkın birlik, bütünlük içinde hareket etmesi gerektiğini söylüyor ve bütünlükten doğan bir gücü temsil ediyor bence. 


Sol deyince aklıma yeniliklere açık, toplumda yolunda gitmeyen şeyleri düzeltmeye çalışsan ve halka daha yakın duran bir ideoloji geliyor. Herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması gerektiğini savunuyor. 


Allah sonumuzu iyi etsin. 


Daha çok Atatürkçülük, CHP falan geliyor aklıma. 


Biz solu desteklemiyoruz. Sağdayız. 
Solla pek ilgilenmiyoruz. 


İnançsızlar. 


Sosyal adalet demek, hak, hukuk, adalet demek. 


Onların amaçlarını bir bilebilsem! Eşitlik, adalet diyorlar, biz ayrım yapmayız diyorlar ama kendileri hiç ayrım yapmadılar mı? Çok yaptılar! 


Sol görüş yahut sağ görüş, hiçbiri bana hitap etmiyor. 


e Devrim. 


e Hepsi aynı. Herkesin görüşüne saygı duymamız gerekiyor. 


»e Benim için sağ Sol bir şey ifade etmiyor. 
Doğru yanlış olarak bakıyorum. Sağ nedir, sol nedir yani. Müslüman mısın? 
Elhamdülillah Müslümanım. Önemli olan tek şey budur. 


e Düşünce özgürlüğünü savunan, özgürlüğü savunan insanlar. 


e Sol düşünce bize daha rahat bir ortam verir. Kısıtlama onlarda da var ama son zamanlarda yaşadıklarımızdan sonra gerekli gibi. 


e 80'lerde, 90'larda falan aktifti bu görüş. 
Şimdi yok denmez de yozlaşmış, içi boşaltılmış. 


»e Emekçinin yanında olmak, sadece kendi için değil başkalarının hakları için de mücadele etmek, dünyayı değiştirme hayali kurmak demek bence. 


»e Bu ideolojinin büyük bir çoğunluğunu ikiyüzlü insanlar oluşturur. İdeoloji hümanizm, adalet falan der sürekli ama bir numaralarını göremedik. Siz de yönettiniz ülkeyi. Türkiye o zaman harikalar diyarı mıydı? Bunlar anca kendilerine dokununca bağırırlar, başkasına dokununca hepsi sus pus, hepsi kör. Bu yüzden ikiyüzlü bir görüş. Kanıtlandı bu geçmişte. 


» Ateizm, faşizm, komünizm, devrim, evrim, Darwin, hepsi. 


e İnternetten bakabilir miyim bi' dakika? 


» Sol görüş bana göre adaletli bir görüştür. Faşizme karşıdır. İnsan haklarını sayar. Adaletli bir yönetimdir. 


e Şu dönemin solcusu da garip. Halktan nefret eden solcu mu olur? Şimdikiler öyle, bizi beğenmiyorlar. O zaman kiminle devrim yapacaksınız, ne için çabalıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. 
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SOLCU OLMAK 
AYRICALIKLI 
BİR ŞEY DEĞİL! 


RÖPORTAJ :: 


BEYTULLAH ÇAKIR :: HALİL BERKTAY 


HALİL BERKTAY KİMDİR? 

1947 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Liseyi Robert Koleji'nde 
bitirdi. Ekonomi alanında lisans ve lisansüstü eğitimini, 1968'de Yale Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Birmingham Üniversitesi'nde tarih disiplininde doktora yaptı. 
Türkiye'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Tarihi ve İktisadi Doktrinler Kürsüsü ile ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümlerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulunan Berktay yurtdışında, Birmingham Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nde dersler verdi. Esas uzmanlık alanı, 20'nci yüzyıl Türk milliyetçiliği ve milliyetçi historiyografisidir. 
Bunun dışında, gerek Avrupa Ortaçağ tarihinin, gerekse Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihinin karşılaştırmalı bir perspektif içinde yeniden düşünülmesi sorunuyla da uğraşan Berktay, halen Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 


ürk solunun en çok tartışılan yönünü ve Türk soluna getirilen en önemli eleştiriyi yerlilik 

kavramı ve solun Türk halkının kutsal değerleri ile olan ilişkisi oluşturdu. Bu zamana kadar 

hiçbir zaman parti bazında sosyalist kimlikle iktidara gelemeyen Türk solunun en önemli 

temsilcilerinden biri de CHP oldu. Peki, CHP gerçekten bir sol parti miydi? Bu konuyu Prof. 
Dr. Halil Berktay'la konuştuk. “CHP'nin solla ilişkisi, kendisini solda tanımlaması, ortanın solu veya sosyal demokrat kavramlarının ortaya çıkmasıyla başladı” şeklinde konuşan Berktay, hem dünyada solun ortaya çıkışı hem de CHP'nin sol ile ilişkisi adına önemli şeyler söyledi. 


CHP kendisini yıllardır sol bir parti olarak tanımlıyor. Toplumun belirli bir kesimi de CHP'yi öyle bir yere koyuyor, sol olarak görüyor. Gerçekten öyle mi, CHP sol bir parti mi? 


Öncelikle iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, sol kavramının ne anlama geldiği, köklerinin nereye dayandığı. Türkiye'de sol yahut solculuk mutlak ve soyut kavramlar gibi kullanılıyor ama aslında göreli bir kavram. Kökeni Fransız Devrimi'ne dayanıyor. 
1789'dan itibaren Fransa'nın Ulusal Kurucu Meclis'inde farklı siyasi grupların bir oturma şekli var. Meclis, amfi-tiyatro gibi geriye doğru yükselen bir yarım daire şeklinde. Yarım dairenin odağında 


meclis başkanının kürsüsü var. 
Sağda kralcılar oturuyor, ortada ılımlılar, solda da radikaller. Sol 

ve sağ kavramları aslında buradan türüyor. Bu kavramlar ortaya çıktığında, sosyalizm henüz son derece marjinal bir konumda. 
Dolayısıyla sol, ortaya çıkış noktası itibariyle sosyalizm anlamına gelmiyor. Sosyalizmin giderek sola el koyması, 100-150 yıl boyunca kendini sol ile özdeşleştirmesi, çok sonraki bir olay. 1 9'uncu yüzyıl sonları ve 20'nci yüzyıl başlarında gerçekleşiyor. Zaten buradan hareketle, Türkiye'de sol sözcüğü sosyalist, Marksist ve/ya komünist anlamında kullanılıyor yahut öyle çağrışımlar uyandırıyor. Ben bu anlayışın önemli bir kafa karışıklığını yansıttığını düşünüyorum. 


Vurgulamak istediğim ikinci nokta, sol kavramına aşırı değer biçiliyor olması. Bunu öncelikle solcuların kendileri yapıyor. Bu durum her nasılsa popüler kültüre de sinmiş durumda. Yani solcu olmak çok matah bir şeymiş gibi yazılıp konuşuluyor. Solcuların kendilerinde bir kutsiyet duygusu, bir ulvi misyon duygusu, bir ahlaki üstünlük duygusu şu yahut bu şekilde mevcut. 
Kendilerini çok beğeniyorlar. Solcu olmayı adeta bir derviş olmak, sufi olmak, bir pir olmak gibi görüyorlar. Bir mertebe olarak görüyorlar. 
Sizin sorduğunuz soruda bile bunun izlerini hissediyorum açıkçası. 
Benim görelilik anlayışım içinde, en azından geçmişte CHP'nin solda yer aldığı dönemler oldu 


ama sizin sorunuz öyle geliyor ki, CHP'ye solcu dersek, bir, sanki bu özsel bir vasıfmış; iki, sanki ona bir paye verecekmişiz gibi. 


Bu da solun Türkiye'deki algılanış biçimiyle ilgili bir şey galiba. 


Evet, Fransız Devrimi sonrasında Avrupa'da, dünyada ve Türkiye'de böyle bir kültürel algılayış söz konusu oldu. Solun ister eşitlikçilik, ister sosyal adalet, ister mağduriyet, ister ezilmişlik üzerinden olsun bir şekilde ulvi bir mertebe gibi algılanması devam ediyor. 
Buna katılmadığımı söylemek istiyorum. Geçelim, asıl konuya gelelim. CHP'nin solla ilişkisi, kendisini solda tanımlaması, ortanın solu veya sosyal demokrat kavramlarının ortaya çıkmasıyla başladı. Sübjektif düzeyde onunla başladı en azından. İlk önce İsmet İnönü'nün “ortanın solu” kavramını ortaya atması ve sonrasında Bülent Ecevit'in bunu belki bir adım daha ileri götürüp “sosyal demokrat” kavramını kullanmasıyla ilişkilendirebiliriz, CHP'nin solla ilişkisini ama önce dünyada sosyalizmin ve sosyal demokrasinin köklerine eğilmemiz gerekiyor. 
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Sanırım geçmişe bir yolculuk yapacağız... 


Meselenin esasını anlamak için buna ihtiyacımız var. 1 9'uncu yüzyılda Avrupa'da sosyalizmin, sosyalist özlem ve düşüncelerin Marksizm'den önce de mevcut olduğunu belirtelim öncelikle. Sosyalizm kavramının ilk içeriğini Marks ve Engels icat etmedi. Marksizm'in ortaya çıkışından önce de vardı bu fikir. Belki çok marjinaldi ama bazı kişiler ve gruplar kendilerini kâh sosyalist kâh sosyal demokrat kâh komünist olarak tarif ediyorlardı. 
19'uncu yüzyıl koşullarında bunlar üç aşağı beş yukarı aynı şeyi ifade etmekteydi. Henüz Bolşevik-Menşevik ayırımı, reformcu ve ihtilâlci sosyalist yani komünist ayırımı meydana gelmemişti. Sosyalizm kapitalizmin zıddıydı; sosyal demokrat ise bir bakıma demokratın zıddıydı. 


Sosyal demokratın, demokratın zıddı olduğunu belirtmeniz gerçekten çok ilginç. Bununla ne anlamamız gerekiyor? 


Herhangi bir şeyin demokratın zıddı olması kulağa tuhaf gelebilir. 
Burada fikir şuydu: Kanun önünde 


TÜRKİYE'DE SOL SÖZCÜĞÜ GENELLİKLE SOSYALİST, MARKSİST, KOMÜNİST ANLAMLARINDA 
KULLANILIYOR YAHUT 
ÖYLE ÇAĞRIŞIMLAR UYANDIRIYOR. BEN BU ANLAYIŞIN ÖNEMLİ BİR 
KAFA KARIŞIKLIĞINI YANSITTIĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM ZİRA 
MESELENİN TARİHSEL 
BOYUTLARI BUNUN BÖYLE OLDUĞUNU DOĞRULAR 
TÜRDEN DEĞİL. 


eşitlik, hukuk açısından eşitlik gerçekleştirilebilir ama yetmez. 
Fransız Devrimi'nden önce, sosyoekonomik anlamda değil, doğrudan doğruya hakları bakımından, siyasi bakımdan ayrıcalıklı ve ayrıcalıksız sınıflar vardı. Hukuk önünde eşitsiz sınıflar söz konusuydu. 
Fransız Devrimi ve ona benzer, onu izleyen devrimler bu farkları ortadan kaldırmıştı, kaldırıyordu veya er geç kaldıracaktı. Hukuki ve siyasi eşitliği kendi başına yeterli bulmayan kesimler vardı. Hukuki sınıfların ortadan kalkmasıyla yetinmeyen, asıl sosyo-ekonomik sınıfları ortadan kaldırmak gerektiğine inanan bir anlayış vardı. Onun için birincisini isteyenler sadece demokrattır ama ikincisi isteyenler ise sosyal demokrattır. Sosyal demokrasi kavramının kökeni 

ve esas anlamı budur. Hukuki ve siyasi eşitliğin (yahut ayrıcalıksızlığın) ekonomik ve sosyal eşitlikle tamamlanmasını istemektir. 


Peki, komünizm kavramı? 


Komünizm deyimi bambaşka bir yerden geliyor. 1789'un fırtınalı günlerinde Bastille'in zaptı, kadınların Versaille yürüyüşü... Paris'te bir yandan Ulusal Meclis var ama 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şehre Paris Komünü adını taşıyan Paris belediyesi hükmediyor. 
Komün, 1794'te Jakobenlerin düşüşüyle birlikte dağıtılıncaya kadar daima en radikal unsurların elinde kaldı. Dolayısıyla özel bir ultra-radikalizm simgesi ve aynı zamanda tamamen kendi kendini yönetme simgesi haline geliyor. Bunun, geleceğin sosyalist toplumunda 

da gerçekleşeceği, toplumun öyle yönetilebileceği farz ediliyor. 


Bir arketip oldu yani. 


Evet bir arketip. Burada bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Komünizm terimi Paris Komünü'nden türedi deyince, 1871 Paris Komünü ayaklanması zannedilebiliyor. 
Dolayısıyla Marks ve Engels'in 1848'de yazdıkları kitaba nasıl olup da Komünist Manifesto adını verdiler sorusu boşlukta kalıyor. 
Bunlar Marks ve Engels'ten önce de mevcut kavram ve terimler; onlardan sonra yeni anlamlar kazanarak daha iyi bilinen şekillerine 
bürünüyor. Gerçek şuki; 1871 
Paris Komünü de 1789-1794 Paris Komünü'nden esinlendiği için bu adı kullanıyor. 


Marksizm'le ne gibi yeni anlamlar kazandı bu kavramlar? 


Marksizm, sosyalizmi alıp yeniden tanımladı; deyim yerindeyse sosyalizme el koydu ve Marksist sosyalizm haline getirdi. Önemli bir bünyesel değişiklik gerçekleştirdi, sosyalist düşünce ve harekette. Marks ve Engels'e kadar, sosyalizmde bir eşitlik özlemi vardı ama nasıl gerçekleşeceğine, mevcut düzenden sosyalizme nasıl gidileceğine dair bir yol haritası mevcut değildi. Daha çok, bir yaşam tarzı meselesi gibi görülüyordu. Özel mülkiyete dayanmayan ve kâr peşinde koşmayan, daha paylaşımcı ve eşitlikçi topluluklar kurulursa, bu model yaygınlaşabilir diye düşünülüyordu. Bu niteliğiyle, daha çok ahlâki bir projeydi. Siyasi, ihtilalci ve mutlaka işçi sınıfının gerçekleştirebileceği sınıfsal bir proje değildi. 


Marks ve Engels'in sosyalizmde yaptığı değişikliği ise kabaca şöyle 


İŞÇİCİ VE İŞÇİ 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tarif edebiliriz: siyasileştirmek, ihtilalcileştirmek ve aynı zamanda işçileştirmek; bir işçi sınıfı projesine, işçi sınıfına dayalı bir siyasi devrim, bir ihtilâl projesine dönüştürmek... Geçmişte de yazdım ve söyledim; benim için Marks ve Engels'in ilk çıkış noktası sonradan tanıyıp öğrendikleri işçi sınıfı ve/ya sosyalizm değil, öncelikle devrim severliktir. 18 15 Viyana Kongresi'nin “restorasyon” programıyla, yani monarşi ve aristokrasilerin geri gelmesiyle birlikte, o dönemin genç kuşakları yine kilisenin ve aristokrasinin baskısını hissetmeye başladı. Ortam onlara çok boğucu geliyor; geride kalan büyük devrimi, o muazzam fırtınayı kaçırdıklarına hayıflanıyor ve bir sonraki devrimin özlemi içinde yaşıyorlardı çünkü Fransız Devrimi, devrim olasılığını siyasetin gündemine çok güçlü bir şekilde sokmuştu. Pek çok kesim, bundan sonra da devrimlerin olabileceği umudunu taşıyordu. Nitekim politika sahnesinde, devrim severler ve devrim sevmezler birbirinden ayrışıyordu. Öyle insanlar vardı ki, bir sonraki devrim heyecanının, yeni bir kahramanlık destanının özlemi içinde yaşıyorlardı. 


Bizim devrimcilerin durumu da bundan çok farklı değil sanki. 


Bu, 200 yıllık, çeşitli ülkelerde tekrar tekrar tezahür eden bir devrim severlik haletiruhiyesidir. Bazı insanlar hep 1789'un, 1830O'un, 1848'in barikatlarına yeniden çağrılmayı bekler. Geçmişe dönük boyutuyla bu nostaljinin edebiyattaki bir örneği, Stendhal'in Kırmızı ve Siyah romanındaki Julien Sorel karakteridir. Restorasyon döneminde Fransa'nın taşrasında Sorel, kilisenin ve aristokrasinin hâkimiyeti altında kendisini boğuluyormuş gibi hisseden bir tiptir. 


Marks ve Engels de başlangıçta birer Julien Sorel'dir benim gözümde. Fransız Devrimi'nin yeni bir edisyonunun özlemi içinde yaşarlar ve devrimin kaçınılmazlığını daha çok felsefeden, Hegel diyalektiğinin dünya tarihine uygulanmasından türetmeye çalışırlar. 


Ama hangi devrim ve kim yapacak? Fransız Devrimi'nin tekrarı mı olacak? Sınıfsal bakımdan karışık aynı halk kitleleri, gene aynı şekilde sokaklara dökülüp barikatlar mı kuracak? Sanayi Devrimi'nin yarattığı “içtimai sorun”la, yani işçi sınıfının o sırada gerçekten çok ağır olan çalışma ve yaşama koşullarıyla karşılaştıklarında, aradıkları “devrim ajanı”nı bulduklarına hükmediyorlar... 


Nasıl oluyor? 


Marks bunu daha çok Engels'e borçlu. Engels babasının şirketinin İngiltere temsilcisi olarak Manchester'da yaşıyor. Sanayi kapitalizmini ve işçi sınıfının felaketini Marks'tan çok önce görüyor. 
Zaten ilk gerçek Marksist kitabı da Marks'tan önce yazıyor Engels: İngiltere'deki İşçi Sınıfının Durumu. Hakikaten Sanayi Devrimi'nin yarattığı “içtimai mesele”yi bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bu “içtimai mesele”ye farklı tepkiler veriliyor. Kimileri orada yoksulluk ve sefaletten başka bir şey görmüyor. Ya korkup “kanun ve nizam” istiyor yahut bu vahşi koşulları hafifletmenin yollarını arıyor. Derece derece kişisel hayırseverliğe, kurumsal hayırseverliğe, parlamento aracılığıyla birtakım reformlara yöneliyor. 
Marks ve Engels ise herkesten başka bir şey görüyorlar orada; bir ihtilâl potansiyeli algılıyorlar. En kalabalık sosyal sınıf haline gelme yolundaki işçi sınıfının, büyük fabrikalarda konsantre çalışma ve büyük şehirlerin işçi mahallelerinde konsantre yaşama koşulları itibariyle, kolay örgütlenebilirlik ve seferber edilebilirlik özelliği- nin farkına varıyor; özetle (biraz vülgarize ediyorum ama) özlenen devrimin gerçek tarihsel ajanını bulduklarına hükmediyorlar. Ana fikir şöyle ifade edilebilir: Bir parti kurarız, doğrudan doğruya işçilerin temel taleplerinden hareketle öyle bir program, öyle bir platform oluştururuz ki, şimdiye kadar politikada hiç görülmedik derecede sınıfsal bir karakter taşır. Bu parti ve programla işçi sınıfına gideriz; onları kazanır ve örgütleriz; adım 


ci 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adım bir kitle temeli inşa ederiz ve uygun bir siyasi kriz anında, işçi sınıfıyla birlikte devrim yaparız. 


Marksizm'in özgün siyasal projesi böyle ifade edilebilir. Bir şey daha var. Bunun sadece etik, ahlaki bir tercih değil, aynı zamanda bilimsel olduğu iddiasındalar. 1 9'uncu yüzyılda son derece bilimperest bir ortam söz konusu, çok güçlü bilimcilik rüzgârları esiyor. Marks ve Engels, bir yönüyle de bu zeminden besleniyor; yeni “toplum bilimleri”ni daha da ileri götürmeye, daha katı ve deterministik kılmaya çalışıyorlar. Hâkim bilimsel yasalar, kapitalizmin çöküşüne ve devrimin kaçınılmazlığına işaret ediyor. Dolayısıyla Marksizm, insanları “tarihin kanuniyetleri” çerçevesinde bilimsel açıdan da kazanması kaçınılmaz olan bir davaya davet ediyor. Kendilerininkini “bilimsel” sosyalizm; öncekileri ise “ütopik” veya “hayalci” sosyalizm olarak görüyorlar. Aslında 


w 


kendi projeleri de ütopik. Bilimsel kaçınılmazlıkla ilgisi yok. Bugün bu apaçık ortada ama o gün ve sonraki 100-150 yıl boyunca böyle sunuluyor. 


Ne ölçüde başarılı oluyorlar peki? 


Sosyalizmi de, devrimi de çok kapsamlı bir şekilde değiştirmeyi başarıyorlar. Sosyalizm tasavvuru ve devrim tasavvuru alanlarını öyle derinden ele geçiriyorlar, o kadar güçlü bir teorik ve ideolojik hegemonya kuruyorlar ki, yaklaşık 
100 yıl süreyle, Marksist sosyalizm dışında bir sosyalizm de olduğu ve olabileceği ihtimali çok zor düşünülür hale geliyor. 


İkinci olarak bir işçileşme ve işçi sınıfına gitme cereyanı başlatıyor, büyük bir işçi hareketi yaratıyor Marksizm. Yani Marksistler veya Marksist sosyalistler, hemen her ülkede işçi partileri yahut sosyalist 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partiler, sosyal demokrat partiler kurarak kendi işçi sınıflarını kazanma yolunda adımlar atmaya başlıyor. Bu adımların çok önemli bir parçası da sendikalar. Sendikalar, en azından başlangıçta işçi hareketinin kendiliğinden gelişiminin yarattığı bir örgütlenme. Zamanla pek çok ülkede sendikaların büyük bir kısmına, bazen tamamına Ssosyalistler hâkim olmaya başlıyor. 
Ya mevcutlarına hâkim oluyorlar yahut yenilerini kuruyor, bazı hallerde sendikalaşmanın başını çekiyorlar. İşçileşmiş bir sosyalist hareket projesi, 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında ve 20'nci yüzyıl boyunca Marksizm'in önemli bir başarısı oluyor. 


Beklenen devrime ne oluyor peki? 


Bu noktada sıra, 1. Dünya Savaşı esnasında Rusya'da patlak veren Bolşevik Devrimi'nde. Marksizm'in radikallerinin, Lenin ve 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takipçilerinin, küçük, çok disiplinli, “çelik çekirdek” diye tarif edilen ve başından itibaren hep legal reformculuğa değil ihtilâlciliğe adanmış, ihtilalin pususuna yatmış, ihtilal için müsait ortamın doğmasını bekleyen illegal bir komünist partisiyle, savaşın yarattığı bir kriz anında iktidarı ele geçirmesi, Marksizm'in anti-kapitalist öngörüsünün doğrulanması olarak görülüyor. 


Alakası yok aslında. Bütün gösterdiği şu: Böyle bir teori ve böyle bir partiyle işçi sınıfına gidersen ve “tek yol devrim” anlayışında ısrar edersen, gerçekten tarihi bir fırsat çıkarsa, devletin ve siyasetin toptan felce uğradığı koşullarda, belki devrim yapıp siyasi iktidarı ele geçirebilirsin. Tabii Lenin ve takipçilerinin gözünde bunun aksi söz konusu. 1917 Ekim Devrimi, Marksizm'in tarihin yönüne (kapitalizmin çöküşüne ve sosyalizmin zaferine) ve bunun ancak bir işçi sınıfı devrimiyle gerçekleşebileceğine dair bütünsel öngörüsünün, her bakımdan doğruluğuna tanıklık ediyor. 


Bu yanılgılar içinde, feci bir günah işlediler aslında; sosyalist ve işçi hareketinin tarihindeki en büyük bölünmeyi gerçekleştirdiler; Il. 
(Sosyalist) Enternasyonal'e karşı, gidip Ill. (Komünist) Enternasyonal'i kurdular. “21 Koşul” adıyla bilinen ünlü belgeyi yayınladılar. 
Katı ultra-devrimcilik kuralları getirdiler ve her ülkedeki taraftarlarını, o zamana kadar mensup oldukları sosyalist yahut sosyal demokrat partileri kongreye çağırmaya; kongrenin önüne, 21 Koşulu gerçekleştirip Komünist Enternasyonal'e katılma önerisini koymaya; kazandıkları takdirde, ne âlâ, bütün parti olarak gelip katılmaya; kazanamadılarsa, sosyalist partilerden ayrılıp komünist partiler kurmaya çağırdılar ve müthiş bir bölünmeye sebep oldular. 


Bu bölünme ve beraberinde getirdiği zihinsel düşmanlaşma, İtalya'da Faşizm'in, Almanya'da Nazizm'in önünün açılmasında önemli ölçüde sorumludur. Bu bir yana; böylece birçok ülkede 19'uncu 


yüzyıldan farklı olarak sosyalistlik ve komünistlik zıt kavramlar haline geldi. Komünistlerin gözünde sosyalistlik veya sosyal demokratlık, reformculuk, burjuvaziye satılmışlık, devrimden vazgeçmişlik, sınıf ihaneti, parlamenter düzene boyun eğmişlik gibi terimlerle anlatılır oldu. Gerçekten de bu bölünme- de pek çok Avrupa ülkesindeki sosyalist ve sosyal demokrat parti, artık şiddete dayalı ihtilal peşinde koşmayan, barışçı ve demokratik bir çerçevede işçi sınıfı yararına reformlar yapmayı amaçlayan partiler haline geldi. Sosyal demokrasi bir de bu anlamı kazandı. Batı Avrupa solu böyle bir sol oldu. 


Çizdiğiniz çerçeveyi düşünürsek, CHP'de böyle bir sol gelenekten gelmeyen boyutlar apaçık ortada; peki, sol sayılabilecek herhangi bir şey var mı? 


Bazı şeyler elbette var ama onları da çok dikkatle tanımlamak lazım. 
İlk olarak modernite var örneğin, modernizasyon var. Modernite 

ve modernizasyon anlamında bir ilericilik var. Ayrıca, çok baskın 

bir devletçilik projesi söz konusu. 
Türkiye moderniteye geçişte geç kalmış. 1930'larda Kemalizm'in “muasır medeniyet seviyesine erişme” projesi, bu geç kalmışlığın farkında. Cebri, hızlandırılmış bir yürüyüşle modemiteye yetişmek amacındalar. Sanayileşme, bilim ve teknoloji, modern hukuk, laiklik ve çağdaş yaşam denen her şey bir modernizasyon projesini temsil ediyor. Devletçilik derken sırf ekonomik devletçiliği kastetmiyorum. Devlet, toplumun ve milletin “tanrısı” olmak zorunda; toplumun kendisi devlete hayat vermiyor; tersine, devlet kendine uygun toplumu yaratmaya çalışıyor. 


Devletçilik projesini sol ile bağdaştırmamız mümkün mü? 


20'nci yüzyılda sosyalizmi tam anlamıyla “icat eden” kişi, Stalin. 
19'uncu yüzyıl Marksizm'inde sosyalizm, kapitalizmin negatifinden ibaretti. Piyasa olmayacak, özel mülkiyet olmayacak. Peki, ne olacak? Toplumsal mülkiyet olacak; bütün toplumun ürettikleri yine 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bütün toplum tarafından paylaşılacak. Bunun pratikte nasıl olacağını kimse bilmiyor aslında. Marks ve Engels de bilmiyor, Lenin'in de pek bildiği söylenemez. Lenin sadece “Savaş Komünizmi”nin yürümediğini görüp kapitalizmin negatifi olarak sosyalizmi kurmanın hiç de kolay olmayacağını anlıyor. Buna karşılık 1929'dan itibaren Stalin, bir bakıma revize edilmiş ve çok daha iyi örgütlenmiş bir “Savaş Komünizmi”ni geri getiriyor. Sanayide çok geniş bir dolaysız devlet mülkiyeti kuruyor. Tarımda, güya gönüllü, gerçekte cebri kollektivizasyon yoluyla, devlet mülkiyeti ve kontrolünün biraz daha yumuşak biçimi demek olan kolhozlar. Hepsinin tepesinde de Gosplan, yani emredici beş yıllık planlar. Böylece kapitalizmin negatifi olarak sosyalizm, devletçilik kılığına bürünüyor. 
Bu da anlaşılır bir şey çünkü Rusya da Batı'ya yetişmek derdinde. 
Sosyalizm, yetişmecilik işlevini üstleniyor. Yetişmeciliğin cebri yürüyüşü için gerekli disiplini, proletarya diktatörlüğü sağlıyor. 


Orada Leninizm, burada modernist Türk milliyetçiliği farkıyla, üç aşağı beş yukarı aynı şey Kemalizm için de söz konusu. Sosyalizmin Stalin döneminde şekillenen devletçilik özelliğiyle Kemalizm'in devletçiliği bir rezonansa giriyor, bu noktada. 
Osmanlı ve Cumhuriyet devletçiliğinin bir başka özelliği, bulanık bir şekilde de olsa kapitalizmden, daha doğrusu özel sektörden, özel burjuvaziden hoşlanmaması ama bu bir işçi sınıfı reaksiyonu değil. 
Bürokratik bir reaksiyon. Tarihi gelişme çizgisi itibariyle, önce devlet sektörünün gelişmesinin, sonra özel burjuvazinin (devletten beslenerek, belki çalarak) türemesinin bir sonucu. Bu, özel sektörün ve burjuvazinin bürokrasi tarafından “hırsız” gibi görülmesine yol açıyor. CHP'nin bugün dahi kapitalizme ısınamamasının temelinde bu yatıyor. Karşılığında, kapitalizme bu kısmi ve bulanık soğukluk, 1950'ler, 60'lar ve 7O'lerde merkez sağ tarafından “servet 


düşmanlığı” diye niteleniyor. 


1950 seçimlerinde CHP'nin iktidarı DP'ye devretmesinin de pek 


çok şeyi değiştirdiğini söyleyebilir miyiz? 


Asker-bürokrat zümrenin geneli gibi CHP de uzun süre kendini memleketin esas sahibi sayıyor. 
Mesela 1 920'ler ve 30'larda bir yandan Batı ile dostlar, Batılılaşma reformları uyguluyorlar fakat aynı zamanda “erken bloksuzluk” diyebileceğimiz bir dış politika izliyorlar. 1950 sonrasında, dış politikada Batıcılık DP'ye geçecek, CHP ise pek çok şeye muhalefet edecek. Kore'ye asker gönderme- ye en azından usul açısından karşı çıkıyor; 1950'lerde Celal Bayar'ın Türkiye'yi “küçük Amerika” yapma söylemine soğuk bakıyor; Kıbrıs sorununda Batı ile sürtüşüyor; nitekim Johnson Mektubu sonuçta İsmet İnönü'ye veriliyor. Kıbrıs'a 
1974 müdahalesini de CHP-MSP 
hükümeti gerçekleştiriyor ve gene Ecevit, 1970'lerin sonlarının ekonomik bunalımında “gerekirse duvarın öte tarafına geçeriz” gibi lâflar edebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de sosyalist sol, Soğuk Savaş'ın 1950'leri, 6O'ları ve 70'leri boyunca “Amerikan emperyalizmi”ne karşı direnme umutlarını her zaman CHP'ye bağlıyor; merkez sağdan ise bir şey beklemiyor bu açıdan. Toparlarsak, işçici ve işçi kökenli bir sosyal demokrat solculuk, hiç söz konusu değil CHP için. 
Solculuğu modernizminde, devletçiliğinde, özel sektör kapitalizmine bürokratik reaksiyonunda ve keza, ulus-devletçi, bulanık anti-emperyalizminde düğümleniyor. 


Bu da Türkiye standartlarında solculaşmayı beraberinde getiriyor... 


Evet. DP'nin iktidara, CHP'nin ise muhalefete geçmesi, 1 950'lerin, 6O'ların ve 7O'lerin siyasi yelpazesinde görece sola yerleştirdi CHP'yi. Özellikle 12 Mart 
1971 darbesi karşısında Ecevit'in 
muhtıracılarla anlaşmaya yanaşmaması ve idamlar meselesinde, sıkıyönetim meselesinde, işkence meselesinde sergilediği direnişi, gösterdiği duyarlılığı hatırlamakta fayda var. 
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Bütün bunlar sosyalist solcularda nasıl yankı buldu? CHP ile sosyalist solu yaklaştıran başka dinamikler oldu mu? 


Burada vurgulamamız gereken 

iki faktör var: Teori, yani Komintern Marksizm; bir de mahalle meselesi. Belki üçüncü bir faktör olarak din meselesini de zikretmek gerekir. Buradan başlayayım dilerseniz. Bir süre önce Murat Belge, kendisiyle yapılan bir röportajda çok önemli bir şey söyledi; Türkiye'de solculuğun dinin İslam'ın alternatifi olduğunu, dinden ve içinde büyüdükleri dindar çevre- den kopmak, kurtulmak isteyen insanların sola yöneldiğini, solcu bir kimlik edindiğini belirtti. Bunun bir anlamı, arada liberal bir alanın olmaması. Ya sol, ya İslam. Kendini din karşıtlığı üzerinden tanımlayan bir sol... Bir kere bu tespit çok önemli. 


İkincisi; 19'uncu yüzyıl Marksizm'inde de ipuçları görülebilen aşamalı devrim teorileri. “Burjuvazi, monarşiyi ve aristokrasiyi devirirse bu iyi bir şeydir ama sonra durur ve uzlaşırlar; buna karşı, burjuva devriminin sosyalist devrim ile daha ileriye götürülmesi gerekir.” Lenin bunu aldı, derinleştirdi, daha köşeli hale getirdi ve emperyalizm/anti-em- peryalizm teorisiyle birleştirdi. 
20'nci yüzyılda dünya çapında baş düşman artık emperyalizmdi. 
İster din adamları, ister toprak sahipleri olsun emperyalizmle her kim mücadele ediyorsa iyi bir şey yapıyor demekti. Çin'de Sun Yatsen, Türkiye'de Mustafa Kemal bu anlayışa uygun örneklerindendi. Bunlar kendi ülkelerinin milli burjuvazisinin temsilcileri olarak emperyalizme karşı çıkıyorlardı. 
Bu çok iyi bir şeydi ama yetersizdi. 
Bu ülkelerdeki komünist partilerin görevi; Sun Yatsen gibi Çin cumhuriyetçilerini yahut Mustafa Kemal gibi Türk cumhuriyetçilerini emperyalizme ve yerli gericiliğe karşı mücadele ettikleri her noktada desteklemek, yetersiz kaldıkları her noktada eleştirmek 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ve ilerlemeye zorlamak olmalıydı. 
Kemalistler emperyalizmi ve feodalizmi yıkarak bir rejim kurmuş, yerli gericiliğe karşı saltanatı 

ve halifeliği ilga etmiş, peş peşe inkılâplara girişmişlerdi, hepsi çok iyiydi fakat bu konularda ne zaman taviz verir, uzlaşır gibi olurlarsa, eleştirilmeleri gerekirdi. 


Üçüncüsü teorik bir mesele değil; doğrudan doğruya mahalle aidiyeti meselesi. Bu geçmişte çok güzel yazıldı, işlendi. Türkiye'de sosyalist sol çevreler daima laik aydın çevreleriyle sınırlı kaldı. Bu ise aynı zamanda, hatta öncelikle CHP'nin mahallesi. 197 1 öncesinde, “kahrolsun Amerikan emperyalizmi” diye yürüyoruz; yol kenarında laik orta sınıf CHP'li aileler bizi alkışlıyor. 12 Mart döneminde Mamak'ta veya Selimiye'de hapisteyiz ve gene bütün CHP'li amcalarımız, teyzelerimiz, ağabeylerimiz vesaire bizi kurtarma peşinde. Bizim de onlardan başka kalkanımız, sığınacak limanımız yok; böyle bir mahalle örtüşmesi ve dayanışması söz konusu... CHP'nin sosyalist soldaki ister sert, ister daha yumuşak yol arkadaşları tarafından tarihsel olarak solda görülmesi, işte buralardan kaynaklanıyor. 


Son olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini sormak istiyorum. 
Partinin başına geldiği zaman söyledikleri bazı sol çevrelerde umut olmuştu. Bunu karşılayabildi mi sizce? 


Deniz Baykal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'yi kısmen yenileme yönünde bir çabası gerçekten var ama yeterince derin bir çaba değil; daha ziyade kozmetik. 
Bütün bir tarihi yeniden düşünme çabası yok; entelektüel bir değerlendirme söz konusu değil. 
CHP'nin, bütün geçmişini baştan düşünmeye; bunu tartışa tartışa götürmeye; meseleyi topluma ve bütün parti tabanına kavratan bir düşünsel seferberliğe ihtiyacı var. 
Oysa bunun izi, işareti, kişileri, sahipleri yok ortada. 


Teşekkür ederiz hocam. 
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DOĞAN AVCIOĞLU 


ürkiye'de sol, daima 

Kemalizm'in etkisi 

altındaydı. Öyle mahrem bir ilişkiydi ki bu, 

Kemalist düşünceyi 

Kadro ve Yön dergileri hareketinde yeniden ifade edenlerin hepsi eski komünistti. 
Genci, yaşlısı gizli bir vesayetin uzvu yahut ortağı olduğunu biliyor, bilmeyenler de bunu zamanla hissediyordu. Ondandır; “Türk solu Edirne'den sonra *sol” adını kaybediyor” denmesi ha keza dünyadaki solcular tarafından garipsenmesi de. Zira Türk solunun bir nevi otoriter devletçi olduğunu bal gibi biliyor hepsi. 


Türk solcuları 12 Eylül hariç- ki bu genel bir temizlikti, orada ülkenin kodları güncellendi- her darbeyi bir şekilde desteklediler hatta içinde oldular. Mustafa Kemal Paşa'nın komünist bir parti kurdurduğunu buraya iliştirelim ve geçelim. TKP ise o günkü Rusya'nın bir koluydu, kutsal kişileri Stalin idi... 


Sıkı bir düşünür yanının olduğu kabul edilen ve sol içinde aykırı bir yerde bulunan Dr. Hikmet Kıvılcımlı, bir nebze yerliydi. Ülkeyi tanımak, İslamiyet'i anlamak istiyordu lakin oda 27 Mayıs darbesinin paltosunun içine girdi. “Ordunun bizdeki ilerici rolü üzerine tezler” 


yazdı... O günkü Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) hareketleri mahkemeler- de yaptıkları savunmalarda, Doğan Avcıoğlu'nun, Türkiye'nin Düzeni adlı çalışmasında ileri sürdüğü tezleri olduğu gibi tekrarladılar. Avcıoğlu'nun devlet ve ordu üzerine düşünceleri, görüşlerine tamamen uygundu. Bu örgütler mahkemelerde sosyalizmi hedeflediklerine dair herhangi bir şey söylemediler! 
Doğu Perinçek ve arkadaşları da aynı Avcıoğlu çizgisinin uzun süreli, tutkun takipçileri olarak kaldı. 


Kıvılcımlı'dan sonraki solcu-devrimci kuşağın biricik istisnası gencecik bir delikanlı, İbrahim Kaypakkaya'dır. Fakir bir köylü çocuğu olarak darbeyi, vesayeti reddedip yerli bir Anadolu sosyalizmi arayışının içine elini uzattı fakat o dane yazık ki henüz bıyıkları terlerken heba oldu, gitti. 


1970'lerin solu ideolojik gıdalarını Avcıoğlu'nun etkisi altındaki Yön ve Milli Demokratik Devrim (MDD) hareketinden almıştır. Yöneticilerin genç olması ve hareket tabanının üniversiteli gençliğe dayanmasının yanında, Marksizm'den bihaber oldukları söylenir. Kendilerine Avcıoğlu yerine Che Guevera ve Mao'yu almak için didindikleri de... 
Ne var ki kendi ülkelerine, halk dediklerinin kültürüne, haline, ahvaline karşı işitme engelli ve köksüz bir inkâr içindeydiler. Orası gerçek. 
“Medeniyetsizleştirme” projesi bu kuşaklarda başarılı olmuştu. 


Sonuç olarak Türkiye solu, hiçbir zaman özgür olamadı. Kendi içinde sorgulayıcı, duyarlı kişileri çeşitli yöntemlerle uzaklaştırdı. Son zamanların gaddar diliyle söylersek bu kişileri “medeni ölü” haline getirdi! Sol, dünyadaki ve kendi coğrafyasındaki gelişmeleri asgari düzeyde de olsa takip etmeyi başaramadı. 


Kimdi bu Doğan Avcıoğlu? 


1961 yılında Mümtaz Soysal ve 
Cemal Reşit Eyüboğlu'yla birlikte kurduğu ve sürdürdüğü Yön dergisiyle 1960 sonrası siyasi düşünce ortamında etkin bir rol oynayan Avcıoğlu, Yön dergisinde yayınlanan yazılarında bir tür “Kemalist Sosyalizm” anlayışını savundu. Kemalist devrimin kazanımlarını öven ve bunu bir ileri nokta olan sosyalizme taşımayı savunan görüşleriyle o dönemde geniş taraftar topladı. 1960 sonrası sol düşünce ve eylem biçimlenmesinde derin etkileri olan bu dergi, 1 930'larda- ki Kadro dergisi etrafında kurulan Kadro Hareketi'nin görüşleriyle önemli benzerlikler taşıyordu. 


HTIRASINA GİDEN SÜREÇTE TRAFINDA TOPLANANLARIN 
60 DARBESİNİ BİZZAT YAPAN 


im 


ai 
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Avcıoğlu'na göre üstyapı alanında (dil, şapka falan) başarılı olan Kemalist devrim altyapıda dışa bağımlı sermayeyle toprak ağalarının etkisini kıramamıştı. 
Bilakis Kemalist devrimin altyapıda sürdürülmesi, radikal bir toprak reformu, devletçi sanayileşmenin ve ekonomik bağımsızlığın gerçekleştirilmesi halen Türkiye'nin gündemindeydi. Doğan Avcıoğlu, 1968'de yayımladığı Türkiye'nin Düzeni adlı kitabında geri kalmışlığın nedenlerini araştırıyor, “milli devrimci kalkınma modeli” adını verdiği bir tür devletçi-sosyalist ekonomi modelini öneriyordu. 


1968-1969 yıllarında ise CHP Yüksek Danışma Kurulu üyeliği yaptı. 1969'da, Yön'deki görüşlerini daha net biçimde dile getirdiği haftalık Devrim gazetesini çıkarmaya başladı. 12 Mart 
1971 darbesine kadar Devrim 
gazetesine yazdığı yazılarında; “Devrim'in Kemalist aydınların yol göstericiliğinde ve Kemalist genç subayların öncülüğünde geniş bir cephe tarafından gerçekleştirilebileceğini” savundu! 


12 Mart 1971 muhtırasına giden 
süreçte Devrim gazetesi etrafında toplananların içinde 27 Mayıs 
1960 darbesini bizzat yapan Milli 
Birlik Komitesi'nin gerçek lideri emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu da vardı. “Milli Demokratik 


Devrimciler,” Türk ordusunu tahrik ederek bir çeşit Baasçı cunta kurdurmak için İlhan Selçuk'un da başını çektiği çok ciddi faaliyetler- de bulundular. 


O dönem Devrim gazetesinin önemli isimlerinden biri olan Hasan Cemal, çok sonra anılarını anlattığı Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim adlı kitabında o zamanki maksatlarının; “Ulusalcı subayları ikna ederek onlarla birlikte bir “Milli Demokratik Devrim” yapmak olduğunu” yazdı. Darbenin adı değişiyor, kendi değişmiyordu. 


12 Mart 1971 muhtırasından 
sonra 9 Martçılar olarak “orduyu başkaldırmaya teşvik” iddiasıyla Cemal Madanoğlu ile birlikte yargılanan ve beraat eden Avcıoğlu, 1973'te siyasi hayattan çekildi. 


Türkiye'de sağ sol, sol da sağdır 


Adnan Menderes'in idamı ve 1960 
darbesiyle şahikaya çıkan solcuntacı gelenek, İdris Küçükömer tarafından 1969'da açık edilmişti aslında. Bu Türkiye solu için önemli bir kırılmaydı. Sol, yüzleşme şansını heba etti. İdris Küçükömer hızlıca camiadan ihraç edildi, unutturuldu. 


İdris Küçükömer, iktisatçı bir düşünürdü. Türkiye'de sağ ve Sol kavramlarının ters oturduğunu, 


Sİ'NİN GERÇEK LİDERİ EMEKLİ MADANOĞLU DA VARDI. “MİLLİ CİLER” TÜRK ORDUSUNU 
ÇEŞİT BAASÇI CUNTA 

LHAN SELÇUK'UN DA BAŞINI 

Dİ FAALİYETLERDE BULUNDULAR. 


CHP'nin aslında sağ bir parti olduğunu iddia etmesi ile ünlendi ve sarsıcı kehanetini düşünce tarihimize altın harflerle yazdı: “Türkiye'de sağ sol, sol da sağdır. 
Sol denilenler ilerici değil, gericidir!” Aslında o da çoğu sosyalist aydın gibi darbeci iştiraklerden gelmekteydi. 1960 sonrasında Yön'de yazdığı yazılarla tanındı. 
Ant dergisindeki yazıları tartışma yarattı. 1963'te Talat Aydemir'in başında bulunduğu cuntayla yakın irtibat kurdu ancak darbeciliğin “faşizan, mutlak iktidar ideolojisini anladıktan sonra” cuntacılığa karşı sivil toplumu savunacak, geri kalan ömründe de devrimci öğrencileri cuntacılığa karşı uyaracaktı. Tabii kimse onu dinlemedi. Küçükömer'e göre; Türkiye'de devletin despotik niteliği, sivil toplumun gelişmesi önünde duran en büyük engellerden biridir. CHP sağ bir örgüttür ve dönüştürücü, ilerici ruh Müslümanlar tarafından temsil edilmektedir... 


Marksist gelenekten gelen, Avrupa'ya çıkan istisnai sosyalistlerde görülen sağaltıcı bir semptomla, Türk solundan ricat edip anarşist felsefenin serbest ovalarında koşmayı seçen bir başka yerli fikir adamı, Alişan Şahin, aynı meseleyi şöyle özetliyor: 


“Marksizm'le Kemalizm'i birleşti- ren ana tema, her iki düşüncenin 


ilerlemeci bir tarih kavrayışına sahip olmasından dolayı kolay olmuştur. Her iki düşünce biçimi, Kemalizm'in eklektik ve pragmatist yapısına dair söylenecekler bir yana bırakılırsa, modernleşmeci ve pozitivist olarak adlandırılabilir. 
Unutulmamalıdır ki, Kemalizm'i düşünce olarak inşa eden Kadro dergisi ve o derginin ideologları TKP'den kopan ve önemli bir kısmı SSCB'den eğitim görmüş ve oradan Kemalizm'e iltihak etmiş insanlardan oluşmaktaydı...” 


Artık hadisenin aslına, Karl Marks'ın zatına gelebiliriz. Görüldüğü gibi bütün kavga onun ismiyle, onun üstünde koptu. 

Türk solunun Marksizm'le alakası olmadığı söylendi. Söylendi de, bir alakası olsa ne olurdu, işte asıl o söylenmedi. Marks, Doğu Sorunu kitabında, Hindistan'ın vahşice sömürgeleştirilmesi hakkında şöyle yazmıştı; “İngiltere'nin, Hindistan'da bir toplumsal devrimi yaratırken en iğrenç çıkarlara göre hareket ettiği ve bunları kabul ettirmede aptalca davrandığı doğrudur ama sorun bu değildir. 
Sorun, insanoğlunun Asya'nın toplumsal durumunda köklü bir devrim olmaksızın yazgısını tamamlayıp tamamlayamayacağıdır. 
Eğer tamamlayamayacaksa suçu ne olursa olsun, bu devrimi getirmekle İngiltere, tarihin bilinçsiz aleti olmuştur. İngiltere'nin ikili bir görevi vardır; biri yıkıcı, öteki yenileyici! Eski Asyatik toplumun ortadan kaldırılması ve Asya'da Batı toplumunun maddi temelleri- nin atılması.” 


Marks, radikal modernleşme, tahakkümcü Batılılaşma uğruna Doğu'nun dümdüz edilmesinden yanaydı. O bize Batı kapitalizminin açıklarını gösterdi orası tamam ama bununla beraber aynı insafsız medeniyetin, Batılılaşmanın adamıydı. Ecnebiydi, “beyaz”dı. 
Tarihin gördüğü en acımasız köle tüccarını, sömürgeci bir organi- 


CEM SANCAR KİMDİR? Gazeteci-yazar. 
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zasyonu, “İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası”nı ilerici-devrimci olarak izah edebilmişti! 


Görkemli yanılgılar müzesi 


Sol geleneğin tarihinde yerli, ferasetli isimler arasında romancı Kemal Tahir, şair Ece Ayhan, kendini saklamış olsa da İlhan Berk ve sola daha mesafeli bir düşünür olarak Cemil Meriç sayılmazsa olmaz ancak bu isimler hep bir şekilde ötekileştirildiler, itibarsızlaştırılmaya çalışıldılar. Okumuş yazmış sosyalistler içinde hakir görülen küçük bir azınlık, aklını ve kalbini kaybetmemiş bir grup insaf ehli her zaman oldu fakat! 


15 Temmuz'un ardından sosyalist 
yazar Ertuğrul Başer şunları yazdı: “Göz açıp kapayıncaya geçen ömrümüzde, ömrümüzün son mevsiminde kardeşlerimizi tanıdık. Sâlâ verdiler bütün camilerde: Es sâlâtu ve's-selamu aleyke ya Rasulallah! 
Uyanın dediler minarelerden, güvercinler havalandı; uyanın vatan tehlikededir! Sokağa çıkın, omuz omuza verin, 15-20 yıldır dişimizle tırnağımızla elde ettiğimiz haklar, özgürlükler, birlikte yaşama bahçeleri, ağız dolusu konuşma, gülme hakkımız, kaderimizin üstüne açtığımız kanatlar, demokrasimiz tehlikededir, uyanın! Bir göz açıp kapayıncaya son mevsiminde ömrümüzün kardeşlerimizi tanıdık. 
Ne dediklerini tam bilmiyorum, Allahuekber kebira ama kalın menkıbe kitaplarından çıkmış kahramanlar gibi gözlerini kırpmadan zalimin üstüne yürüdüler; oradaydım, gördüm ve şahidim. 


Seçilmiş cumhurbaşkanını, seçilmiş hükümeti, demokrasinin kalbi olan meclisi yeniden işler ve hâkim kıldılar. “Yedirmeyiz” diyorlardı; sözlerini tuttular, aşk olsun ve ant olsun, Erdoğan'ı yedirmediler. Şükürler olsun. Ülkeyi sonu belirsiz, kanlı bir iç savaşın eşiğinden aldılar; ülkelerini yeniden işler, hâkim 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ve vatan kıldılar. Silaha, şiddete tenezzül etmediler...” 


Hayatını “devrim” yollarından geçirmiş bir başka entelektüel, Yenikapı mitinglerinin, 1 5 Temmuz darbe direnişinin ve demokrasi meydanlarının artık tanınmış bir siması, 66 yaşındaki İsmail Sakar- ya ise şöyle diyor: “Hrant benim arkadaşımdı. Hrant'ın öldürülmesi sırasında AK Parti'nin duruşu samimiydi ama önce beni kalbimden vuran 27 Nisan Muhtırası'dır. AK Parti sözcüleri çıkıp çatır çatır demokrasiyi savundular ve muhtırayı darbecilerin kafasına attılar. Yoksul halkın şerefli bir partisi olarak gördüm onları. Tanrıyla problemim vardı evet ama bir kere anti Kemalist'tim! Vesayet dayatmasına en fazla karşı olan bendim. 


27 Nisan'da bunlar da süklüm püklüm geri çekilecek sandım. Onlar darbeci tahakkümün belini kırdı! O noktada Müslüman siyasetçilerde, politika dışında bir dava hissettim. 
Dava adamıydılar. Sempati duyma- ya başladım. Ben ateist olabilirim ama İslam'ı müthiş bir ruh olarak görüyorum. Nitekim 15 Temmuz'da bu gösterildi. Ben o gün mutluluktan sarhoş oldum. Dünya görmedi öylesini! Marks'a gelince bizim için, cennet gibi topraklar Türk ceketiyle kirlenmemelidir diye bağırmıştır. Çoktan vedalaştım kendisiyle.” 


Bu arada, Deniz Gezmiş gibi ikonlaştırılmış gençliğin, İslam düşmanı “üst yapı devrimleriyle” formatlandığını da unutmayalım ve tabii ki beyin sarsıntısı geçirtilen gençler kadar onları ölüm sehpasına yollayan kurucu partinin de kendine “sol” dediğini... 


Toptancı bir reddiyeyi değil analiz edici, eleştirel bir zihniyeti inşa etmek ferahlatıcı olacak yine de. Ne demiş Cemil Meriç; “İzm'ler idraklerimize giydirilen deli gömlekleri.” 
O gömlekleri, tarihin Görkemli Yanılgılar Müzesi'ne hediye etmenin saati geldi zannımca... 


| | lacivert dergi 


(ip DOSYA | MAKALE 


SOL VE LİBERALİZM 
NEDEN SEÇİM KAZANAMAZ? 


E. FUAT KEYMAN 


iberal ve sol düşünce, 
Batı modemnitesinin söylemsel kuruluşu içinde, gerek Avrupa gerekse de Amerika deneyiminde, tarihsel olarak biri egemen, diğeri güçlü ve popüler konumda olan iki ideoloji.. Şüphesiz ki, tek ve homojen bir liberal düşünce yok. Bununla birlikte, gerek bireysel hak ve özgürlüklere gerekse de serbest pazar ekonomisine verilen kurucu önem temelinde, liberal düşünce akımından genel düzeyde söz edebiliriz. Aynı saptamayı sol düşünce için de yapabiliriz: Tek ve homojen bir sol düşünce olmamakla birlikte, sınıf çatışması ve eşitlik kavramlarının bu akım içinde ortak olarak kabul edilen kurucu önemde olduğunu da söyleyebiliriz. 


Liberal düşüncenin Batı modernitesi içindeki egemen ideoloji konumu, rakipleri tarafından da kabul edilen bir durum. Benzer bir durum, sol düşünce için de geçerli; bu akımın modernite içindeki dönüştürücü etkisi ve popülerliği üzerinde geniş bir görüş birliği olduğunu görebiliriz. Muhafazakârlık gibi güçlü akımları da beraber düşünmemiz gerekmekle birlikte, Batı modemitesinin söylemsel kuruluşu içinde liberal ve sol düşünce akımları arasındaki rekabetin egemen ve popüler konumda olduğunu söyleyebiliriz. Birey-sınıf ve özgürlük-eşitlik eksenleri, Batı 


modermnitesinde siyasal alanın ve hayatın ana eksenleri oldu. 


Modernleşme sürecinin ikili niteliği 


Peki, 19'uncu yüzyıldan bugüne Türkiye'de yaşadığımız modernleşme süreci için aynı saptamayı yapabilir miyiz? Batılılaşma söyleminin çok güçlü ve tanımlayıcı nitelikte olduğu modernleşme sürecinde liberal ve sol düşünce akımları arasındaki ilişki Batı modernitesine benzer mi yoksa farklı mı gelişti? Bu sorunun önemi şu noktada yatmaktadır: Türkiye'de, Batılılaşma isteğiyle çerçevelen modernleşme sürecinde, Batı modemitesinde egemen konumda olan liberal ve sol düşünce akımları hiçbir zaman egemen, seçim kazanan ve toplumu yöneten bir konumda olamadılar. Eğer böyleyse, Türkiye siyasal modernleşmesinde niçin liberal ve sol düşünceler egemen ve popüler konuma gelememişlerdir? Batılılaşma mottosuyla gelişen Türkiye modernleşmesinin, tarihsel olarak yüzleştiği bu ikilemi nasıl açıklamalıyız? 


Bu bağlamda, 1 9'uncu yüzyıl geç Osmanlı döneminden 1 923 Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşuna, 

o dönemden de bugünün Türkiye'sine kadar yaklaşık 200 yıllık siyasal modernleşme sürecinin gelişimine kısaca bakmak bile bize önemli ipuçları veriyor. 


TÜRKİYE'DE, BATILILAŞMA İSTEĞİYLE ÇERÇEVELENEN 


MODERNLEŞME SÜRECİNDE, 


BATI MODERNİTESİNDE 
EGEMEN KONUMDA OLAN 
LİBERAL VE SOL DÜŞÜNCE AKIMLARI HİÇBİR ZAMAN 


SEÇİM KAZANAN VE TOPLUMU 


YÖNETEN BİR KONUMDA OLAMADILAR. 


TEK VE HOMOJEN BİR LİBERAL DÜŞÜNCE YOK 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Türkiye'nin, Batı modemnitesiyle, Osmanlı'nın kuruluşundan, özellikle İstanbul'un fethinden bugüne süren içli dışlı ve yakın bir ilişkisi oldu. Kuruluşundan, 1 5'inci 
yüzyılın bitimine kadar geçen 600 
yıl gibi bir sürede Osmanlı İmparatorluğu ve 1923'ten bugüne Türkiye, Batı modernitesinin siyasal düzeylerde hareketinin en önemli referanslarından biri konumundaydı ve öyle de olmaya devam edecektir. 18'inci yüzyıldan itibaren Osmanlı ve Türkiye modernleşme süreçlerinin gelişiminin en önemli referansı Batı modernitesi oldu. 
Hatta Derrida'nın “kurucu dışarısı” (constitutive outside) kavramını kullanırsak, Osmanlı'dan bugüne Türkiye, Batı modernitesinin, Batı da Türkiye modernleşmesinin “kurucu dışarısı”dır. Bu ilişki içinde her zaman Batı, Osmanlı ve Türkiye'yi “öteki” olarak görürken Türkiye de Batı'ya hep şüpheyle yaklaştı ve Batı'yı kendi bekası için güvenlik riski olarak gördü. Türkiye'nin modernleşme süreci içinde güvenlik, ekonomi ve kültüre göre ön plana alındı ve Türkiye'nin “beka sorunu”nu çözmek için devlet güvenliğini güçlendirmek ana hedef görüldü. 


Güvenlik ikilemi, Batı'ya bakışı Osmanlı'dan günümüze ciddi anlamda etkiledi. Ziya Gökalp'in “medeniyet-kültür ayrımı”, Mustafa Kemal Atatürk'ün “çağdaş medeniyet seviyesine hızla ulaşmak” mottosu, Nazım Hikmet'in destansı Kurtuluş Savaşı epik anlatımı ve 
68 kuşağının; “emperyalizme karşı bağımsız Türkiye” sloganı, Batı ile yakın ilişki içinde fakat Batı'ya karşı güvenli ve bağımsız Türkiye idealini dile getirmektedir. 


Çözülemeyen üç sorun 


Bu anlamda, liberal ve sol düşünce için neler söyleyebiliriz? Üç sorunlu noktanın altını çizebiliriz: Öncelikle Türkiye modernleşmesinde Batı modernitesinden farklı olarak liberal ve sol düşüncelerin, bireysel haklar ve özgürlüklerle 


güvenliğin daha öne çıktığı ilişki içinde, ikircikli bir konumda olma sıkıntısını yaşadıklarını söyleyebiliriz. Liberal ve sol düşünce, özgürlük-güvenlik ilişkisini çözememiştir. Liberal düşüncenin öncüleri olan Prens Sabahattin, Cavit Bey, Ahmet Ağaoğlu, Fethi Okyar'ın çalışmalarında bu ikilemi görmek mümkün. Sol düşünce içinde, Mustafa Suphi'den Nazım Hikmet'e, 68-78 kuşağından bugünkü ulusalcı solun, sol içindeki güçlü yapısına kadar solun güvenlik ile sıkıntılı ilişkisi görülebilir. Liberal ve sol düşünce, ya güvenliği ön plana çıkartıp ulusalcılık ekseninde hareket ederek özgünlüğünü kaybetmiş yahut bugün olduğu gibi, Türkiye bölgesel ve küresel güvenlik riskleriyle, darbe girişimleri ve terör saldırılarıyla karşılaşıp beka sorunu yaşarken güvenlik alanını göz ardı eden bir tutum içine girme sorunu yaşadı. Bu sebeple de hiçbir zaman seçim kazanarak toplumu yönetmek konumuna gelemedi. 


Türkiye'de geç Osmanlı'dan 3 Kasım 2002 genel seçimlerine kadar modernleşme sürecinin ikinci özelliği; merkez-çevre, devlet-toplum, vatandaş-halk, modern-geleneksel vb. karşıtlıklar üzerine kurulmasıdır. Bu karşıtlıkta, liberal ve 

sol düşünce, savundukları birey/ sınıf yahut haklar ve özgürlükler eksenlerine ters olarak; merkez, devlet, vatandaş, modern yanında yer almasıyla, çevre, toplum, halk ve gelenek ile ilişki kurmada zorlandı. 2002'den bugüne Türkiye'yi yöneten AK Parti deneyimi de liberal ve sol düşünceyi daha 
da zayıflattı. Bu deneyim içinde, 3 
Kasım 2002 ve 7 Haziran 2015 
seçimleri dönemi, 7 Haziran 2015 
seçimi-15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve sonrası dönemde, AK Parti ve lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhafazakâr düşüncenin ana kurucu konumu içinde liberal ve sol düşünceyi sıklıkla kullanması, liberal ve sol düşüncenin zayıflamasının ana nedeni oldu. Çevre, toplum, halk ve gelenek içinde yer alan AK Parti 


ve Erdoğan, muhafazakârlık ile haklar, özgürlük, eşitlik, güvenlik, milliyetçilik alanlarını birleştirmek- te başarılı olduğu sürece, gerek seçim kazanma gerekse toplumun farklı kesimleriyle ilişki kurma konularında sol ve liberal siyasete karşı başarılı oldu. 


Liberal ve sol düşünceye üçüncü meydan okuma da, modernleşme süreci içinde 1980'lerden başlayıp bugüne kadar, giderek güçlenen ve siyasi etkisini arttıran “kimlik talepleri ve kimlik siyaseti”nden geldi. 1923'ten bugüne modernleşmenin “ötekileri” konumunda olan, 1960'tan 201 0O'lara kadar, askeri ve yargı vesayet sistemi içinde “milli güvenlik tehdidi” olarak görülen dini ve etnik alan ilişkilerinde liberal ve sol düşünce büyük sıkıntılar yaşadı, kendi söylemsel ve kuramsal dünyasını bu kimliklerin talepleri temelinde genişletemedi. Bu kimliklerden biri olan İslami kimlikten gelen AK Parti 2002'den bugüne egemen parti ve çoğunluk hükümeti olarak Türkiye'yi yönetirken, Kürt kimliği 1980'den, özellikle 1990'lardan bugüne siyasi alandaki etkisini giderek arttırdı. Bu kimlikten türeyen siyasi söylem ve Türkiye modernleşmesine bakış, liberal 

ve sol düşünceyi kullanıp etki alanını genişletirken, liberal ve sol düşünce ikincil plana düştü. Diğer bir değişle modernleşme-kimlik ilişkisi de liberal ve sol düşünceye yanıt vermekte zorlandıkları sorular sordu ve bu düşünce akımının toplum ile ilişkisini zayıflattı. Gerek 
2013 yılında yaşanan çözüm 
süreci, gerekse 15 Temmuz darbe girişimi, liberal ve sol düşünceyi zorladı ve bu düşünce akımları- nın bu süreçlere net bir tavır ile yaklaşmada sorun yaşamasına neden oldu. Bu bağlamda Türkiye modernleşmesi, Batı modernitesi ile ilişkisinde siyasi alanda farklılık gösterdi. Liberal ve sol düşüncenin bu süreçteki konumu ilginç ve önemlidir, sadece ülkemiz değil, Batı-dışı modernite içinde ve küresel ölçekte de. 
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LAPRIP DE 45 


SOLUN İKTİDARLA 
İMTİHANI 


NAGİHAN HALİLOĞLU 


“ARTIK BAŞKA TÜRLÜ YAŞAMAK İSTİYORUM” 


Siyah beyaz kareler bize ev yıkıntıları arasında oynayan çocuklar, bitlenmiş yataklar gösterir. 40'larda Avrupa'nın sokaklarında böyle görüntülerin yaşanmış olmasını bir zillet olarak yorumlayan eski tüfek solcular, günümüz Avrupa'sının orta yerindeki mülteci kamplarındaki koşullar karşısında da aynı derecede dehşete kapılmış olsalar gerek. 


en Loach'un 2013 
yapımı belgeseli 45 
Ruhu, İngiltere'de savaştan sonra İşçi Partisi'nin yönetime gelme hikâyesini anlatır. Savaştan dönen askerler ve Londralıların barış açıklamasını kutladıkları siyah beyaz sahnelerle başlayan film, barıştan sonra gelen ekonomik zorluklar ve işsizliğe dair film kareleriyle devam eder. Bir yanda bombalanmış Londra sokakları diğer yanda bombalanmayan evlerin bakımsızlıktan döküldüğü mahalleler... 
Bu görüntülerin üzerine o günleri yaşayan insanların sesleri anılarını paylaşır; kamera anılarını paylaşan kişilere döndüğünde film siyah beyaz devam eder. Il. Dünya Savaşı'nı görmüş insanlarla bir sözlü tarih çalışması gibi çekilen filmin seçtiği “tanıklar” maden işçileri, liman işçileri ve hemşirelerdir. 
Bir yandan Loach'un kamerasıyla tarihi kahraman gibi resmedilen bu karakterler, 2017 gözlükleriyle bakıldığında İngilizlerin Avrupa Birliği'nden ayrılması için oy vermekle suçlanan “istenmeyen yaşlılar” olarak görünürler. Kendini, işçi sınıfını anlatan Riff Raff (1991) filminden bu yana, İngiltere'deki sol bilincin sinema alanında canlı tutulmasına adayan Loach'un da ileride bu “tanıklar”dan biri olması gayet muhtemel. 


Loach'un teorisine göre çok fazla yıkım ve ölümün yaşandığı Il. Dünya Savaşı, insanların daha yüksek 


sesle; “Artık başka türlü yaşamak istiyorum” demesine yol açar. Loach'ın anlatısı, insanların savaştan sonra İşçi Partisi'ni seçmesinden daha doğal bir şey olamayacağını düşündürür. Biz İşçi Partisi'nin ne kadar “sosyalist” olduğunu anlamaya çalışırken Loach bize 1947 
yılında hizmetlerin nasıl birer birer devletleştirildiğini anlatır. Bu devletleştirme hikâyesinin başkahramanı da NHS, İngiltere'nin Milli Sağlık Hizmeti kurumudur. Nitekim “tanık”ların çoğu da NHS görevlisidir. Sağlık hizmetlerinin devletleştirilmesiyle birçok insanın nasıl ilk defa dişçiye gittiğini, gözlük sahibi olduğunu anlatan emekli hemşire özellikle aklından çıkmayan bir sahneden bahseder. Senelerce bir şişe dibini büyüteç olarak kullanan 
70 yaşlarında bir adam, ilk defa 
gözlük sahibi olup hastaneden çocuklar gibi şen ayrılmıştır. 


Solun iktidara gelmesi aynen böyle bir şey olsa gerektir. İki dünya savaşı sonrasında Türkiye'nin de başına gelen “sol” partinin benzeri bir miras bırakmış olması gerekir fakat insanların savaştan sonra refah değil daha fazla kültürel reform ve ideolojiye ihtiyacı olduğunu düşünen bir zihniyetin böyle reformlar gerçekleştirmesini beklemek herhalde saflık olur. Film, sinema eleştirmenleri tarafından 
1945 yılında başa gelen İşçi 
Partisi hükümetini ve politikalarını “pembe gözlükler”le görmekle suçlansa da, ünlü eleştirmen Philip French'in NHS'si; “Ailenin gümüş 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çatal-bıçak takımlarından kalan son parça” olarak tanımlaması bile, 1945'te başa gelen Atlee'nin hükümetinin İngiltere'yi nasıl ihya etmiş olduğunun bir itirafıdır. 


O günleri anlatan askerlerden 

biri, 1940'larda özellikle cepheye giden alt sınıf İngilizlerin ilk defa nasıl bir imparatorluğa sahip olduklarının bilincine vardıklarından bahseder. O ki İngiltere bu kadar yere hükmeden, bu kadar ülkenin kaynaklarını sömüren bir devlettir, nasıl olur da bu yağmanın en azından bir kısmı Liverpool'un fakir sokaklarına uğramamaktadır? 
Bu yaşlı solcu amcanın sınıf bilinci, var olan kaynakların eşit dağıtılması gerektiği inancı bile emperyal bir zemine dayanmaktadır. Siyah beyaz kareler bize ev yıkıntıları arasında oynayan çocuklar, bitlenmiş yataklar gösterir. 1940'larda Avrupa'nın sokaklarında böyle görüntülerin yaşanmış olmasını bir zillet olarak yorumlayan eski tüfek solcular, günümüz Avrupa'sının orta yerindeki mülteci kamplarındaki koşullar karşısında da aynı derecede dehşete kapılmış olsalar gerek. 


Stalin'in sopasıyla korkutulanlar 


Loach'un belgeselinin “tanık”larından biri de, İngiliz solu dendiğinde ilk akla gelen ve belgesel çekildikten kısa bir süre sonra vefat eden Tony Benn'dir. Solun ve sosyalizmin hedeflerini gayet duru bir dille anlatan Benn savaşın, sıradan insanlara kolektif bir şekilde organize olmayı öğreten bir okul olduğunu anlatır. Organize olunduğunda Hitler yenilebildiğine göre savaş sonrasında da örgütlenilip üst sınıflar dize getirilebilir ve böylece İngiltere'nin kaynakları daha eşit dağıtılabilir. Sosyalizm bilinci bir de Loach'un (ki Loach kameraya görünmez) konuştuğu NHS hemşirelerinden biri tarafından dile getirilir. Sıradan bir işçi olan babası bir gün eve bir harita getirip ileride hemşire olacak kızına sosyalizmin nasıl çalışması 


gerektiğini anlatır: “Şurada pamuk, 


şurada tahıl, şurada vs. üretilecek ve bunlar insanlar tarafından eşit şekilde paylaşılacak.” Hemşirenin duru çocuk zihni bunun harika bir fikir olduğunu düşünür. 
İşbirliği dünyayı kurtaracaktır! 
Stalin sopasıyla korkutulan çoğu İngiliz sosyalist gibi korkmadığının altını çizmek için kameraya bakıp “Sosyalizmin hâlâ harika bir fikir olduğunu düşünüyorum” der. 


Loach Clement Atlee'nin vadettiği ve altını çizerek “sosyalist” bir parti olduğunu söylediği İşçi Partisi'nin mitinglerinden görüntülerle, Churchill'in konuşmalarındaki farkı görebilmemiz için gayet güzel montajlar. Uzun siyah şapkası 

ve ağzında purosuyla halk içine çıkıp insanları, İşçi Partisi'nin serf sistemini getireceğini söyleyerek halktan oy isteyen Churchill'in başka bir döneme âit olduğu İngiliz halkının başka türlü bir siyaset isteyeceği açıktır fakat solcu Atlee 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de İngiliz halkının âdet ve alışkanlıklarını, “iyi hayat” hakkındaki ideallerini çok iyi bildiği için seçim konuşmalarında halka hem refah (eğlenceyle geçirilebilecek boş vakit anlamını da barındıran İngilizlerin sihirli kelimesi “leisure” bu bağlamda en çok refaha denk düşüyor) hem de “güvence” sağlayacağıdır. “Leisure”ın önce telaffuz edilmesi, İngiliz solunun halkı çok yakından bildiğinin halkın ideallerine rağmen değil onların idealleriyle beraber sol bir “yeryüzü cenneti”nin kurulabileceğinin farkındadır. Pratik olarak halkı dönüştürmek yerine halkı dinlemek üzere kurulu bir sol politikadır burada söz konusu olan. 


Devletleştirilen hizmetler, sevinçten ağlayan işçiler ve gurur duydukları işleri etrafında inşa ettikleri bir kimlik ve hayat tarzına ait görüntülerden sonra birden bire sahnede inci küpeleriyle Thatcher belirir. Loach İngiliz halkının sol iktidardan nasıl yorulduğunu anlatmak yerine muhafazakârların başa gelmesiyle savaş sonrası kazanımlarının nasıl birer birer kaybedildiğini anlatan görüntüler paylaşır. 


İlk defa 90'larda İngiltere'ye giden biri olarak kütüphane, tiyatro ve kültürel merkezlerinin tamamen halkın kullanımına açık olduğu bir İngiltere'den, günümüzün her türlü sosyal hizmetten nasıl para koparabiliriz mantığıyla yönetilen bir İngiltere'ye nasıl dönüştüğüne ben de şahidim. Kültür ve iyi yaşamın herkesin hakkı olduğu düşünülen 


bir sistemden, “ayrıcalık” kültürüne doğru evrilen bir dünya... 
45 Ruhu, bir bakıma sendikaların 
bitmesiyle son bulan “işçi sınıfı” bilincine bir ağıttır. Ünlü İngiliz şarkıcı Jarvis Cocker'ın da dediği gibi özelleştirmenin başladığı 80'lerden itibaren işçi sınıfı, “tüketici sınıf”a dönüşmüştür. 


45 Ruhu, günümüz İngiliz soluna 
arada bir musallat olan ama İşçi Partisi'ni ele geçirmesine izin verilmeyen bir ruhtur. Partiyi bölmekle suçlanan Jeremy Corbyn, İşçi Partisi'nin “sosyalist” damarını canlandırmaya çalışınca aslen hem kültürel hem de ekonomik anlamda “liberal” olan İşçi Partisi üyeleri, Corbyn'in bu çabalarını Doğu Avrupa'daki sosyalist deneyimlerin ifritini yahut gulyabanisi çağırarak önlemektedir. 


Loach'u eleştirenlerin altını çizdiği üzere pek çok zafer 

ânı gibi 1945'te de “tek bir ruh”tan bahsetmek zor ama 

yine de 1 945'deki sosyal devletin hedeflerinin İngiltere için 

bir çeşit “altın standard”ı temsil ettiğini de söylemek gerek. NHS, yeni yapılandırmalara ve gidilen bütçe kısıtlamalarına rağmen hâlâ vatansever söylemlerin kabul görmediği liberal entelektüel çevrelerde İngilizlerin hiç tereddüt etmeden arkasında durabilecekleri ve övecekleri tek kurum. Liberal elitler her ne kadar sosyalizm damgasından köşe bucak kaçsa da bu kurumun solun mirası olduğunu kabul etmek zorunda. 
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> belir bitmeyen Sol, PKK'nın kitleselliğini, PKK da solun nişanlılık: ./ zar maa o Seviyor. İUrKk solu Ile alasındakı PKK VE bu uzatmalı nişanlılık, bütün karanlık TURK SOLU 


CENGİZ ALĞAN 


seçmişine ragmen sürecektir çünkü 


her ikisinin de kanıta ihtiyacı var. 


YURTDIŞINA KAÇAN KÜRT MİLİTANLAR, ORADA SİLAHLI GRUPLARLA TANIŞTI 


VİETNAM'IN “UZUN 
SÜRELİ HALK SAVAŞI” YÖNTEMİNİ BENİMSEMİŞ GRUPLARDAN BİR TANESİ 
DE PKK'YDI. STRATEJİK SAVUNMA, STRATEJİK 
DENGE, STRATEJİK SALDIRI ŞEKLİNDE ÜÇ AŞAMADAN 
OLUŞAN BU YÖNTEM, 
1999 YILINDA ABDULLAH 
ÖCALAN'IN YAKALANMASINA KADAR PKK TARAFINDAN 


ürk sosyalist solu ile 

PKK arasındaki 40 

yılı aşan ilişki, daima 

inişli çıkışlı olmuştur. 

PKK'nın kurulduğu 

1970'ler, aynı zamanda, bütün dünyada 68 hareketinin yayıldığı, sosyalizm rüzgârlarının estiği yıllardı. Marks, Lenin, Stalin, Mao gibi sosyalist liderlerin kitaplarının Türkçeye çevrilip dolaşıma girişi de bu yıllarda oldu. 


Sovyetler Birliği'nin (SSCB) gücünün zirvesinde olduğu o yıllarda, 
68 rüzgârıyla giderek büyüyen 
sosyalist akımlar SSCB, Çin yahut Arnavutluk modellerinden birini benimsiyor ve buna göre örgütleniyordu. Küba'da Batista rejimini, Vietnam'da ABD emperyalizmini “yenerek” iktidara gelen gerilla hareketleri de dünyanın başka bölgelerinde yer alan sosyalist akımlara ilham kaynağı oluyordu. 
Kimi gruplar “kırlardan şehirleri kuşatmak” üzere “uzun süreli halk savaşı” stratejisini benimserken kimi gruplar da “şehir gerillası” ve “politikleşmiş askeri savaş stratejisi”ni benimseyerek silahlı propaganda birlikleri kurup eylemler yapıyordu. PKK da Vietnam'ın “uzun süreli halk savaşı” yöntemini benimsemiş gruplardandı. 
Bu yöntem; stratejik savunma, stratejik denge, stratejik saldırı diye adlandırılan üç aşamadan oluşuyordu ve Abdullah Öcalan'ın yakalandığı 1999 yılına kadar bu model denendi. 


PKK da uzun yıllar Türk solunun temel önermelerini, sembollerini, sloganlarını kullandı. Sadece 
kuruluş yıllarında değil 1 980 
darbesi sonrası ittifak arayışların- da, karanlık 9O'larda, “sosyalist Kürdistan” fikrini bırakıp “demokratik özerklik” tezini ileri sürdükleri 2000”lerde de sol ile temas halinde oldu ancak baştan itibaren PKK ile sol arasındaki ilişkiyi domine eden olgunun “Kürt kimliği” olduğunu söyleyebiliriz. Hem Türk solu hem de PKK sosyalist bir dünya düzeni hedefliyor ve proletarya diktatörlüğü kurma gayesi taşıyor olsa da, PKK esasen “bağımsız, birleşik bir Kürdistan” talep ediyordu. Türk solunun dönemin anti ABD rüzgârına uygun olarak seslendirdiği “Bağımsız Türkiye” sloganı “emperyalizmden bağımsızlık” anlamına gelirken, PKK'nın talep ettiği bağımsızlık “Türkiye'den bağımsızlık” idi. Ayrışma burada başlıyordu. 


Esasen, Türk solunun en kitlesel dönemi olan 60 ve 70'li yıllarda, sosyalist hareket tartışmaları içerisinde “Kürt sorunu” diye bir konu (tıpkı Alevi sorunu, kadın sorunu, çevre sorunu vb gibi) yer almıyordu. Herkes devrimin kapitalizmi yıkıp bütün sorunları bir defada halledeceğine inandığı için sadece devrimin hangi yolla yapılması gerektiğini tartışıyordu. Bu durum aynı zamanda, Türk solunun genelde Kürt siyasi hareketlerine, özelde ise PKK'ya her zaman yukarıdan bakan “büyük abi” tavrının da temel nedenini oluşturuyordu. 
Buna rağmen sadece PKK değil, o yıllarda kurulan 9-10 civarı Kürt örgütü de önceleri “çareyi” sol örgütler içinde aramış ancak Kürt kimliğine duyarlı bir yapı bulamadıkları için her biri ayrı örgütler kurmuşlardır. Bu ilişkinin nasıl geliştiğini kavramak için Öcalan'ın kişisel hikâyesiyle örgütün kuruluşuna bakmak gerekiyor. 


Öcalan, Türkiye'nin büyük bir siyasi kargaşa döneminden geçtiği 1960'ların sonunda memur olarak İstanbul'a gitti. Siyasi kimliği hakkında henüz kesin bir yargısı yoktu. “Kürt sorunu” diye bir şeyi yeni fark ediyor, ABD emperyalizmine 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TÜRK SOLUNUN TEMEL ÖNERMELERİ, SEMBOLLERİ VE SLOGANLARI 


UZUN YILLAR BOYUNCA PKK TARAFINDAN DA KULLANILDI. SADECE KURULUŞ YILLARINDA DEĞİL, 1980 DARBESİ SONRASI İTTİFAK ARAYIŞLARINDA, KARANLIK 90'LARDA, “SOSYALİST KÜRDİSTAN” FİKRİNİ BIRAKIP “DEMOKRATİK ÖZERKLİK” TEZİNİ İLERİ SÜRDÜKLERİ 2000'LERDE DE HEP SOL İLE TEMAS HALİNDE OLDU. 


karşı gelişen sol/sosyalist gençlik hareketlerinden etkileniyordu. 


1965'te Türkiye Kürdistan Demokratik Partisi (TKDP) kurulmuştu. Şerafettin Elçi sonraları “TKDP, Barzani hareketine destek olmayı milli bir görev saymıştır” diyecekti. Yani Kürt milli kimliğini öne çıkaran bir çizgideydi. Ancak Kürt gençler daha çok TİP'in üniversitelerde yayılan sol fikirlerinin etkisi altındaydı. 


TKDP'nin 1966'da öldürülen genel sekreteri Faik Bucak, Güneydoğulu zengin, toprak sahibi bir ailedendi. 
Oysa TİP dünyayı egemen sınıflarezilen sınıflar ekseninde tanımlıyor, klasik sosyalist fikirler etrafında örgütleniyordu. Kürt gençler ise kültürel hakları için mücadeleyi ancak sol içinde sürdürebileceklerine inanıyorlardı. Örneğin, siyasete TİP içinde başlayan Kemal Burkay; “O zamanlar ayrı bir örgüte sahip olmayı düşünmedik. Türkiye'de değişim yaratmak ve demokrasiye, Kürt haklarına kavuşmak, iki halkın birlikte çalışmasına bağlıydı. 
Türkiye solunun hakiki bir Kürt programına sahip olmadığını ancak zaman içinde anladık” diyecekti. 


Siyasallaşmanın başlangıcı 


1960'ların sonunda, sol gruplar büyük gösteriler, sendikalar grevler düzenliyor, işçi hareketleri ise kitleselleşiyordu. TİP'in içinden çıkan bazı gençler de silahlı 


örgütler kurarak şiddet eylemlerine başvurmaya başlamışlardı. 
Öcalan gibi, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya da bu dönemin ürünleriydi. Gençler Küba ve Vietnam direnişlerinden de etkilenerek Lübnan'daki Filistin kamplarında silahlı eğitimden geçip Türkiye'ye döndü. Artık banka soymalar, adam kaçırmalar, insan öldürmeler devri başlamıştı. Sağ- sol çatışmasının da ortaya çıktığı bu dönem 1971 muhtırasıyla kapandı. Solcu illegal örgüt liderleri öldürüldü, tutuklandı, idam edildi. 
TİP kapatıldı. Kaçabilenler Avrupa'ya sığındı. Aynı sıralarda Kürt öğrenci ve aydınları da Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nı (DDKO) kurdu. Kürtleri ilgilendiren sosyal ve kültürel konuları ele alma niyetindeydiler. İsimlerinde Kürt yerine “Doğu” ifadesini kullanmaları da devletin gadrine karşı alınmış bir 
önlemdi ama yeterli olmadı. 1970 
sonunda grup liderleri tutuklandı. Bütün bunlar olurken Öcalan, İstanbul'da üniversite sınavlarına hazırlanan, 20'li yaşlarının başında bir tapu kadastro memuruydu. 
Siyasi atmosferden etkileniyor ama henüz siyasetin içinde yer almıyordu. Ankara'ya taşındı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yazıldı. 
Öcalan'ın asıl siyasallaşmasının bu dönemde gerçekleştiği söylenebilir. 


Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürülmesinin protesto eylemi- ne Öcalan da katılmış ve tutuk- 


lanmıştı. Gönderildiği Mamak Askeri Cezaevi, muhtıradan sonra tutuklanan sol öğrenci liderleriyle doluydu. Burada kaldığı yedi ay boyunca Marksizm-Leninizm ve sosyalizm üzerine yayınlar okudu. 
Sol grupların devrimin tek yolunun silahlı mücadele olduğu hakkındaki fikirlerini izledikçe kendi grubunu kurmayı düşünmeye başladı. 
Sonraları; “Cezaevi benim için siyasal mücadeleye atılmada bir okul oldu”, “Bu benim profesyonel devrimciye dönüşmeye başladığım dönemdi” gibi ifadeler kullanmıştır. Öte yandan askeri müdahale, ordunun istediği sonucu vermemişti. 1974 affıyla cezaevinden çıkan ve yurtdışı sürgününden dönen solcular eski ve yeni örgütlerde tekrar bir araya geldiler. Üstelik artık daha radikal ve kalabalıklardı. 
Dev-Yol, Dev-Sol, Kurtuluş gibi daha kitlesel örgütler kuruldu. 
Yurtdışına kaçan Kürt militanlar da orada silahlı gruplarla tanışmış, yeni fikirlerle dönmüşlerdi. Öcalan artık “Kürtlerin Türk sömürgeciliğinden kurtuluşu için silahlı mücadele başlatması gerektiğini” savunan bir radikaldi. 1975'te 

15 kadar arkadaşıyla, Ankara 
Dikmen'de yaptığı toplantının ardından üniversiteyi bırakıp “bağımsız Kürt devleti” için mücadele edecek Marksist-Leninist bir grup kurmaya, bunu da Güneydoğu'ya taşımaya karar verdiler. Öcalan orada diğer Kürt örgütlerinin önde gelenlerini, kendi örgütüne katabileceğini umuyordu ama hiçbir 


şekilde katılım sağlayamadı. Örneğin, Kürdistan Sosyalist Partisi'ni (PSK) kuran Kemal Burkay ona hem şüpheyle yaklaşıyor hem de silahlı mücadeleye karşı çıkıyordu. 
Kawa adlı örgütün kurucularından Ahmet Zeki Okçuoğlu da Öcalan'ı “Kürt tarihiyle ilgili hiçbir şey bilmemekle” suçluyordu. 


Bu arada Irak'ta, Barzani hareketi büyük bir darbe almış, Molla Barzani partiyi oğullarına devredip yurtdışına gitmişti. Barzani'yi feodal Kürt toplumundan kopamayan, bağımsızlık yerine özerklikle yetinen, pasif biri olmakla suçlayan Öcalan, Kürt gençlerden taraftar toplamaya başladı. Büyük toprak sahiplerinin ve aşiret liderlerinin “Kürtlerin kurtuluşu” yolunda “baskıcı Türk devletinin işbirlikçileri” olduğu propagandası yapıyordu. Kawa, PSK, DDKD gibi Kürt gruplar “işbirlikçi hainler”, onlar ise “Kürdistan Devrimcileri”ydiler. 
Bütün “bağımsız Kürdistan” retoriklerine ve savaş çağrılarına rağmen grup, 1970'lerin ikinci yarısını faaliyet alanındaki diğer örgütlere karşı savaşarak geçirdi. 
Kendi alanlarına giren her gruba saldırdılar. 1920 ve 30O'ların Stalinist tek parti diktatörlüğününkine benzer bir şiddet uyguluyorlardı. 


Sol ve PKK'nın işbirliği 


28 Kasım 1978'de, Diyarbakır'ın 
Fis köyünde PKK kuruldu. Kuruluş ilanını daha sonra “ses getirecek büyük bir eylem” ile yapmaya karar verdiler. Sekiz ay sonra, devlete sadık olan Bucak aşireti lideri ve aynı zamanda milletvekili olan Mehmet Celal Bucak'a suikast girişimiyle “resmi” kuruluş ilan ettiler. Dağıttıkları bildiride hem bağımsız Kürdistan'dan hem sömürgecilikten hem de proletarya enternasyonalizminden söz ediyorlardı. Bu esnada Türkiye koşar adım askeri darbeye doğru ilerliyor, ekonomik ve siyasi kriz derinleşiyordu. 1975-80 arası dört koalisyon hükümeti kuruldu 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ve yıkıldı. Üniversiteler yasadışı silahlı örgüt (40 kadar sol örgüt vardı) mensupları dışında kimsenin giremediği yerlere dönüşmüştü. 
Ülkücü gruplar da sol örgütlerle çarpışıyordu. 1 Mayıs 1977 
Taksim, 16 Mart 1978 İstanbul Üniversitesi önünde bombalı katliam ve Maraş katliamı gibi kitlesel ölümlü vakalar artıyordu. Darbeye bir yıl kala, sokakta her gün yaklaşık 20 kişi çatışmalarda ölüyordu. 
Öcalan Temmuz 1979'da Suriye'ye kaçtı. 


1980 darbesiyle Türk solu neredeyse tamamen dağılırken, PKK, merkezinin Suriye'de olmasının da avantajıyla güç toplamaya devam etti. 1984'teki Eruh-Şemdinli baskınlarıyla da adını duyurdu. 
1989-9 1'de Doğu Bloku ve SSCB yıkılınca Türk solunun ideolojik krizi de açığa çıktı. 7O'lerin silahlı örgütlerinden geriye kalanlar birleşip legal siyasi partiler kurdu. Bazı gruplar ise illegal silahlı faaliyete yeniden başladı. O güne kadar devletin gözünde “bir avuç çapulcu” olan “Apocular” 1990'larda devlete ve sivillere yönelik kanlı terör saldırılarını zirveye taşıdı. 

Bu dönemde Türk solundan bazı gruplarla çatışmalar da yaşıyorlardı. Örneğin, Dersim kırsalında bazı TDKP üyelerini öldürmüşlerdi. Üniversitelerde ise İşçi Partisi, Dev-Sol, TKP gibi bazı gruplarla zaman zaman çatışıyorlardı. Başka sol gruplarla ise işbirliği yapıyorlardı. 
Yasal partileri de meclise girebilmek için sol ittifaklar arıyordu. 


2000 ve 2010'lu yıllar ise, kanaatimce Türk solunun artık esamisinin okunmadığı, toplumda bir karşılığının kalmadığı, gelecek vaat etmekten uzak, butik örgütlerden oluşan, marjinal bir kültürel figüre dönüştüğü yıllardır. PKK, yaslandığı geniş Kürt taban bütün solun toplamından kat be kat büyük ve etkili olmasına rağmen, Türk solu ile yakın işbirliğini halen sürdürüyor. Örneğin, Türk solunun küçük illegal örgütlerinden MLKP'ye 


KÜRDİSTAN 
SOSYALİST 
PARTİSİ'Nİ 
(PSK) KU- 
RAN KEMAL 
BURKAY 
ÖCALAN'A 
HEM 
ŞÜPHEYLE 
YAKLAŞI- 
YOR HEM 
DE SİLAHLI 
MÜCADE- 
LEYE KARŞI 
ÇIKIYORDU. 
“KAWA” 
ADLI ÖR- 
GÜTÜN 
KURUCU- 
LARINDAN 
AHMET 
ZEKİ OKÇU- 
OĞLU DA 
ÖCALAN'I 
“KÜRT TARİ- 
HİYLE İLGİLİ 
HİÇBİR ŞEY 
BİLMEMEK- 
LE” SUÇLU- 
YORDU. 
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HDP eşbaşkanlığı hediye ediyor. 
Sol örgütlerde yetişmiş kadroları partisi aracılığıyla milletvekili yapıyor, parti yönetimine alıyor. 
STK, dernek, sendika vb. kuruluşlarda önemli pozisyonlar veriyor. 
Suriye iç savaşında elde ettiği alan hâkimiyetine de solu ortak ediyor. Örneğin, kimsenin adlarını bile bilmediği, ufak tefek illegal sol örgütlerle birlikte “Halkların Birleşik Devrim Hareketi” adlı bir oluşum kuruyor. Akademi, medya ve sivil toplum alanında da ağırlıklı olarak sol grup ve kişilerle işbirliği yapıyor. 


Varlık sebepleri ortadan kalktığı için PKK'nın kuyruğuna takılan, onun gölgesinde, at oynatan küçük silahlı grupları bir yana bırakırsak; Türk solunun bugün PKK'ya yanaşmasını anlamak daha kolay. 
İdeolojisi bütün dünyada iflas etmiş, ütopyası yıkılmış, tutunacak dalı kalmayınca, son bir gayretle, bütün siyasetini “yaşam tarzı” denilen, içeriği belirsiz bir malzemeyi canhıraş savunmaya hapsetmişlerden bahsediyoruz nihayetinde. 
Hazır uluslararası desteği olan, birkaç milyon oy alabilen, Batı'nın da parlattığı, üstelik silahlı külahlı olduğu için yıllardır hükümetleri zora sokabilen bir örgüt var. Neden olmasın? 


PKK'nın sola dağıttığı primi ise ortak ideolojik köklere bağlamak mümkün ama yetersiz kalır. PKK bugün, Suriye'de “Rojava Devrimi” diye pazarladığı yeni bir “ütopya”ya dünyanın her yerinden militan devşiriyor. Batı kamuoyunda sempatiyle karşılanan 

pek çok kimliği saflarına çekiyor. 
Sempatiyle karşılanan başat kimlik ise tabii ki “sekülerlik.” Eh, onun Türkiye'deki “sahibi” de belli. 


Sözün kısası sol PKK'nın kitleselliğini, PKK da solun, Batı'ya giriş anahtarı olan sekülerliğini seviyor. 
Türk solu ile PKK arasındaki bu uzatmalı nişanlılık, bütün karanlık geçmişe rağmen sürecektir çünkü her ikisinin de kanıta ihtiyacı var. 


RAŞİT ULAŞ 


al em a 


EL EMEĞİ VE ALIN TERİ, EN MUKADDES RIZIK ŞEKLİ 


Solun bugüne kadarki ideolojik argümanları, bütün insanlık açısından, en azından teorik olarak 


çok temiz argümanlardı. 


kıymetli bir varlık olduğunu 


ve şerefli bir hayat sürmesi 


gerektiğini. söyler ver 


€vreci eylemlerde SOl olarak hepsi kıymetli 


olmadı. Karşılığı olacak 


olan eylemini ise nasıl 


“İşçinin hakkını alın teri kuruma- dan veriniz” hadis-i şerifi aslında ciltlerce kitabın söyleyemediğini tek cümle ile bize söylüyor. 
Peygamberimiz on dört asır evvel, işçi işveren hukukunun hangi düzlemde olması gerektiğini söylemiş. Şunu çok iyi biliyoruz ki bir Müslüman, işçi hukukunu gözetmede diğer bütün insanlardan çok daha hassas olmalı. Asr-ı Saadet devrindeki kölelik kurumunun, o devrin işçilerine tekabül ettiğini düşündüğümüzde; “Köleleriniz sizin kardeşinizdir, onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin” emrini de bugün aynı şekilde düşünebiliriz. El emeğinin ve alın terinin en mukaddes rızık temin etme şekli olduğuna inanmış insanlar olarak emek, işçi, alın teri gibi kavramları yeterince önemsemedik. Bu durum ise solun emek ve işçi gibi kavramları kullanışlı bir ürün haline getirmesine yol açtı. 
Hâlbuki proletarya kavramını sistemleştiren Karl Marks, proletarya ve burjuva arasında bir çatışma 

ile varlığını sürdürmeye çalışırken İslam aksine bunu bir kardeşlik hukuku üzerine inşa etmeyi tavsiye etmişti fakat bugüne baktığımızda, yeterince önem vermediğimiz için solun tekeline bırakılan kavramların başında geliyor emek. 


EŞİTLİK: 


“Kul, mümin olunca, hukuki bir hüviyet kazanır, dilenciyi halifeye eşit kılan bir hüviyet” diyordu Cemil Meriç. İslam tarihi boyunca da bunun örneklerini başta Peygamber Efendimiz olmak üzere birçok defa gördük. Hz. Peygamber'in karşısında korkudan titreyen bir adama; “Korkma rahat ol. Ben kral değilim. 
Ben ancak Kureyş'ten kuru et yiyen bir kadının oğluyum” demesi bize insan eşitliğinin ne demek olduğunu anlatıyor. Elbette sol her zaman yaptığı gibi bu kavramı da siyasallaştırarak bir düşmanlığa çevirmekte zorlanmadı. Diğer bütün kavramlarda olduğu gibi eşitlik üzerinden de düşmanlık üretti 

ve aslında kendi içinde tenakuza düştü. Defalarca kendisine solcu diyen insanların, iş seçimlere gelince oy kullanma noktasında yahut oy kullanan insanları eğitim seviyelerine göre tasnif ve tahkir etme noktasında nasıl çelişkiye düştüğünü gördük. Orwell, Hayvan Çiftliği kitabında; “Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir” derken büyük bir sistem eleştirisi yapıyordu. Biz ise eşitlik kavramını İslam'ın söylediği veçhe ile değil de modern sistemin söylediği veçhe ile onu temel alarak hareket ettik. Bu ise elbette bir çarpıklığa yol açtı. Bu çarpıklığın geldiği yer ise eşitlik kavramını sol/seküler çevrenin kendi lehlerine gayet başarılı kullanması ve aslında kendilerinde olan seçkinci/ elitist tavrı Müslümanların üzerine atması oldu. 


TABİAT: 


Kâinat, Allah'ın insanoğluna emaneti. Yaratılmış her şey insan için yaratıldı fakat insanın kendisi için yaratılanlara dilediği gibi davranma hürriyeti ona verilmedi bilakis yaratılmış olan her şey insana emanet edildi. Bize emanet edilenlerin en başında ise şüphesiz tabiat geliyor. Peki, biz Müslümanların tabiatla olan imtihanı ne vaziyette? Girişte de söylediğimiz gibi nerede çevreci bir eylem görsek sol görüşlü insanları onun içinde buluyoruz. En son yaşadığımız Gezi Parkı olaylarının çıkış noktası herkesçe malum: Ağaç. Biz tabiatla olan imtihanımızı verebildik mi sorusuna olumlu bir cevap veremiyoruz fakat çevre konusunu da sola bıraktığımızda solun bu ve benzeri konular üzerinden nasıl 
provokasyon yapabildiğini 2013 
yılında çok net gördük. Kalkınmanın gerçekleşmesi ve tabiatın bu esnada muhafaza edilmesi paradoksal bir hal alıyor fakat 

yine de; “Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopacak olsa, derhal onu diksin” hadis-i şerifini solun bize karşı kullandığı bir argüman haline getirmesine izin vermemeliydik. Son zamanlarda bu konuda bilincimiz yavaş yavaş artmaya başlamış olsa dahi bunun yeterli bir düzeye gelmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Tabiatı, Allah'ın insana emaneti olarak görmek ve bu emanete hakkıyla sahip çıkmak ise bu işin başı. 


Lİ 
INSAN: 

Lİ 
Hz. İnsan dediğimizde daha doğru bir ifade olacak çünkü insan, eşrefül mahlükat yani yaratılmışların en şereflisi olarak yaratıldı. 
Ardından birileri çıktı ve “insan hakları” diye bir şeyler attı ortaya. 
Elbette bunu söylemelerinin haklı gerekçeleri vardı. Yeryüzü yüz yıllar boyunca bitmeyen ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan savaşlara, işgallere ve insanın insan olma şerefine halel getiren çirkin olaylara şahit oldu. Allah insana yaratılmışların en şereflisi payesini, müminlere de iman etmek kaydıyla üstün olmak derecesini vermiş olmasına rağmen bu konuyu sistemin bize dayattığı “temel hak ve hürriyetler” ekseni- nin dışına çıkartıp bunun yalnızca fıtri bir şey olduğunu söyleyemedik. Savunduğumuz bütün insani kavramları mevcut sistemin ortaya attığı ve sınırlarını çizdiği şekilde savunduk. Bu durum ise bizim elimizde olan mukaddes bir kavramı solun tekeline bırakmamıza sebep 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İlişkiler Bölümü'ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Bu görevine halen devam etmektedir. 

Kakışım'ın doktora tezi 2016'da İletişim Yayınları tarafından Sınıf, Etnisite ve Kimlik: Sosyalist Paradigmanın Evrimi adıyla kitaplaştırıldı. Kimlik siyaseti, çokkültürlülük, demokrasi teorisi 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ünyada ve Türkiye'de sol, var olageldiğinden beri kendi içinde fraksiyonlara ayrıldı. 
Hepsi aynı amaca farklı yollarla ulaşılması gerektiğini düşündü. Marks ve Engels'in söylediğinin yıllar sonra Lenin tarafından yenilendiğini gören gruplar kendilerine farklı yollar aradılar. Peki bir dönem dünyada sosyalizm furyası sürerken Türkiye'de durum nasıldı? Sol hareket Türkiye'de nasıl başladı, gelişti ve bugün ne durumda? Bütün bunları Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Can Kakışım ile konuştuk. “İnsanlara sosyalist mücadeleden ne anladıklarını sormak lazım. Sadece kimlik bazlı siyasete dayalı bir anlayışları varsa, bunu kabul ediyorlarsa, kabul ama o zaman ona sosyalizm denilemez” şeklinde konuşan Kakışım, sol hareketin değişen politikalarına dair çarpıcı yorumlarda bulundu. 


Sol hareketin, Türk siyasi hayatına hangi dönemlerde, nasıl ve kimler tarafından girdiğinden 

bahsedebilir misiniz öncelikle? 


Türkiye'de sol hareketin tarihi, 

Batı ülkelerine göre daha yakın dönemlere dayanıyor. Batı'da 
1848 devrimlerine giden yolda 
sol örgütlenmeler ortaya çıkmaya başlamışken, Türkiye'de bu ancak 19'uncu yüzyılın son çeyreğinde kendisini biraz da olsa göstermeye başlıyor fakat bu ilk hareketlen- 


melerin gerçek bir sol bilinçten önemli oranda yoksun olduğunu belirtmemiz gerekir. Ortaya çıkan ilk grup Ameleperver Cemiyeti adlı bir yapılanma. 1871 yılında kurulmuş fakat bu yapılanmanın geniş bir toplumsal hedefi yahut programı söz konusu değil. İşçilerin gündelik çıkarlarını nasıl koruyabiliriz yahut üst düzeye çıkartabiliriz gibi kısıtlı bir çerçevede çalışmalarını yürütmüşler. Sosyalist düşünceyi daha geniş bir perspektifle ve toplumsal bakış açısıyla ele alan 


ilk gruplar kim diye baktığımızda karşımıza gayrimüslim topluluklar çıkıyor. Türkiye'de sosyalist hareketi başlatan insanların esasen Batı'ya kültürel ve dilsel yakınlıkları da olan gayrimüslimler olduğunu söyleyebiliriz. 


Hangi gruplar daha ziyade? 


Ermeniler ve Bulgarlar. Bu grupların da sosyalizmin ideallerine hitap eden bir yaklaşımları aslında pek yok. Bu insanların sosyalizmi söy- 


Mi 


lem olarak kabul etmeleri onların gerçekten de 20'nci yüzyılın uzunca bir dönemine damgasını vuran Marksist hareketlerle aynı çizgide olduklarını göstermiyor. Hatta bu 


gut grupların çalışmalarında sosyalizgli İsi çelernda min kendi milliyetçi düşüncelerine/ İy Mw sb, ws, o ajandalarına fayda sağlayabilecek < weli bir yaklaşım olarak anlam kazanbene öyle “skaler dığını söyleyebiliriz. Bu anlayışın 


i eee temelindeisell Enternasyonal'in 

A 1896 yılındaki Londra Konferansı'nda; “kendi devletine sahip olmayan azınlıkların, ulusal kurtuluş hareketi yürütmeye çalışan milli grupların bu çabalarının destekleneceği, onlara kendi kaderini tayin hakkının verileceğine” dair kabul edilen ilkeler oluşturuyor. Buna bağlı olarak Türkiye'deki Ermeni ve Bulgar komitacılar ve diğer gayrimüslim topluluklar da sosyalist düşünceyi temelde kendi ulusal hedeflerine yarar sağlayabileceği gibi bir beklentiyle hayata geçirmişlerdir. Mete Tunçay bu noktada bizzat şunu söylemektedir; “Sosyalist düşünce, Osmanlı'nın son yıllarında çeşitli ulusal grupların çatışan milliyetçilikleri için bir araç olarak kullanılmıştır.” Bu oldukça dikkat çekici bir tespit ve haliyle Türk sosyalistlerini de kapsıyor. 
Onlar da kısa bir dönem sonra bu noktada çalışmaya başlayacaklar. 


Az evvel Ameleperver Cemiyeti'nden bahsettiniz. Bunun dışında Türk gruplardaki durum nedir, başka hangi yapılanmalar söz konusuydu? 


Mustafa Suphi'nin Ankara Hükümeti'nin de bilgisi dâhilinde olduğu anl aşı! afk a 

> urulan ilk sosyalist grup, “İşti- 

Miinir komplo SONUCU hayatını rakçı” namıyla tanınan Hüseyin kaybetmesinden sonra bile TK P'ni niş di 


kurulan Osmanlı Sosyalist Fırkası. 


bu noktada Kemalist harekete ve Milli Hüseyin Hilmi'nin İştirakçı olarak 


.. EE pi ç ii bilinmesinin sebebi de aynı isimle Mücadele'ye yönelik destekleyici tavrı çıkarttığı dergiyle alakalı. Nasıl ki 


değişmemiştir. Zaten bu anlayış (SAĞIML€E| O gayrimüslim topluluklar, sosyalizm bir süre Türkiye'deki sol hareketin an a laleli illa 


bakış açısıyla yaklaşmışlarsa, aynı 


damarını teşkil ed ecekti İM bakış açısının Müslümanlar içinde 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geçerli olduğunu söylememiz gerekiyor. Öyle ki, İştirak dergisinin ilk sayısında bile Osmanlı'nın nasıl kurtarılabileceği, “hasta adam”ın yeniden nasıl ayağa kaldırılabileceği sorularına yanıt aranıyor. Dergi elbette ki işçi hareketiyle ilgili bazı fikirleri de barındırıyor bünyesinde fakat milliyetçiliğe kayan bir perspektifleri de var. Erken dönem sol hareketin en önemli yapılanması olan Türkiye Komünist Partisi'ne baktığımızda onda da aynı yaklaşımın çok güçlü olduğunu görüyoruz. Mustafa Suphi önderliğindeki TKP de mazlum doğu halklarının temsilcisi olan Türkiye'nin Batı emperyalizmine nasıl direneceğiyle alakalı çalışmalar yürütmüş ve bu noktada da Milli Mücadele'nin tavizsiz bir destekçisi olmuştur. 


Bir de Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası var... 


Evet, onlar da TKP'yi oluşturan grupların Batı kanadında bulunuyorlar. Almanya'da kurulmuş, Kurtuluş dergisi çevresinde gelişmiş sonra Türkiye'ye gelmişlerdir. Bir de Milli Mücadele sırasında Anadolu'da faaliyet gösteren Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası vardır. Bu grubun da ciddi bazı çalışmaları söz konusu ama hepsinin üst şemsiyesini TKP oluşturuyor ve onların da Türkiye'nin Milli Mücadelesi'ne yönelik bakışı son derece olumlu bir tarzdadır. Mustafa Suphi'nin Ankara Hükümeti'nin de bilgisi dâhilinde olduğu anlaşılan bir komplo sonucu hayatını kaybetmesinden sonra bile TKP'nin bu noktada Kemalist harekete ve Milli Mücadele'ye yönelik destekleyici tavrı değişmemiştir. Zaten bu anlayış uzunca bir süre Türkiye'deki sol hareketin ana damarını teşkil edecektir. 


O zaman Türkiye'deki ilk sosyalistleri kısmen de olsa yerli olarak nitelendirmek mümkün... 


Yerlilik sübjektif bir kavram. Nasıl kullandığınızla alakalı bir husus ama antiemperyalist olmaları temelinde meseleyi ele alırsak 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tabii ki öyleler. Bugün de yerlilik tartışmasının temelini esasen bu antiemperyalizm hususu oluşturmaktadır. Türkiye'deki bazı sosyalist gruplar kendilerini antiemperyalist olarak tanımlarlarken, bu tanımlamayı yapanlara karşı diğer sol grupların; “Siz sadece Kemalizm'in başka bir boyutunu ortaya koyuyorsunuz” diye eleştirilerde 


bulunduğunu da unutmamak lazım. 


Antiemperyalizm kavramının sol düşüncede bu denli merkezi bir konum işgal etmesi nasıl gerçekleşti? 


Antiemperyalizm düşüncesini 

sol hareketlere asıl sokan kişi Lenin'dir. Biz yerlilik ve yerli olmamak meselesini antiemperyalizm temelinde tartışıyoruz ve bu teori- nin bize daha yakın olduğunu iddia ediyoruz, bu yerlidir diyoruz ama aslında bu yöndeki düşüncenin temeli, Lenin'in ortaya koyduğu emperyalizm teorisine dayanıyor. 


Ne söylemek istiyor Lenin? 


Lenin, Marks ve Engels'in öngörülerinin gerçekleşmediğini, onların düşündüğü gibi kapitalizm en yüksek seviyeye ulaştıkça toplumların sosyalizme daha yakın bir noktaya gelmediğini bilakis sosyalizmden gitgide uzaklaşıldığını görüyor, bunun sebebini arıyor ve kapitalizmin artık emperyalizm aşamasına ulaştığını tespit ediyor. Burjuvazinin sağladığı büyük sermaye birikiminden artık proletarya da yararlanmaktadır. Lenin'e göre endüstriyel ülke merkezlerinde oluşan bu sermaye birikimi artık burjuvaziyle proletaryayı birbirlerinin kâr ortağı haline getirmiştir ve bütün bunlar proletaryanın devrimci bilincini çok azaltmıştır. 
Lenin vardığı bu noktada, kapitalist düzenin başlıca besleyeninin proletaryadan sağlanan artı değer olmadığını daha ziyade uluslararası bir sömürü mekanizmasının tesis edildiğini düşünüyor ve bunun kesintiye uğratılması gerektiğine inanıyor. Ulusal kurtuluş hareketlerine destek verme düşüncesi 


de bu bağlamda doğuyor. Meseleye buradan baktığımızda bizzat Sovyetler Birliği'nin yönlendiri!- mesinde olan TKP'nin ve Mustafa Suphi'nin de, Türkiye'nin ulusal kurtuluş hareketine destek vermiş olması şaşırtıcı bir durum olmaktan çıkıyor. 


Türkiye'deki sol ve sosyalist hareketlerin özellikle 1960'lı yıllarda yoğun bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Söz konusu bu sol hareketlerin ise pek çok fraksiyona bölündüğünü ve bazıları arasında düşmanlık boyutuna varan farklılıkların olduğuna şahit oluyoruz. Bu ayrılıklar neden oluşuyor esasen? 


Mustafa Suphi'nin Milli Mücadele'ye destek olma sebeplerin- 

den az evvel bahsettik. 1960'lı yıllardaki gelişmeler de bu 

bakış açısının ilerleyen yıllardaki yansıması olarak anlaşılabilir. Bu dönemde iki hâkim anlayış söz konusu. Bir safta MDD kısaltmasıyla bilinen Milli Demokratik Devrimciler, öbür tarafta ise SD adıyla bilinen Sosyalist Devrimciler var. MDD'ciler öncelikle ulusal nitelikli bir demokratik devrimin başarılması gerektiği fikrindeler. 
Türkiye'nin sömürülmekte olan 

bir ülke olduğunu düşünüyorlar 

ve gerçekten sosyalist bir rejimi hayata geçirmek için öncelikle emperyalizm kıskacından kurtulunması gerektiğini savunuyorlar ancak bu kurtuluş tesis edildikten sonra sosyalist bir düzene geçme- nin mümkün olabileceğini düşünüyorlar. MDD'cilere göre Türkiye'nin sadece proleter bir mücadele vererek kurtuluşunu gerçekleştirmesi mümkün değil. Entelektüellerin de, gençliğin de, ordunun da, hatta komprador olmayan burjuvazinin de içinde yer alacağı bütüncül bir mücadele gerekiyor. SD'ciler ise MDD'cilerin bu anlayışını “sosyalizmi yozlaştırma” hareketi olarak eleştiriyorlar ve MDD'cileri devrimi geciktirmiş, amacını saptırmış olmakla suçluyorlar. 
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Sosyalist hareketle Kemalizm arasındaki bağlantının MDD'cilerin bahsettiğiniz bu anlayışıyla tesis edildiğini söyleyebilir miyiz? 


Evet, Türkiye'de sosyalist hareketlerin Kemalizm'le olan bağlantısı antiemperyalizm hususundan doğacaktır. Kemalizm, sosyalist devrime giden yolda bir ara form gibi görülüyor. Burada Kemalizm'in, sosyalist hedeflerin gerçekleşmesi için kullanılabilecek bir olgu olarak anlaşılması durumu var. Atatürk'ün idealinde sosyalist bir toplum olduğuna inanan gruplar dahi söz konusu fakat ben, Atatürk'ün sosyalist bir toplum inşa etmek idealinde olduğuna hiç inanmıyorum açıkçası zira bunu 


düşündürecek herhangi bir veri de yok elimizde. Burada bunun düşünülmesine vesile olan kendisinin antiemperyalist duruşu ve mücadelesidir. 


MDD'ci damarın kendisini Kemalizm'e yakın bir noktada mevzilendirmesinde, eski devletin aşırı tahakkümcü tavrı karşısında kendisine bir yaşam alanı sağlamak gayesi olduğunu söyleyebilir miyiz? 


Evet, bu kısmen doğrudur. Kemalizm'in sol varyantını ortaya koyuyor MDD'ci anlayış. Sonuçta reel politik bir kaygıyla da hareket etmiştir, yani biraz da somut çıkar gözeten bir yaklaşım sergilediklerini söylemek yanlış olmaz. 
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12 EYLÜL DARBESİ, 
TÜRKİYE SOSYALİSTLERİNİN KEMALİZM İLE OLAN 

YAKIN İLİŞKİLERİNDE CİDDİ BİR KIRILMA NOKTASINI OLUŞTURUYOR. RESMİ İDEOLOJİNİN YAHUT 
ORDUNUN BİR NEVİ 
MÜTTEFİK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEN TÜRKİYE'DEKİ SOLCULAR, 12 EYLÜL İLE 
BUNUN BÖYLE OLMADIĞINI GÖRÜYORLAR. YAŞADIKLARI HAYAL KIRIKLIĞI 
SONUCUNDA KEMALİZM ELEŞTİRİSİNİ DAHA DA 

ÖN PLANA ÇIKARTMAYA BAŞLIYORLAR. 


Her iki grubun dışında da olan farklı bir ses var mı peki bu dönemlerde? 


1970'lere doğru birtakım “çatlak sesler” ortaya çıkmaya başlıyor. 
İbrahim Kaypakkaya mesela böyledir. 1960'ların ortalarından itibaren en ayrıksı Kemalizm eleştirisini yapan sosyalist olarak dikkat çekmektedir ama çok bireyseldir. 


Ne diyor farklı olarak? 


Kemalizm'in faşizmin bir boyutu olduğunu söylüyor özetle. Bundan ötürü sosyalistlerin Kemalizm'le ittifak halinde olmasını kabul edilebilir bir şey olarak görmüyor. 
Kaypakkaya'nın fikirlerinde en önemli çıkış noktasını ise Kürt 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meselesi oluşturuyor. Türkiye'nin bu noktada aşırı milliyetçi yaklaşımlarda bulunduğunu dile getiriyor. Kaypakkaya'nın fikirleri ilk dönemde Türkiye solunda yeterince karşılık bulmasa da 7O'lerin ikinci yarısından başlayarak kendisine daha fazla taban bulmaya başlayacaktır. Kurtuluş dergisi 

bu noktada önemli bir kilometre taşıdır örneğin. Derginin temel fikirsel yapısının Kemalizm eleştirisi üzerine kurulduğunu söylememiz gerekir. Kürt sorunu konusunda da Kaypakkaya'nın düşüncelerinin çok net bir biçimde devamı hatta dozunun biraz daha arttırılmış hali olarak görebiliriz bu hareketi. 


Kaypakkaya'nın Kemalizm noktasındaki duruşuyla Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın duruşlarının hayli farklı olduğunu söyleyebiliriz o zaman. 


Çok çok farklılar. Deniz Gezmiş'in ve Mahir Çayan'ın yaklaşımını az evvel anlatmaya çalıştığım Kemalizm'in sol varyantı olarak okumak yanlış olmaz. Gerçekten de bu ikilinin Kemalist ilkelerin korunması noktasında değer kazanan önemli eylemleri vardır. Deniz Gezmiş'in 29 Ekim'de Samsun'dan başlayıp 10 Kasım'da Anıtka- bir'de bitmesini planladığı “Tam Bağımsızlık İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü” bu noktada çok anlamlı bir örnek teşkil ediyor bana göre. 
Burada Kemalist prensiplere net bir bağlılık söz konusu. Mahir Çayan bu konuda Deniz Gezmiş'e göre bir tık daha geridedir belki ama onun da Kemalizm'e yönelik son derece olumlu bir yaklaşımının olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Antiemperyalizm tartışması temelinde Kemalizm'in değerli bir 


“milli kurtuluşçu ideoloji olduğunu” 


belirtiyor kaleme aldığı yazılarında. Hatta o dönemlerde Atatürk'ün büstüne yapılan bir saldırıya karşı Mahir Çayan'ın başında olduğu Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Fikir Kulüpleri Federasyonu; “Ata'nın büstüne el uzatan elleri kırarız” tarzında çok sert bir bildiri yayınlamıştır. 
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Türk solunun Kemalizm'le olan bu bağı esasen nerede kırılıyor peki? 


12 Eylül darbesi, bu noktada ciddi 
bir kırılma noktası oluşturdu. Resmi ideolojinin yahut ordunun bir nevi müttefik olabileceğini düşünen Türkiye'deki solcular, 12 Eylül ile bunun böyle olmadığını görüyorlar. Yaşadıkları hayal kırıklığı, Kemalizm eleştirisini daha da ön plana çıkartmaya başlıyor Türkiye sosyalist düşüncesi içerisinde. Bugün antiemperyalist çizgi, Türkiye sosyalizminde hâlâ daha güçlü bir konumda bulunsa da SD'ci anlayışın devamının da artık hatırı sayılır bir karşılığının olduğunu belirtelim. 
Bu anlayışın özellikle entelektüel hayatın üzerinde daha fazla baskın olduğunu söyleyebiliriz. Kendilerini antiemperyalist temele oturtan yahut yerli olarak nitelendirilen sol gruplar Kemalist olmakla “itham edilirlerken” onların fikirsel derinlikleri yahut entelektüel kapasiteleri de sıklıkla diğer sol çevreler tarafından eleştiriliyor. 


Geldiğimiz noktada tartışmalar ne durumda peki? 


Bahsettiğimiz bu ayrılıkların/fark- lılıkların bugün de antiemperyalizm tartışması bağlamında şekillenmekte olduğunu düşünüyorum. 
Batı'nın artık bütün ilerici niteliğini kaybettiğini, Türkiye sosyalistleri için asla bir model teşkil edemeyeceğini savunan bir kesim var. Bir kesim de küreselleşme sürecinden dahi alınabilecek bazı ilkelerin olabileceğini savunuyor. Çokkültürcülük, kimlik siyaseti, yeni toplumsal hareketler gibi konular bunlar ve bütün bunların pratikteki yansımasını da Kürt meselesi oluşturuyor. Bu çerçevede sosyalist örgütler/partiler sürekli çoğalıyor. 
Örneğin TKP, Komünist Parti ve Halkın Türkiye Komünist Partisi şeklinde bir bölünme yaşadı yahut Vatan Partisi'yle Nurullah Ankut'un HKP'sini ele alalım. Söylemleri birbirine çok benzer olmasına rağmen, iki farklı parti olarak varlıkla- 


rını sürdürüyorlar. DSİP ve Yeşiller Partisi de böyle keza. Bugün sosyalist hareket içerisinde farklı farklı fraksiyonların var olmasının bütün bu fikirsel ayrılıklar dışında çok önemli bir sebebi daha var 

ki bu da bence iktidara ulaşmak noktasındaki ümitsizlikle alakalıdır. 
İktidara yakın bir noktada olsalar yahut siyasi yarışta biraz daha iddialı hale gelebilseler birlikte hareket etme eğilimleri de güçlenecektir. 


Türkiye'de sol, Ecevit dönemi hariç neden iktidara gelemedi? 


Ecevit döneminde CHP'nin gerçekten güçlü bir sosyal adaletçi yönü vardı ve yüzde 41 oy aldı. Türkiye'nin sosyolojisi düşünüldüğünde bu hiç fena bir oy oranı değil. 
Gerçi milliyetçi cephe koalisyonları sebebiyle iktidar süreci sürekli bölünmelere uğramak durumda kaldı ama yine de dikkate değer bir başarıdır bu. Solun iktidar şansı uluslararası bazı gelişmelerin sonucu olarak azalacaktır. En başta reel deneyimlerin izlenmesinin ardından sosyalizmin sürdürülebilir bir ekonomik yaklaşımının olmadığına dair düşünceler ortaya çıktı. Bu zaten CHP'nin o dönemki anlayışının da solunda olan bir durum fakat bununla birlikte, Batı'da da Keynesyen ekonomik modelin terk edilmesi eğilimi var. Yani sosyal adaletçi çizgi bırakıldı, yeni sağ hükümetler çerçevesinde neo- liberal politikalar hayata geçirildi. 
Artık ekonomide planlamacılığın yahut devlet müdahaleciliğinin ülke ekonomileri üzerinde büyük bir yük oluşturduğuna dair bir inanç söz konusu oldu ve bunun da doğal bir sonucu olarak Türkiye'de hem sosyalist hem de genel olarak sol düşünce güç kaybetmeye başladı. CHP de böyle bir siyasi ortam dâhilinde Ecevit dönemindeki çizgisini sosyal adaletten ziyade ulusalcılık, laiklik, yaşam tarzı tartışmasına kaydırdı. Sosyolojik değişimlere karşı bir cevap niteliği taşıyor bu çizgi değişikliği. 


Günümüzde sol, artık sınıfsal değil etnisite ve kimlik merkezli bir mücadele yürütür konuma geldi. Bugün etnisite merkezli harekete solun destek vermesi de mikro milliyetçiliği desteklemek değil mi aslında? 


Bu haklı bir soru ve üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir mesele. Sol düşüncede meydana gelen bu geçişin temel sebebi sosyalizmin ekonomi alanındaki -ki ekonomi sosyalizmin temelidiröngörülerinin gerçekleşmemesi. 
Marks'ın ve Engels'in yaklaşımlarının pratikte karşılık bulmadığını, Lenin'in emperyalizm teorisini buna mukabil geliştirdiğini söylemiştik fakat bundan sonraki süreçte de sosyalist ekonomilerin güç kazanması yahut kapitalist ekonomilerin çöküşü gibi bir gidişat söz konusu olmadı. Bilakis kapitalist ülkelerin refah seviyesi artarken sosyalist devletlerde sosyoekonomik açıdan ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Sosyalizmin temelinde her zaman şöyle bir düşünce vardır; ekonomik altyapı ve sınıfsal ilişkiler diğer bütün üstyapı unsurlarını belirler. Sosyalizmin temeli olan materyalist felsefe de altyapı ve üstyapı arasındaki bu ilişkiye atıfta bulunur zaten. Reel sosyalizmin dünya üzerindeki uygulanma örnekleri ve dünya siyasetinde yaşanan bazı gelişmeler bu anlayışa birtakım köklü eleştirilerin gelmesine neden olacaktır. 
“Toplumda yaşanan adaletsizlikler sadece ekonomik altyapıdan mı kaynaklanmaktadır?” sorusu güçlü bir şekilde sorulmaya başlanıyor. 
Sınıf dışı adaletsizliklerin hepsinin ayrı ayrı öneminin olduğu, bunların illa ki sınıfsal sömürüye bağlanmaması, kendi bağlamlarında da değerlendirilmesi gerektiği noktasına geliniyor. 


Bütün bu gelişmeler sonrasında önceden “burjuva hassasiyetleri” olarak değerlendirilen kimlik meseleleri artık bütün sol hareketlerde ve parti programlarında 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kendine önemli oranda yer bulmaya başlıyor. Sol ve sosyalizm, 1970'lerde daha sınıf bazlı bir mücadeleyi yürütmek noktasında eğilim gösterirken, 80 ve 90O'lardan başlayarak çok daha yoğun biçimde kimlik bazlı bir mücadeleye girildiğini görüyoruz. İşin bu duruma evirilmesinde sosyalizmin ekonomik model olarak sürdürülemez olduğuna dair inancın ciddi bir etkisi var. Yaşanılan mevzi kaybı, sosyalistler tarafından kimlik bazlı siyasetin ön plana çıkışıyla birlikte ikame edilmeye çalışılacaktır. Bu girişim kısmen sosyalizmin tek boyutluluktan kurtarılmasıdır ama dengeyi bozacak şekilde kimlik hareketlerinin güç kazanmasına da deyim yerindeyse çanak tutmuştur. 


Türkiye özelinde buna örnek verebilir miyiz? 


Elbette. Örneğin, en uzun soluklu 
sosyalist dergimiz Birikim'de 90 
sonrasında kapitalizm eleştirisi yapan kaç tane yazı yayınlandı acaba? Dergi ilk çıktığından beri Sosyalist Kültür Dergisi alt başlığını taşır ama bugün kapitalizm eleştirisi çok düşük boyuttadır. 
Sadece Birikim değil tabii, kimlik bazlı hareket artık o kadar güç kazanmış ki sınıf bazlı hareket sol grupların büyük çoğunluğunda sadece merkeziliğini değil mevcudiyetini dahi kaybetmiş durumda. 
Aslında insanlara sosyalist mücadeleden ne anladıklarını sormak lazım. Sadece kimlik bazlı siyasete dayalı bir anlayışları varsa, bunu kabul ediyorlarsa, eyvallah ama 

o zaman ona sosyalizm denilemez. Türkiye'de kendine sosyalist diyenlere bu soru sorulsa; “Sosyal adaleti sağlamak da bizim için önemlidir” yanıtı alınacaktır mutlaka. O zaman ben bunun pratikteki uygulamasını, buna dair somut adımlar atıldığını görmek istiyorum ama ufukta bir şey belirmiyor. 


Dünyada sol siyasetin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
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Dünyadaki sosyalist gruplara baktığımızda bazılarının radikal demokrasi düşüncesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu sosyalist grupların hemen her konuda bir ajandası da söz konusu. Örneğin, etnik, dinsel, mezhepsel ve cinsel kimlik meseleleriyle yahut çevre sorunlarıyla alakalı belirli somut yaklaşımları var fakat bu hareketin planlarının aksine ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi, sosyal adaletin sağlanması anlamında ve çözüm odaklı yeni adımların atılması hususunda elle tutulur bir programları yok. Şimdiye kadar geçen sürecin bizlere çok ciddi tecrübe ve bilgiler verdiğini unutmamamız gerekiyor. Ortaya atılan Marksist teorilerin ve reel sosyalizmin uygulamalarının başarılı ve başarısız olduğu yanları gördük. 
Başarısız olmalarını, meseleleri sadece ekonomiye indirgeyerek tek boyutlu şekilde ele almalarına bağladık ama daha sonrasında bunun nasıl dengesiz bir sosyalist yaklaşım yarattığını da irdeleme fırsatı bulduk. Artık geldiğimiz aşamada kimlik siyasetiyle sınıf siyasetinin dengesini bulmak zorundayız. 


Evet sol, geçmişe göre tek boyutluluktan kurtulmuştur ve bu bir yere kadar olumlu bir gelişimdir. 
Sınıfsal mücadele dışında da 

farklı konulara eğilen sosyalist hareketler bu içerici niteliklerini kaybetmemelidir fakat bugün değindiği bütün sorunlara dair fikir üretmekle beraber asli unsuru olan sınıf siyasetini de bu kadar çerçevenin dışına çıkarmamaya özen göstermelidir. Kitlelerin ihtiyaçlarına doğru cevap verecek ekonomik belli bazı ilkeleri, reform önerilerini topluma sunmalıdır. 
Sol, ancak bu sayede elle tutulur bir siyasi alternatif oluşturabilir ve entelektüel ve akademik çevrelere ancak bu yolla yeniden güçlü bir geri dönüş yapabilir. 


Teşekkür ederiz. 
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KURM 


u kısa değerlendirme 

yazısında, Türkiye'de 

solun temel politik 

ve sınıfsal karakteri 

üzerine bazı saptamalar yapacağım. 
Bu sayede 68 olaylarından Gezi sürecine kadar süreklilik arz eden tarihi toplumsal mekanizmalar ve buradan sudur eden temel siyasi-kültürel yatkınlıklar hakkında birtakım argümanlar ileri sürmeyi umuyorum. Bir bütün olarak solun ortaya çıkışını ve farklı sol siyasal profilleri kültürel okumalar içinde tüketmekten ziyade sınıfsal analizlerle zenginleştirmek gerekiyor. 
Öznelerin kendileri hakkında ürettikleri büyüyü bozmanın en önemli aracı bu tarz bir nesneleştirme pratiği olsa gerek. 


Solun ufku: Tamamlanmamış burjuva demokratik devrim 


Bugün bizlerin “sol” olarak andığı siyasi hareketlerin ortaya çıkışı esasen 1 960 sonrasına rastlar. Bu tarihi bağlam solun temel karakterini anlamak açısından hayatidir. 
Bu dönemde, askeri darbeyle “feodal sınıfları” tasfiye etmekte başarısız olan (Kemalist) bürokratik kadrolar darbe sonrasında hızla bir solculaşma süreci içine girdi 

ve bu mücadele politik platformda bilindiği üzere Demokrat Parti ile CHP arasında cereyan etti. İki parti 


arasındaki mücadelenin kültürel boyutları kadar sınıfsal içerimleri de mevcut. Demokrat Parti'de örgütlenen sınıfsal kitleler genel olarak kasaba eşrafı ve ağalardan oluşuyordu. Halkın büyük çoğunluğunu da arkasına alan Demokrat Parti, onların desteğiyle devlet aygıtı karşısında tarihsel blok oluşturdu. Bu toplumsal sınıflar, parlamento yoluyla devlet mekanizması üzerinde etkili olmaya başlayınca burjuva sınıfının ve sivil-asker bürokratik elitlerinin sert müdahalesiyle karşılaştılar ve kurmuş oldukları blok dağıtıldı. 
Askeri darbe, eşrafın ve ağaların siyasi gücünü geriletti ancak ortadan kaldıramadı. Darbe bu bakımdan eksik kalmıştı. 


Sol açısından hikâyenin başladığı yer de burası oldu aslında, her şey bu kurucu/temel eksiklik duygusuyla başladı. Bu eksiklik, ister 80 
öncesinin Milli Demokratik Devrim programında olsun, isterse de 

80 sonrasının sol liberalizminde 
olsun merkezi motifi oluşturdu. Bu iki kesimin de (ulusalcılar ile sol liberaller) ittifaklarını hep bu ufuk etrafında kurduklarını görmek gerekiyor. Solun anti-faşist karakterinin baskın, anti-kapitalist karakterinin ise güdük olmasının nedeni, burjuva demokratik devriminin tamamlanmamış olduğu yönündeki temel tespit ve duygusudur. 
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Solun sınıfsal karakteri: Küçük burjuva radikalizmi 


Solun sınıfsal haritasının çıkarılması, başka bir ifadeyle tarihi maddeci perspektifin bizzat solun kendisine uygulanması kanaatimce oldukça ufuk açıcı bir girişimdir. 
Burada derdimi anlatabilmek açısından klasik Marksist literatürün ortaya koyduğu birtakım sınıfsal kategorileri hatırlatmak ve bu amaç doğrultusunda işe koyulmak istiyorum. İlgili literatür kapitalizm bağlamında üç sınıfsal katmandan söz eder: Burjuvazi, işçi sınıfı ve küçük burjuvazi. Marks ise küçük burjuvaziyi kendi içinde ikiye ayırır: Klasik küçük burjuvazi ve yeni küçük burjuvazi. Eski küçük burjuvazi; köylüler, esnaf ve zanaatkârlardan oluşmakta iken yeni küçük burjuvazi; doktorlar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, sanatçılardan vb. oluşmaktadır. 
Marks bu sınıfsal katmanların siyasi yatkınlıklarına ilişkin çıkarımlar- da bulunur. Ona göre klasik küçük burjuvazi muhafazakâr bir siyasi eğilime sahiptir ama buna karşın yeni küçük burjuvazinin değişimci bir niteliği vardır. Türkiye'de Demokrat Parti'den AK Parti'ye uzanan siyasi çizgi izlendiğinde klasik küçük burjuvazinin muhafazakâr partilere oy verdiği görülüyor. Solculaşma eğilimi içinde olan kitleler de yeni küçük burjuvaziden 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1969-70 MOMENTİNDE 
DOĞAN VE 1980 SONRASINDA YERALTINA ÇEKİLEN 
DEVRİMCİ SOLCU ÖZNE, 

GEZİ SÜRECİYLE BİRLİKTE YENİDEN KENDİNİ GÖSTERDİ. 
BU OLAYLARLA BİRLİKTE 
KÜÇÜK BURJUVAZİNİN RADİKALLEŞEREK YENİDEN SOLCULAŞMA SÜRECİNE 
GİRDİĞİ ANLAŞILDI. 


TÜRKİYE'DE SOL, KEMALİZM'İN KÜÇÜK BURJUVA RADİKALİZMİNDEN DOĞMUŞTUR 


geldiği için solun hem ideolojik hem pratik önderliği bu toplumsal kesime ait oldu hep. 


Klasik Marksist lügat, bu sınıfsal kategorilere bir de sınıf dışı kategoriler ekler: Memurları da içine alacak biçimde tanımlanan bürokrasi, aydınlar ve öğrenciler. Bu sınıfsal-toplumsal kategoriler içinde solun nereden geliştiğine gelelim. 
Basitçe cevaplarsak “işçi sınıfı” ve “klasik küçük burjuvazi” dışında bütün kategorilerden beslenmekle birlikte esas olarak yeni küçük burjuvazi ve sınıf-dışı kategoriler solun sınıfsal tabanını oluşturuyor. 
Türkiye solu bu nedenle öğrenci hareketi, aydın hareketi ve memur hareketi olarak açığa vurdu kendini. Türkiye'de solun, Kemalizm'in küçük burjuva radikalizminden doğduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ne Kemalizm ne de sol, küçük burjuva ideolojisi olmaktan çıkabildi. Ne Kemalizm büyük burjuvaziyle ne de sol, proleter toplumsal sınıflarla organik bir ilişkiye geçebildi. Büyük burjuvazinin ise ideolojik kriz içinde olduğunu 


geçerken not edeyim. Bu anlamda sol, Kemalizm'in kaleleri olan hukukçular, öğretmenler, mimarlar, sanatçılar, kültürel üreticiler vb. toplumsal katmanların, çeşitli statü gruplarının radikalleşmesinin bir fonksiyonudur. 68'in öne çıkan gençlik liderlerinin fakülteleri bu iddiamızı doğrular nitelikte. Devrimci öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş'in İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mahir Çayan'ın ilk olarak İstanbul Hukuk sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Doğu Perinçek'in Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sinan Cemgil'in OTDÜ Mimarlık Fakültesi olmasının hem ideolojik hem de sınıfsal anlamları üzerine düşünmek gerekiyor. 


Solun hem 80 sonrasındaki çatallanmalarını hem de bu aktörlerin günümüzdeki politik hareket tarzlarını anlamak açısından şu tespiti de eklemek istiyorum: Siyasi/ idari/kurumsal sermaye arttıkça ulusalcılaşma, kültürel sermaye arttıkça ise Sol liberalleşme eğilimi içine girmektedir. Baroların ve 


muhtelif bürokratik kadrolar ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasındaki sınıfsal ayrışmaların hangi tipte politik sonuçlar doğurduğunu toplum olarak izlemekteyiz. Milli Demokratik Devrim programının 80 sonrasında “milli” yol ile “demokratik” yol biçiminde iki ayrı programa dönüşmesi iki farklı siyasi figürü ortaya çıkarttı. “Ulusalcılar” ile “sol liberaller” şeklindeki ayrışma ise farklı küçük burjuva siyasetlerini gündeme getirdi ve onları, ulusalcıların yaptığı gibi bürokrasiyle yahut sol liberallerin yaptığı gibi burjuvayla ittifaklara itti. Şöyle söyleyebiliriz ki; kendi özgücü (töre değerlerine bağlı olan) olmayan küçük burjuvazi, sürekli ittifak arayışı içindedir. 


Gezi'nin burjuva ruhu 


Demokrat Parti ile Kemalist devlet aygıtının 1950 sonrasındaki girdiği iktidarını sağlamlaştırmak ve bloklaşma süreci bir kez de AK Parti döneminde yaşanmaya başlandı. Demokrat Parti'nin hükümet 


olmasıyla başlayan süreç, nasıl 68'e giden yolun taşlarını döşediyse AK Parti'nin iktidar olma süreci de Gezi'ye giden yolun taşlarını döşedi. 1969-70 momentinde doğan ve 1 980 sonrasında yeraltına çekilen devrimci solcu özne, Gezi süreciyle birlikte yeniden kendini gösterdi. Bu olaylarla birlikte anlaşıldı ki küçük burjuvazi yeniden radikalleşerek solculaşma sürecine girdi. Bu sürece dair analizlerime gelmeden önce 68 ile Gezi arasındaki farka dair şunu belirtmek 
istiyorum; 68'in itici gücü, 1980 
öncesinde devletin çok daha merkezi olmasından dolayı idari sermayeydi; Gezi'nin itici gücünün ise 80 sonrasında kapitalistleşme- nin çok daha başat hale gelmesi nedeniyle oluşan kültürel sermaye olmuştur. Devleti ele geçirme 

ile onu sınırlandırma arasındaki stratejik farklılığın sınıfsal zemini de bu olsa gerek. 


AK Parti'nin iktidar olma süreci içinde sınıfsal mobilizasyon zemininde neler yaşandı? Türkiye'de bürokratik ve ekonomi alanında 

en üstte olanların eğitim alanının da, kültürel alanının da en üstünde yer alması, üst düzey bürokratların ve zenginlerin çocuklarının eğitim alanının üstündeki okullara gitmesi AK Parti döneminde sarsılmıştır. 
O halde “Gezi”, klasik kapalı, statik tabakalaşma yapısı pasif devrimlerle zedelendiğinde ortaya çıkan yeniden üretim krizidir. Bu açıdan “Gezi”, mezkür toplumsal kesimlerin yeniden üretim krizine karşı geliştirdikleri stratejiden başka 

bir anlama sahip değil, yükselme ufku daralan yeni küçük burjuvazinin radikalleşmesinden ibarettir. 
Üstlerden giden toplumsal kitle 

ile altlardan giden toplumsal kitle ilk defa AK Parti döneminde karşı karşıya/yüz yüze geldi. Eskiden paralel dünyalar içinde yaşarlarken şimdilerde kesişmeye başladılar. Kriz de buradan çıktı zaten. 
Bourdieu'nün deyişiyle “alanlar” (ekonomi, sanat, kültür, akademi, 


bürokrasi vs.) giderek daralıyor, kıskançlaşmaya başlıyor. Son beş yıldır liyakat söylemi patlaması yaşıyor oluşumuzun bir anlamı olmalı. Parlamento eliyle toplum içindeki farklı iktidar odakları devletin idari kadrolarına gelince ve muhafazakâr kitlenin bütün alanlarda idari ve kurumsal sermayesi artınca kurumların içindeki profesyonellerin (söz gelimi akademik alanda bilimsel sermayesi fazla olanlar, sanat alanındaki sanatçılar, mimarlar vb.) kendiliğinden ideolojisi olan “liyakat”, bir söylem olarak gündeme geliyor. Bu da gösteriyor ki sol söyleme sahip bu kitlelerin aslında sınıfsal karakteri gereği halk tabakalarıyla çıkarları ve dünyaları artık ayrışmıştır. Bu kitlenin sınıfsal güdüsünün siyasi formu meritokratiktir (liyakate dayalı) ve demos (halk) ile tabandan bir çatışma içindedir. 


Kültürel burjuvazinin solculaşma sürecinde rolü neden önemlidir? 


“Kültür” faktörü Türkiye gibi ülkelerde (Fransa'da olduğu gibi) üst sınıfların önemli bir ayracı olarak işlem görür. Bu bağlamda Türkiye'nin frankafon karakterinin çok daha detaylı incelenmesi iyi olacak. Kültür, bizde ekonomik 

ve siyasi sermaye gibi ayrı bir sermaye olarak işlemeye devam ediyor. AK Parti elinde çok hızlı bir şekilde siyasi sermaye biriktirdi ancak ekonomik ve kültürel sermaye yapısı hâlâ oldukça güdük. O nedenle sorun kültürel burjuvalar için politik ve toplumsal bir sorun. 
Anti-kapitalizm kritiğinin solda oldukça cılız olmasının politik sorun (faşizm, diktatörlük vb.) 
merkezli olmasının anlamı burada gizli aslında. Sınıfsal ayrışmanın önemli çıktılarından olan kültürel sermaye (önemli okullardan mezun olanların devletin önemli kadrolarına gelmesi) bir yandan devlet soyluluğuna, diğer yandan da kültür soyluluğuna neden olur (sanat, bilim, müzeler, konser- 


SOL, KE- 
MALİZM'İN 
KALELERİ 
OLAN HU- 
KUKÇULAR, 


ÖĞRET- 


MENLER, 
MİMARLAR, 
SANATÇI- 
LAR, KÜLTÜ- 
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NUDUR. 


HÜSEYİN ETİL KİMDİR? Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümü yüksek lisans öğrencisi. 
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ler, felsefe, düşünce, edebiyat alanında hegemonya). Bu nedenle kültürel burjuvazinin rolü kayda değerdir. 


Sınıf oluşum süreçleri açısından Gezi, Loic Wacguant'ın deyişiyle kültürel burjuvazinin öncülük ettiği bir kalkışma. Onun argümanına göre neo-liberal yapılanma içinde ekonomik ve siyasi sermayenin, kültürel sermayenin yayıldığı mekânlara yönelik hamlesine kültürel burjuvazi direnerek karşılık verme eğiliminde oldu. Ona göre bu olgu neo-liberal döneme ilişkin bir fenomendir. O, günümüzdeki kentsel toplumsal isyanın öznesinin “popüler sınıflardan” 

ve “kent yoksullarından” ziyade, kültürel burjuvazi olduğunu ileri sürer. Türkiye'deki siyasi, ekonomik, kültür kavgalarının üzerine bu olguyu eklediğimizde kültürel burjuvazinin isyanı daha “anlamlı” hale gelmektedir. Sol açısından trajikomik olanı ise Wacguant'ında belirttiği gibi kültürel burjuvazinin asli stratejisi kendisine ait olduğu mekânı, esasen üst sınıflara değil alt sınıflara kapatmak istemesidir. 
Bu bakımdan eşitlik ve özgürlük mücadelesi olarak kurulan büyü, “çıkarlara” odaklanıldığında uçup gider. Bu toplumsal kitle, Bourdieu'nün ifadesiyle; “egemen sınıfın hükmedilen fraksiyonu”dur. Bourdieu, kültür üreticilerini “egemen sınıfın” içine dâhil etmektedir ki bu Türkiye için açık bir gerçektir. 


Kültürel burjuvazi çelişkili toplumsal konumundan dolayı asla tutarlı bir bakış açısına sahip olamaz. 
Bazen kapitalizme eleştiri getirir, kriz durumunda ise burjuvaziyle ittifak yapar. Küçük burjuvazinin çelişkili toplumsal konumundan ötürü zaten hiçbir ideolojiyi yahut eşitlik fikrini tutarlı olarak savunamamakta, mütemadiyen savrulmaktadır. Kültürel sermayenin en önemli payını ellerinde tutan Marksistlerimizin en trajikomik anlatısı burada gizli. 
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sektörü, siyasi olarak iktidarda olmasa bile ürün ve fıkir bazında 
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VEVEREYEVER 

geri plana atılan yerelliğe karşı durup bir öteki”) l 
KOM lu > turdu. | a 


A mam > — —.... —— e vE m 


“NE YANİ, GERÇEKTEN HİÇ Mİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZLEMEDİNİZ HOCAM?” 


DOSYA 


ütün gün belki de hiç mutlu olmadığımız bir işte uykusuz olarak saatlerce çalıştık, patronun kaprislerine, iş arkadaşlarımızın anlayışsızlığına, toplu taşımanın o bezdirici işkencesine maruz kalıp evimize yorgun bir şekilde geri döndük. Yine dünyayı kurtaramadık, dünyayı bırakın kendimizi ve ailemizi bile bu zor şartlardan kurtaramadık ama yine geri döndük sığınağımıza, şükür 


bugünlerimize. Varsın doğalgaz faturası bu ay yüklü gelsin, oğlan sınavlardan düşük not alsın, kız yeni bir çantaya sevdalansın, banyodaki çamaşır makinesi bilmem kaçıncı kez bozulsun ve her seferinde; “tamire vereceğim parayla yenisini alırım” kararını verip aldığımız orta halli makine yine bizi yarı yolda bıraksın. Gelebildiği kadar gelsin dünya üzerimize. Biz hep buradayız, Turgut Uyar'ın o dizesindeki gibi: “ve çalışmışsam o gün, dürüst ve İslâm kalmışsam.” 


İdealize etmediğimiz ama ne yazık ki kuvvetli bağlarla bir gerçekliğe dönüştürdüğümüz televizyon izlemek eylemi; gün sonunda yorgun argın eve döndüğümüzde yapabileceğimiz en kolay, en ucuz ve en eğlenceli şey haline gelmiş durumda. Kumandayı elinize aldığınız zaman bambaşka bir dünyanın kapıları aralanıyor ve kenarından köşesinden anlık da olsa bir diziye gözümüz takılıp ister istemez yorumlarda bulunabiliyoruz. Hangi meslek grubundan 


EKRANLARI ELİNDE TUTAN HÂKİM GÜÇ, TÜRK TARİHİNİ KENDİ İSTEDİĞİ GİBİ YORUMLUYOR 


olursanız olun günceli ve hayatı yakalamak, takip etmek, toplumun nabzını tutmak istiyorsanız televizyondan yahut televizyonda yayınlanan programlardan farklı iletişim araçları vasıtasıyla haberdar olmanız gerekiyor. Bir terapi seansında 13 yaşındaki danışanın şaşkın ve hayal kırıklığına uğramış gözlerle: “Ne yani, gerçekten hiç mi Diriliş Ertuğrul izlemediniz hocam?” diye sormasının ardından artık mesaimin bir bölümünü de televizyon dizilerinin içeriklerini öğrenmeye ayırdım. Bilmediğimiz, haberdar olmadığımız, basit görüp ilgilenmediğimiz her alan, zaman içerisinde bizler için bir tehdide dönüşebilir. Hele ki bu ortam televizyonsa. 


Televizyon vasıtasıyla bizlere aktarılan içi boş metinler, izleyenlerde haber aldığı, bilgilendiği duygusunu uyandırır. Dışarıda bütün şiddetiyle dönen dünyanın klişeleşmiş ve çarpıtılmış bir görüntüsünü bizlere sunan renkli ekranlar, insanlığın dünyayı yorumlayışını da bu bilgi ve becerilerle yapmamızı sağlar. Yani televizyon vasıtasıyla gördüklerimizi yine televizyondan 


öğrendiklerimizle yorumlamamızı ve inanmamızı ister. Gerçekliğin yerine geçen başta televizyon olmak üzere bütün kitle iletişim araçları, yeniden ürettikleri bu toplumsal gerçekliğe izleyicileri inandırmak için yoğun mesai harcarlar. 


Jamaikalı kültürel teorist ve sosyolog Stuart Hall, televizyonu bir temsil sistemi olarak kabul ederek, televizyonun ikonik göstergeler kullanarak anlam üretme sürecinin bir parçası olduğunu söyler. 
Hall'ün bahsettiği temsil; sözlü, yazılı veya ikonik göstergeler kullanarak gerçek dünyada zaten mevcut olan şeyleri kodlayan yahut onları yansıtan bir süreç değil, tam da bu anlamlandırma sürecine anlam üreterek ve anlamların değişimine olanak sağlayarak katılan bir süreçtir. İnşacı Temsil Yaklaşı- mı olarak da adlandırılan bu sistem bizlere, gördüğümüz gerçeklerin sahiciliğini sorgulatır. Görselliğin gücünü kullanarak izleyenleri birer tanık haline getiren televizyon, kendi gözümüzle gördüklerimizi şaşmaz doğrular kabul ettirerek bunların gerçekliğinden şüphe 


duymamızı engeller. Oysa bizlerin her gün ekranlarda tanık olduğu görüntüler, sistemin kişilere dayattığı katı gerçeklerden öte bir şey değildir. İnsanlar televizyonda izlediği şeylerin gerçekliğinden şüphe duymadığı için, televizyonun kendisine sunduğu (dayattığı) bakış açısını yahut ideolojiyi benimsediğinin de farkına varamaz. 
Bu bağlamda sihirli kutuların oluşturduğu gerçeklik algısı aslında gerçeklikten kaçışın anahtarı ve aslında gerçekliğin kusurlu yanlarını gizleyerek sistemin çıkarlarına hizmet etmektedir. 


Türk televizyonlarındaki hâkim söylem ve öteki 


Dünya üzerindeki medya kuruluşlarının öncelikli hedefi sahip oldukları ideolojiyi yayarak toplumun bunu içselleştirmesini sağlamaktır. 
Bunu yapmanın en kolay yolu 

da her akşam büyük bir merakla izlenen dizilerdir. Gramsci'ye göre dizilere yön veren ayrıcalıklı sosyal gruplar, diğer grupların rızasını kazanmak ve onlar üzerinde bir üstünlük kurmak için medya yayınlarından destek alırlar. Medyanın 


bu gruplara sağladığı gücü Gramsci hegemonya olarak tanımlar. Kuramcı, alt konumdaki çoğunluğun, sistemin işleyişine rıza göstererek, egemenlerle bağımlılar arasında hegemonyaya dayalı bir mücadele olduğunu söyleyerek bu mücadelenin hiç bitmeyeceğini ve doğal olarak da tam bir zaferden asla söz edilmeyeceğinin altını çizer. 


Egemenlerin sahip olduğu ideoloji kendi doğasını gizleyerek halka sunulmakta ve bu sebeple benimsenip içselleştirilmesi daha doğal ve otomatik olmaktadır. İnsan, çocukluğundan beri gerek sosyal çevresi gerekse medya tarafından ideolojik bombardımanına tutulduğundan dolayı, herhangi bir problemle karşılaştığında bunu, çocukluğundan beri benimsediği egemen ideolojinin bakış açısıyla değerlendirmekte, dolayısıyla insanlar, hâkim olanın bakış açısını kendi doğal ve geliştirdikleri bir duruş zannetmektedirler. 


Türk televizyon sektörü de bu durumun farkında olduğundan yıllardır sahip oldukları ideolojiyi kendilerini ifade edebilecekleri her alanda hiç çekinmeden göstermeyi bildi. Sol hegemonyanın ağırlıklı olduğu sinema ve televizyon sektörü, siyasi olarak iktidarda olmasa bile ürün ve fikir bazında hep gücü elinde tutarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla beraber yavaş yavaş geri plana atılan yerelliğe karşı durup bir “öteki” oluşturdu. Ötekinin imajı medyada son derece kolaylıkla inşa edilebilir bir durumdur. Bu inşa, ötekinin farklı bağlamlara göre oluşturulmuş farklı kurguları olabileceği anlamını taşır. Hâkim söylemin oluşturduğu öteki, kendisine karşı ilgi, arzu, düşmanlık, saldırganlık duyulan, örnek yahut dışlanan biridir ama ağırlıklı olarak öteki algısı toplum için olumsuzdur. 
İstenmeyen, kötü ne kadar özellik varsa bunlar dış gruplara ve onların üyelerine yüklenir, diğer bir 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yandan da ötekinin kötücüllüğünü ifade eden grup üyeleri kendilerini daha iyi hisseder, zira bütün kötü özellikler grup dışına yansıtılmış; grup içerisinde kalanların değerleri bu şekilde meşrulaştırılmıştır. 


Televizyonlardaki ideolojik kimlikler 


Bugüne kadar çekilmiş sinema filmlerini ve televizyon dizilerini şöyle bir düşünüp siyasi görüşlerine göre karakterleri gözlerinizin önüne getirmeye çalışın. 
Dizilerdeki sol görüşlü karakterler fiziki olarak daha eli yüzü düzgün, bakımlı, kılık kıyafetine dikkat eden karakterler olurken; sağ görüşlüler ise diğerlerine göre biraz daha kavruk, yakışıklı diyemeyeceğimiz, özensiz giyinen, kişisel bakımına dikkat etmeyen karakterler olarak canlandırılıyor. Sadece görüntü olarak değil duygusal ve davranışsal olarak da vaziyet aynı. 

Sol görüşlüler daha nazik, kibar, entelektüel seviyesi yüksek, şiirler okuyup barıştan yana tavır koyarken; sağ görüşlü karakterler kaba saba, entelektüel seviyesi düşük, şiddete yönelimi olan, duygusuz tipler olarak canlandırılıyor. 


2006-2008 yılları arasında yayınlanan bir dizinin senaristliğini yapan Nilgün Öneş verdiği bir röportajda dizide fazla taraf tuttuğu mealindeki soruya şöyle cevap veriyor: “Tarafsız olmaya çalışıyorum. Kendimi paralıyorum. 
Bütün görüşlere yer vermeye çalışıyorum. Geriye çekilip tepeden bakmaya çalışıyorum ama mümkün değil ki, ben bir tarafım. 
Amcam da dayım da İşçi Partisi üyesiydi. Onlarla aynı fikirde bir babanın çocuğu olarak benim çocukluğumdan beri bir görüşüm vardı. Diziye de bunu yansıttım tabii.” Aynı televizyon dizisiyle alakalı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da şunları söylemişti: “Bu dizi taraflı ve gerçekleri gizliyor. 
Bazıları kendi bakış açılarına göre 


DİZİLERDEKİ 
SOL GÖRÜŞ- 
LÜ KARAK- 
TERLER 
FİZİKİ OLA- 
RAK DAHA 
ELİ YÜZÜ 
DÜZGÜN, 
BAKIMLI, 
KILIK KIYA- 
FETİNE DİK- 
KAT EDEN 


KARAKTER- 


LER OLUR- 
KEN; SAĞ 
GÖRÜŞ- 
LÜLER İSE 
DİĞERLE- 
RİNE GÖRE 
BİRAZ DAHA 
KAVRUK, 
YAKIŞIKLI 
DİYEMEYE- 
(e TeliYİPA 
ÖZENSİZ 
GİYİNEN, 
KİŞİSEL 
BAKIMINA 
DİKKAT 
ETMEYEN 
KARAKTER- 
LER OLARAK 
CANLANDI- 
RILIYOR. 


lacivert dergi 


ideolojilerini açıklıyorsa sorun yok ama bunun başkalarına hakaret ederek, iftira atarak yapılmaması lazım. Birileri kendilerini daha idealist göstermek isteyebilir, buna saygı duyuyorum, elbette kendi bakış açılarından vermiş oldukları mücadeleyi idealize edebilirler, yaşatmak isteyebilirler, gelecek nesillere aktarmak isteyebilirler ama bunu yaparken başkalarına hakaret ederek, başkalarını karalayarak, iftira atarak yapılmaması lazım.” 


Bahsettiğimiz gerilimin ve ötekileştirmenin doğduğu yer de işte tam burası. Ekranları elinde tutan hâkim güç, Türk tarihini kendi istediği gibi yorumluyor ve bunu didaktik bir biçimde milyonlarca izleyiciye sunarak kendi görüşlerini toplumun hâkim görüşü haline getirmeye çalışıyor. 


İşin endişe verici tarafı televizyon dünyasını elinde tutan gücün sahip olduğu ideolojik yapı hiçbir zaman bu ülkenin hâkimi olamamış, aksine seçkinci ve elitist bir tavır sergileyerek halkla arasında kapanmaz mesafeler koymuştur fakat her ne hikmetse sırça köşklerinde yaptıkları işlerle halkı aydınlatma amacı güden seçkinciler, her daim propaganda araçlarının sahibi olup istedikleri fikirleri yıllardır taze dimağlara gerçeklik olarak işlemişlerdir. Kendi mahallelerinden olmayan yahut mahallelerindeki pespayeliğe tehdit oluşturabilecek kişilere de son derece nezaketsiz tavırlarla itibar suikastı düzenlemekten geri durmamışlardır. 


Eğer daha iyisini yapıp “bakın işte yaptım” diyemiyorsak mevcut durumdan şikâyet etmemizin bir anlamı yoktur. Sadece televizyon sektöründe değil birçok kültürel alanda hâlâ bu topraklara ait olmayan insanların yönlendirmeleriyle iş yapıyor, onların Türk halkını zehirlemesine göz yumuyoruz. Eğer bir uyanış yaşayamazsak her şey için çok geç olacak. Çok geç! 
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HAFTALIK BAZETE 


Osmanlı zamanındaki ilk sosyalist dergi olma özelliğini taşıyan İştirak, ilk sayısında amacını; “İnsaniyete hizmet için olan şu teşebbüsümüz bizce büyük bir 


list Fırkası (daha sonra Türkiye Sosyalist Partisi) kurucusu Hü- 


sayılabilecek olan dergiyi 1910 


örgütleyen ve grev yapmalarını sağlayan Hüseyin Hilmi'nin İşti- 


beşerdir, vatanım ruy-i zemin” dizesini görüyoruz. “Sosyalizm Nedir”, “Sosyalizm ve Köylüler”, “Sosyalizmin Geleceği”, “İşçi 

ve Düşün Adamları”, “Amerikalı Bir Milyarderin Bir Sosyalist ile 


“Bugünkü Toplumsal Sınıfların Oluşması”, “Sermaye ve Emek” 


yer almış dergide aynı zamanda Marsilya'daki grevler, Rusya'da sosyalistlerin yargılanması gibi 


ve ünlü sosyalist isimlerin hayat hikayelerine yer verilmiş. 


ehemmiyeti haizdir, ümit ediyoruz ki bu adım terakkiye, ittihata doğru olan hareketin girizgâhı olacaktır” olarak açıklamış. Osmanlı Sosyaseyin Hilmi, partinin yayın organı yılında çıkarmaya başlamış. İşçileri rak'inin ilk 18 sayısının başlığının altında ise; “Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar” ibaresine yer 


verilmiş. 1 8'inci sayıdan sonra ise M Tevfik Fikret'in ünlü; “Milletim nev'i 


Konuşması”, “Tatil-i Eşgal” (Grev), 


tarzında yazı dizileri sürekli olarak 


olaylar ise günü gününe izlenmiş 


w sefer de tarım bakanlığı toplatacak 


# Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Şerif Hulusi, Rıfat Ilgaz gibi sol düşünceye sahip isimlerin yazarlığını ve Mustafa Mim Uykusuz'un çizerli- 


$ ğini yaptığı 1946 yılında; “Halk 


için haftalık siyasi mizah dergisi” 


toplatılmış derginin. Hatta derginin ismindeki “Paşa” kelimesinden dolayı zamanın “Milli Şef”i İsmet Paşa ile alay ediliyor bahanesiyle derginin kapatıldığı bir dönem 

de olmuş. Bu tür olaylar yüzünden Markopaşa; “Toplatılmadığı zamanlar çıkar” yahut “Yazarları hapishanede olmadığı zamanlar çıkar” gibi ifadeler derginin kapağında yer bulmaya başlamış kendine. Hatta derginin 14 Şubat 


Markopaşa'yı toplatıyorlar. 15 
sayı çıkabilen dergimizin yedi sayısını toplattılar. Biz de zülfiyâre dokunmasın, güneşe karşı desturun su döküp de çarpılmayalım, evliya-yı umuru incitip fincancı katırlarını ürkütmeyelim diye, suya sabuna dokunmadan havadan su- dan yazılar yazmaya karar verdik. 
Bundan sonra dergimizin her sayısını, meyve ve sebzelerin methine D tahsis edeceğiz. Şimdiye kadar 

4 dergimizi içişleri bakanlığı ve adalet bakanlığı toplattırdı. Bakalım bu 


mı? Dergimizin bu sayısı “Hıyar” sayısıdır. Baştan aşağıya kadar hıyarların methiyesini bulacaksınız. 
Hatta memleketimizin hıyarlarını rencide etmemek için, onların aleyhinde bile bulunmayacağız. 
Gelecek sayımız da muşmula sayısı olacaktır” diyerek derginin 


' U sloganıyla yayın hayatına başlayan, Türkiye basın tarihinin en yüksek tirajlı yayınlarından biridir p 
8 Marko Paşa. Her sayısı “olay” olan # * 
| derginin yazarlarına karşı birçok 4 
h dava açılmış ve birçok sayısı da $ 
.i 


#$i kapatılan dergilerin arasında yer 


: yaşadığı durumu yine mizahi bir 4 
üslupla belirtmişler. “ 
a 


m 


o 


“Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm sorunları” alt başlığıyla Ocak 
1941 tarihinde yayın hayatına 
başlayan dergi Nisan 1944 tarihinde bakanlar kurulu kararıyla kapatılmış. Derginin çekirdek yazar kadrosunu Adnan Cemgil, Pertev Naili Boratav, Hüseyin Avni Şanda, Niyazi Berkes ve Mediha Berkes oluşturmuş. Hasan Ali Yücel'in başında olduğu Milli Eğitim Bakanlığı dergiye abone olmuş ve İş Bankası ve Ziraat Bankası da dergiye reklam vermiştir. Dergi, ağırlıklı olarak ırkçılık-turancılık ve faşizm karşıtlığı, kapitalizm eleştirisi, makineleşme yoluyla köy nüfusunun ( azaltılarak sanayiye aktarılması, Kemalizm'in kazanımlarına sahip çıkılması, bilimin bağımsızlığının savunulması gibi düşüncelere yer vermiş. Türkiye'nin, 1940'lı yıllarda nüfusunun yüzde 80'i köylerde yaşayan, ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir ülke olması durumu, dergide köy-köylülük gibi meselelerin üzerine çokça yazı yazılmasına imkan vermiştir. 


1967 yılında Yaşar Kemal, Fethi 
Naci ve Doğan Özgüden tarafından kurulan dergi 12 Mart döneminde 


alıyor. İlk sayısında yer alan “Neden Ant?” isimli yazıda derginin varlık sebebi şu şekilde anlatılmış: “Sosyalizmin zaferini ancak halkın demokratik mücadelesinde görenlerin, anti-emperyalist mücadeleyi sosyalist mücadele ile birlikte yürütmek kararında olanların Ant'ıdır. O sömürücülüğe karşı Ant'tır. O sosyal adalet için Ant'tır. E O emperyalizme karşı Ant'tır. O bağımsızlık için Ant'tır.” 


ANT© 
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HAN VE ZULUM 


: “Aydınlık Sosyalist Dergi” adıyla Kasım 1 968'de yayına başlamıştır. Türkiye'de sosyalist hareketin teorisinin oluşturulmasında ve Milli Demokratik Devrim strate- ( jisinin belirlenmesi çabasında 

olan teorik bir dergi olan derginin kurucular adına sahipliğini Münir Aktolga'nın, yazı işleri müdürlü- 

N Günü Vahap Erdoğdu'nun yaptığı 

g dergide Gün Zileli, Cengiz Çandar, Atıl Ant, Ömer Özerturgut, Mihri Belli, Şahin Alpay, Oral Çalışlar, Halil Berktay, Doğu Perinçek, Ertuğrul Kürkçü, Mahir Çayan 

gibi sol kesimin bilinen isimleri yazılar yazdılar. 1970'ten itibaren ise Doğu Perinçek, Şahin Alpay, Erdoğan Güçbilmez, Gün Zileli, Cengiz Çandar, Oral Çalışlar ve Atıl Ant gibi isimler Aydınlık dergisinden çeşitli anlaşmazlıklarla ayrılıp Aydınlık'ın başına “Proleter Devrimci” ifadesini getirerek yeni bir dergi kurdular. Aydınlık dergisi kırmızı çerçeveli çıkarken “Proleter Devrimci Aydınlık”, beyaz çerçeve ile çıktığından bu gruba “Beyaz Aydınlıkçılar” dendi. “Kırmızı Aydınlıkçılar” olarak anılan Aydınlık dergisinde ise 197 1'e doğru Mihri Belli-Mahir Çayan ittifakı da devrim anlayışı, çalışma tarzı, örgüt anlayışı gibi ideolojik gerekçelerle bozuldu ve Mahir Ça-İ yan, Yusuf Küpeli, Ertuğrul Kürkçü ve Münir Ramazan Aktolga ayrı 

bir hareket oluşturdu. Bu hareket, daha sonra Türkiye Halk Kurtuluş OB Partisi Cephesi (THKP-C) olarak yoluna devam etti. 


İstanbul'da 1970 yılında Ataol Behramoğlu, Murat Belge ve İsmet Özel'in kurdukları dergi, ilk sayısında “Gerici sanata hücum” sloganıyla çıktı. İkinci Yeni şiir akımına toplumculuktan uzak oldukları için eleştiriler getiren ve toplumcu gerçekçilik anlayışıyla yazılmış yazı 

ve şiirlere yer vererek sosyalist bir | muhtevada şekillendi. İsmet Özel MN Ant dergisinin soruşturma dosyasında, “Halkın Dostları dergisini oluşturacak kişilerin amacı nedir” sorusuna; “Halkın Dostları dergisi emperyalizme ve tüm gericiliğe karşı bir kültür cephesi kurmak istiyor. Ülkemizde yürütülen devrimci kavganın edebiyat ve kültür alanındaki uzantısını ortaya koyacak bir hareketi başlatmış oluyoruz böylece. Edebiyat, müzik, tiyatro, resim, sinema ve öteki sanat ve kültür dallarında yürütülmek istenen devrimci mücadelenin bir toparlayıcısı olmaya çalışacağız. Türkiye halklarına yaraşan devrimci sesi bir vurucu güç haline sokmak zorundayız. Halkımızın değerlerini yaşatmak, yaymak, ileri götürmek, yüceltmek dileğindeyiz. 
Bu amacı benimseyen her devrimcinin saflarımızda yeri vardır” şeklinde cevap vermiştir. Sanat ve bilhassa şiir adına çok önemli yazıların neşredildiği dergi toplamda 
18 sayı çıktı ve 12 Mart 1971 
muhtırası ile beraber kapatıldı. 


ta 


Birikim, “Sosyalist Kültür Dergisi” sloganı ile yayımlanan aylık bir dergidir. 1975'te, Murat Belge, Ömer Laçiner ve Can Yücel öncülüğünde başlayan yayımı 1 980'de sıkıyönetim kararıyla durdurulmuştur. 12 Eylül darbesi ile verilen 


1989'da yeniden yayımlanmaya başlamıştır. Sosyalizmi; “Solu bir “öğreti! zevahirine indirgememek, onu sonsuz ve ucu açık bir özgürlük arayışı olarak görmek” diye tanımlayan ve bu perspektifte hareket eden dergi 2005 yılından beri yayınlarına dijital alanda devam etmektedir. 


Ataol Behramoğlu ve Nihat Behram'ın, 1975 yılında “Devrimci Sanat ve Kültür Kavgasında” başlığıyla çıkardıkları derginin ilk sayısında yer alan “Çıkarken...” başlıklı yazıda “...sanat-kültür ortamında çeşitli görünüşlerde yaygınlığını sürdüren küçük burjuva kökenli tutumlara ve yönelişlere karşı toplumcu sanat-kültür anlayışının 
kavgasını vermek” ifadeleri ile 4 
amaçlarını açıklayan Militan, 1 976 
yılında 18'inci sayısıyla yayın hayatına veda etti. 
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Adını, Hikmet Kıvılcımlı'nın, Türkiye Komünist Partisi'nin tarihini ve stratejisini irdelediği kapsamlı eserinden alan dergi, Mart 1987'de çıkmaya başladı. Teorik bir dergi olan Yol, yılda üç veya dört sayı olarak yayımlandı. Yayım hayatına birçok kez ara vermiş olan Yol, 2013 yılından itibaren dijital ortamda yılda yine üç-dört sayı yayınlanmaktadır. 


nb. Lİ 
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Yayın hayatına 2002 yılında 7 
Gökçe Fırat Çulhanoğlu başyazar- 4g —. 
lığında başlayan dergi çizgisini, » “a 


. | MW “Atatürkçü, milliyetçi, solcu” 

olarak çiziyor. Türk milliyetçiliğinin 

sosyalizm ile bir bütün olması gerektiğini düşünen, 1960'lı yılların 

sol anlayışını kabul eden ve Yön 

dergisinin öne sürdüğü ilerlemenin (53 

| asker eliyle gerçekleştirilebileceği 
düşüncesini savunan Türk Solu, haftalık olarak yayımlanıyor. İlyas Salman, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Yekta Güngör Özden, 

| Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nin 

kapatılması için Anayasa Mahke- 


Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, n 
İlhan Selçuk, Cemal Reşit Eyüboğ- 58 
lu, İlhami Soysal ve Hamdi Avcıoğ- Bi lu gibi sol cenahta adı olan isimlerle 1961 yılında yayına başlayan dergi aynı zamanda bir hareketin de adıdır. Marksizm'den etkilenen ve yararlanan Kemalist aydınların sosyalizm için yol arayışlarının 

bir tartışma platformu olmuştur. 
Dergi, 20 Aralık 1961'de “Çıkmazdan Kurtuluş Yolu” kapağıyla çıkan ilk sayısında, başlangıçta 
156 aydının imzaladığı “Aydınların 
Ortak Bildirisi”ni (Yön Bildirisi) duyurdu. Büyük yankı uyandıran 


i Yön dergisi 1967 yılında fikri düzeyde mücadelenin sona erdiği düşüncesiyle yayın hayatını nok- 
- taladı. Yön kadrosu 1969 yılında i Devrim'i çıkarmaya başladı ve 

mmm 70 sayı boyunca yayım hayatına > devam eden dergi, fikri açıdan Yön 

kadar belirleyici olmadı. Derginin 
| çıkmaya başladığı dönemde yapılan 1969 genel seçimlerinde Adalet Partisi oyların yüzde 50'sinden mesi'ne başvuran 1997-2001 fazlasını alınca hayalleri yıkılan yılları arasında Yargıtay Başsavcısı sol kesim, yerini silahlı mücadele v, olan Vural Savaş ve solcu tarihçi 


W 


bildiriyi imzalayanların sayısı za- fikrine ve cunta isteğine bıraktı. | Türkkaya Ataöv gibi ağırlıklı olarak yg man içinde 1042'yi buldu. Destek M Bu nedenle Devrim dergisi, ordu N # ulusalcı-Kemalist düşünceyi beolanların yanında eleştirenler de ©: içerisindeki subayları kışkırtan | nimsemiş isimlerin yazılar yazdığı vardı. En kapsamlı ve sert eleştiri 4 yayınlara girişti. Devrim'de çıkan i dergi faşizan bir yayın politikasına sosyalist hareketin önderlerinden yazılar ağırlıklı olarak ülkede Ata- EMEN sahip. Genellikle halkı tahrik edici, Dr. Hikmet Kıvılcımlı'dan gelmiş- türk ilkelerinin aşındırıldığı, gerici | 8 orduya darbe yapma çağrısında ti. 27 Mayıs ve Yön Hareketi'nin hükümetlerin ülkeyi uçuruma gö- (& bulunan yazılar yayımlıyor ve Sınıfsal Eleştirisi adlı kitabında, türdüğü üzerineydi, öyle ki dergi- çoğu zaman kapağına başbakan Yön'ün sosyalizmle ilgisi olmayan nin birçok sayısında genç subayla- o olduğu dönemden itibaren Recep fikirleri savunduğunu, devrim, sınıf rın yazdığı iddia edilen gerçek dışı Ni Tayyip Erdoğan'ı taşıyan ve 
gibi meselelerde yönsüz olduğu- bildiriler yayımlanıyordu. Sokakta Pa asmakla tehdit eden derginin 15 
nu söyler. Yön'ü “küçük burjuva” ise gençlere “ordu gençlik el ele” e Temmuz 2016 hain darbe girişimi 

W düşüncesi olarak nitelendiren ve sloganları attırılıyordu. Dev-Genç, sonrasında FETÖ ürünü olduğu Türkiye toplumuna “Yön” vermek DİSK gibi devrimciler de 12 Mart'ı mami anlaşılmış ve başyazar Gökçe Fırat | gibi ağır ve nankör bir çaba içinde beklenen “ilerici darbe” olduğu dü- g8 4 tutuklanmıştır. Yayın hayatına olduğunu söyleyen Kıvılcımlı, Yön şüncesiyle desteklediler fakat işler | dj devam eden dergi, solun faşizan bildirisine imza atanları da “kapı- göründüğü gibi değildi ve farkına yönünü göstermesi açısından iyi kulu” olarak nitelendirir. vardıklarında iş işten geçmişti. M bir örnek. 
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Dünyevi duygu ve tutkuların hâkim olduğu yeni sistemin sanatsal temsil anlamında en kitlesel biçimde halkla buluşma zemini olan sinema, özellikle 1950'lerde bir yarı-sanayiye dönüşerek halkın önde gelen sanat faaliyetlerinden biri oldu 


z ve seyirci, kendi hayatını aşağı-yukarı perdede ) TÜ RK yeniden temsil şeklinde gördü. 
< SİNEMASINDA m) 
u 
İHSAN KABİL . 
j 


TÜRK SİNEMASINDA SOL HİSSİYATIN KAYDA DEĞER İLK EMARELERİ 1960 DARBESİYLE GÖRÜLDÜ 


ürk sinemasında sol 

hissiyatın kayda değer 

ilk emarelerinin 1960 

darbesiyle beraber 

göründüğünü belirtmek o kadar da yanlış olmayacaktır. Dünyada da artan sosyal sınıfsal bilincin tesirleriyle, muhalif bir konumda olan ve gelişen sol sinema anlayışı, Türk sinemasında özellikle 1960'ların başından itibaren kendine has bir dil ve konu birliği oluşturdu ve halk sineması ayarındaki Yeşilçam'ın ana gövdesi içinde farklı bir anlatım inşa etti. 


Sol yaklaşım, toplumsal gelişme ve yapı içindeki daha çok sınıf farklılıklarından kaynaklanan çelişkileri temel alarak, çatışmacı bir zihniyetle toplumsal gerçeğe işaret ederek üst sınıfların sömürü tutumlarına karşı istismara uğrayan, ezilen, baskı altında tutulan kesimlerin haklarını öne çıkarma iddiasında oldu. Kabaca ifade ettiğim bu çerçeve, aslında toplumsal yapımızın zahirine bakılarak bu görünümüyle perdeye yansıtıldı ve gerçekliğin görünür yüzüyle hareket edildiğinden çelişik durumu tespit edip maddi ve fiziki manada bir halloluş ihtimalini öne aldı. 


Dünyevi duygu ve tutkuların hâkim olduğu yeni sistemin sanatsal temsil anlamında en kitlesel biçimde halkla buluşma zemini olan sinema, özellikle 1 950'lerde bir yarı-sanayiye dönüşerek halkın önde gelen sanat faaliyetlerinden biri oldu ve seyirci tarafından kendi hayatını aşağı-yukarı perdede yeniden temsil şeklinde görüldü. 
Buna ilaveten senarist ve yönetmenlerin de halkı görmek istediği ortam sağlandı. Bu bağlamda, statükoya karşı 1960 İhtilali sonrası yeni çıkarılan anayasadan alınan cesaretle, toplumun rahatsızlık veren kırsal kesimdeki köy hayatı dengesizlikleriyle şehir hayatında işçi-işveren ilişkilerindeki keskinlikler sinemada yankı buldu 

ve bunları işleyen filmler yeni bir 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duyarlılığın habercisi oldu. Burada ışık tutulan problemlerin meydana geliş ve çözümünde, ülke insanının asli karakteri olan manevi mahiyetin devre dışı bırakılması yahut tamamen menfi bir unsur olarak resmedilmesinden dolayı aslında maddi yahut nefsani varlık, olay örgüsünün sonuçlandırılmasında başat unsur olarak yerini aldı. 


Yeni sinemanın prototipi 


Sonraları ise çok farklı bir rota takip edecek olan Metin Erksan, 1960'ta yaptığı ve şehir hayatında toplumun alt kesimlerinden gelen ve bir soyguna kalkışan insanların çaresizliğini anlattığı Gecelerin Ötesi filmi ve 1962'de yaptığı ve “köy gerçeği”ni sınıfsallık bağlamında ele aldığı Yılanların Öcü filmiyle ciddi manada muhalif bir söylem meydana getirerek, 

sol sinema çizgisinin ilk basamağı olan ve “Toplumsal Gerçekçilik” akımı diye adlandırılan yeni görüşün ilk örneklerini verdi. Bu ilk çalışmalardaki çatışık, çözümsüzlüğe yönelik, insanı insana karşı bir mekanizmaya dönüştüren bakış ve sadece hayatın maddi verileriyle yetinen bir yaşama cehdi sonraki yapımlar için adeta bir prototip oluşturdu ve gerek aynı akımdaki kendi filmlerinin gerekse diğer yönetmenlerin yapımlarının koşut bir seyir takip etmesine yol açtı. 
Erksan'ın 1964 Berlin Film Festivali Altın Ayı ödüllü Susuz Yaz ve daha sonra çektiği Kuyu (1968), aynı duygunun ürünü olarak, gerçekte insanı insana düşüren ve bu mücadeleden toplumsal selamet vaaz eden bir yaklaşım sergiledi. 
Aynı akım içinde kırsal kesimden şehre göçü ve bunun yarattığı ailenin parçalanması meselesini ele alan Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964), Duygu Sağıroğlu'nun işçi sınıfı arasında ilk sendikal hareketin gelişmesini anlattığı Bitmeyen Yol (1965), Lütfi Akad'ın Yılmaz Güney'in senaryosundan hareketle çektiği ve kaçakçılık yarasına 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VAR OLAN 
STATÜKOYA 
KARŞI 1960 
İHTİLALİ 
SONRASI 
YENİ ÇI- 
KARILAN 
ANAYASA- 
DAN ALINAN 
CESARETLE, 
TOPLUMUN 
RAHATSIZLIK 
VEREN KIR- 
SAL KESİM- 
DEKİ KÖY 
HAYATI DEN- 
GESİZLİKLE- 
RİYLE ŞEHİR 
HAYATINDA 
İŞÇİ-İŞVEREN 
İLİŞKİLERİN- 
DEKİ KESKİN- 
LİKLER SİNE- 
MADA YANKI 
BULMUŞ VE 
BUNLARI 
İŞLEYEN 
FİLMLER 

YENİ BİR DU- 

YARLILIĞIN 
HABERCİSİ 
OLDU. 
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parmak bastığı Hudutların Kanunu (1966) ve yine işçi kesiminin çalışma şartlarının zorluğuna ve sorunlarına eğildiği Karanlıkta Uyananlar (1964), konformist Yeşilçam filmlerinin haricinde bir yer tuttu ancak bu filmler azınlıkta kaldı. Bu görece yumuşak siyasi çerçeve, 1970'lerin başında Yılmaz Güney'in adeta görsel 

bir ideolog olarak yönetmenliğe başlaması ve Türk sinemasındaki sol çizginin toplumsal gerçekçiliğin bir üst aşaması olan “devrimci sinema”ya evrilmesiyle yeni bir dönemece girdi. 


Güney'in 1970'de çektiği Umut, umutsuzluğun kötümser bir tablosu olarak, bir at arabacısının her karşılaştığı farklı toplumsal çevre- den kayıpla yahut haksızlığa uğrayarak yüz geri etmesiyle, sonunda patolojik bir yok oluşun gri resmini çeker. Burada ayrıca imam tipi cahil bir şekilde resmedilir. İmam fala bakarak yoksul bir arabacıyı olmayan bir definenin peşine düşürür. Yoksul arabacı sonunda böyle bir gömütle karşılaşmayınca, meydana gelen sukutu hayal üzerinden din iyice karikatürize edilir ve arabacının isyanıyla dinin manasızlığına vurgu yapılır. Güney, bundan sonra çizgisini koyulaştırarak Umutsuzlar (197 1), Baba (1971), Zavallılar (1974), Endişe (1974) gibi filmler çekmiştir. 
1974'te yaptığı Arkadaş filmiyle de, orta sınıfın yozlaşmışlığını ve bilinçlenme hareketinin ancak işçi sınıfının üyelerince gerçekleştirilebileceğini vurgulayarak, mevcut ülke gerçeğine ilişkin belki de en itinalı filmini yaptı ve duygusal bir estetiğin izini sürdü. 


Genç Türk sineması 


Toplumsal eleştirel duruşla siyasi olanın bütünleşmesinin önünü açan Yılmaz Güney'in senaryosundan, Zeki Ökten'in çektiği Sürü filmi (1978), epik bir anlatımla, kırsal kesimden kalkarak, 


yeşikam filmdilik atıf yılmaz sunar 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şehirdeki siyasi hareketliliğin içinde eriyen bir Türkiye panoraması çizer. Yönetmenin bir yıl sonra yine Güney'in senaryosundan çektiği Düşman, yoksul bir gencin meşakkatli hayat koşulları yüzünden yurtdışına çıkma tutkusunu işler. Yılmaz Güney katkısıyla, onun senaryosundan 1 98 1'de tamamlanan Yol, bayram iznine çıkan beş mahkümun ülkenin dört bir yanına dağılmasıyla farklı toplumsal çevrelerden görünümler sunar. Şerif Gören'in, (Yılmaz Güney'in de katılımıyla) yönettiği ve Cannes Film Festivali'nde daha çok siyasi saiklerle Altın Palmiye ile ödüllendirilen çalışma, Türkiye'nin toplumsal yapısına siyasi sinema cinsinden sol bir manifesto niteliğindedir. Güney'in son filmi 
1983 yapımı Duvar da bu listeye 
rahatlıkla ilave edilebilir. 


1970'lerin ikinci yarısında “Genç Türk Sineması” tanımlamasıyla anılacak olan, bir dizi yönetmenin çektiği ve toplumsal duyarlık bakımından önemi haiz filmler, artık Yılmaz Güney'in açtığı yolun izinde tereddütsüz bir söylem meydana getirdiler. Bunlar arasında Şerif Gören, Feyzi Tuna, (yaşına rağmen) Atıf Yılmaz, Ali Özgentürk, Erden Kıral, Yavuz Özkan, Tunç Okan, Sinan Çetin, Süreyya Duru, Korhan Yurtsever, Bilge Olgaç, Muammer 


İHSAN KABİL KİMDİR? Sinema yazarı. 


1970'LERİN 
İKİNCİ YARI- 
SINDA GENÇ 
TÜRK SİNE- 
MASI TANIM- 
LAMASIYLA 
ANILACAK 
OLAN, BİR 
DİZİ YÖ- 
NİSMİSNİİN 
ÇEKTİĞİ VE 
TOPLUMSAL 
DUYARLIK 
BAKIMIN- 
DAN ÖNEMİ 
HAİZ FİLM- 
LER, ARTIK 
YILMAZ GÜ- 
NEY'İN AÇ- 
TIĞI YOLUN 
İZİNDE TE- 
REDDÜTSÜZ 
BİR SÖYLEM 
MEYDANA 
GETİRDİLER. 


Özer ve (bir çalışmasıyla da olsa) Ömer Kavur kayda değer isimlerdir. Bu yönetmenler genel olarak, işçi kesimi, yoksul köylüler, sokak çocukları ve sol siyasi militanların hayatını perdeye yansıtırken, Türkiye'deki sistem sorununun ancak alt toplumsal katmanların sınıf mücadelesi sonunda elde edecekleri kazanımlarla ve toplumun sınıfsal bilinçlendirilmesiyle gerçekleştirilebileceğini savundular. 
Bu isimlerden Süreyya Duru'nun Bedrana (1974) ve Kara Çarşaflı Gelin (1975), Korhan Yurtsever'in Fırat'ın Cinleri (197 7), Atıf Yılmaz'ın Kibar Feyzo (1978) ve Adak (1979), Ali Özgentürk'ün Hazal (1979), sonrasında Nesli Çölgeçen'in Züğürt Ağa (1985) ve Zülfü Livaneli'nin Yer Demir Gök Bakır (1987) başlıklı çalışmaları din olgusuyla doğrudan çatışmalı bir konum yüklenmişlerdi. (Bu 
yönetmenlerin bir kısmı 1980 
darbesinden sonra belli bir savrulmayla, karşı çıktıkları “burjuva değerler” cinsinden filmler ortaya koymuş, hayatı seyreltilmiş izlenimci bir tavırla sunmayı yeğlemiş; önceki sosyal iyileş/tir/meci iddialarından bir yerde vazgeçmişlerdir.) Bu olay örgüsü ve dramaturjiyi sinema diline aktarırken estetik kıstaslara sadık kalmaya gayret ettiler; zaman zamansa propagandist bir dille kaba bir 


sinemasal anlatım içinde kaldılar. 
Yaşadıkları toplumun dinamiklerini göz ardı ettiklerinden yahut sadece olumsuz yargılarla bu değerleri görüntü diline aktardıklarından, belli doğrulara işaret etseler de toplumun iç dünyasını tam olarak yakalayamadıklarından, hedeflerini gerçekleştirmede kısır kaldılar. 
Oysa sosyal adaleti inşa etmedeki mücadeleleri, toplumun öznel ruhi dinamikleriyle pozitif etkileşimli bir şekilde metinleştirilebilseydi, özlenen kesişme sağlanabilir; adalet duygusu manevi sarmalanışla insan yaratılışına yakışır bir görsellikte kurgulanabilirdi. 


1990'lı yıllara gelindiğinde, Ahmet Akıncı'nın İş (1995), Reis Çelik'in 1986'da Işıklar Sönmesin'le başlayan diğer filmleri, Turgut Yasalar'ın Leoparın Kuyruğu (1998), sol düşüncenin sinema içindeki yeni anlatımları olarak görülebilir ve bu eğilim daha sonra Emin Alper'in Sonbahar (2008), Serkan Acar'ın Aşk ve Devrim (2011), Ahmet Haluk Ünal'ın Saklı Hayatlar (201 1Y'la devam 
edecektir. Özer Kızıltan'ın 2006 
yapımı Takva ve Yüksel Aksu'nun İftarlık Gazoz (2016) adlı çalışmaları da dine yaklaşımlarında hâlâ eski eski konvansiyonları sürdüren eserler olarak sinema tarihimizde- ki yerlerini alacaklardır. 
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Tahsildaroğlu 
Gerçek Ezine Peyniri 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BEYTULLAH İİ 
ÇAKIR 


ESAS ETKİNLİĞİNİ 1960'LAR TÜRKİYE'SİNDE GÖSTERMİŞ OLSA DA TÜRK SOLUNUN KÖKLERİNİ OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN SON YILLARINA DEK GÖTÜRMEMİZ MÜMKÜN. TÜRKİYE 


LENİNİZM'E, MAOİZM'DEN STALİNİZM EŞİ KADAR GENİŞ BİR YELPAZE İLE MUHATAP OLMAMIZ MÜMKÜN. BÜTÜN BUNLARIN? 
DIŞINDA SOSYALİZMİ, TÜRKİYE'NİN KE 


N7OİİN UYE VEDEI CADTI AT OZGUN VE YEREL ŞARTLAR 


pe. HİKMET ALİ KIVILCIMLI “802-1870 TEORİK KOLAYCILIĞA KAÇMAYAN BİR KOMÜNİST 


“Oğlum burası Müslüman evidir, ayakkabılarını çıkar.” Evine ziyarete gelen Dev-Gençli çocuklar, içeriye postallarıyla girmeye çalışınca Hikmet Kı- 


duygu, düşünce ve inanç dünyasına uygun bir hale getirilmesinden geçtiğini vurgulamış ısrarla. Ömrünün 
22 yılını fikirleri uğruna 
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HİKMET KIVILCIMLI'NIN, SOSYALİST DÜŞÜNCEYE VE KOMÜNİZM'E GÖNÜLDEN BAĞLI OLMASINA RAĞMEN İSLAMİYET'E VE YERLİLİĞE FAZLASIYLA EHEMMİYET VEREN BİR NOKTADA DURMASI VE BU KONUDA TAFSİLATLI ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMASI, SOL DÜŞÜNCEDE ONU ÖZGÜN KILAN EN ÖNEMLİ 


vılcımlı tarafından bu sözlerle uyarılır. Aslında bu sözü dahi Türk sosyalist hareketinin sembol isimlerinden olan Kıvılcımlı'nın, emsallerin- den ne denli farklı olduğunu göstermeye yetecek türden. 
1902 yılında Arnavutluk'un 
Priştina şehrinde dünyaya gelen Kıvılcımlı, Türkiye'deki sosyalist düşünce hayatının en özgün, en aykırı ve en sıra dışı simalarından biri olarak tarihteki yerini almış bir isim. 
Hem asker hem doktor hem kuvvacı hem tarihçi hem düşünür... 


Sosyalist düşünceye ve Komünizm'e gönülden bağlılığına rağmen İslamiyet'e ve yerliliğe fazlasıyla ehemmiyet veren bir noktada durması ve bu konuda tafsilatlı çalışmalar yapmış olması, sol düşüncede onu özgün kılan en önemli noktalardan. Teori ile gerçeklik arasında her daim gerçeklikten ve hayattan yana saf tutmuş, tarihteki her şeyin kendi iç dinamikleri mecrasında gelişebileceğine inanmış ve Türkiye'de ki sosyalist düşünceyi de yine ülkesinin kendi iç dinamiklerine bağlı kalarak revize etmeye çalışmış bir isim Kıvılcımlı. 
Erken dönemde kaleme aldığı Yol adlı eserinde; sosyalizmin Türkiye'de iktidar olmasının yolunun; sosyalist düşüncenin Türkiye'nin sosyal bünyesine, Türk toplumunun 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hapislerde geçirmeyi göze almış bir dava adamı aynı zamanda. Türkiye tarihinde hem komünizmden hem de irticai söylemde bulunmuş olmaktan yargılanmış nadir kişilerden. 1938 yılında, aralarında Nazım Hikmet, Kemal Tahir gibi isimlerin de bulunduğu “Donanma Davası”nda komünist olmaktan 12 yıl hüküm giymiş. 1957 yılında ise kurucusu olduğu Vatan Partisi'nin Eyüp Mitingi'nde yaptığı ve “Bugün Müslüman İstanbul'umuzun İstanbul'dan evvel Müslüman olan Eyüp semtine Vatan Partisi'nin sesini duyurmaya geldik” ifadeleriyle başlayan meşhur konuşmasından ötürü ise irticai söylemde bulunmaktan yargılanmış. 


1971 yılında yaşamını 
yitiren Doktor Kıvılcımlı, pek solcunun yaptığı gibi dini 

bir “üst yapı” kurumu olarak görüp baştan yok sayma kolaycılığına kaçmak yerine, Müslümanlar için her ne kadar tartışmalı görüşleri olsa da muhtelif eserlerinde Kuran-ı Kerim'de emeğe yapılan vurguları, Hz. Ömer'in adalet anlayışını, İslam'ın siyasal kurgusunun demokrasiyle olan uyumu gibi pek çok meseleyi ele alıp tartışarak İslamiyet ile sosyalizm arasında tarihsel bir devamlılık tesis etmeye çalışmış. 


NOKTALARDAN. 
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KEMAL TMHİR (1908-1973) 


AYAĞINI ANADOLU'YA MIHLAMIŞ BİR SOSYALİST 


Romancı, sosyolog, tarih yorumcusu ve hatta teorisyen. Türk edebiyatının en tartışmalı romancılarından biri Kemal Tahir. Kurt Kanunu, Devlet Ana, Esir Şehrin İnsanları, Yorgun Savaşçı, Bozkırdaki Çekirdek, Rahmet Yolları Kesti kaleme aldığı romanlardan sadece birkaçı. 
Gerek üslup gerek biçim olarak Türk romanında çok önemli bir konumda bulunuyor olsa da Tahir'i esas önemli kılanın; romanları üzerinden önerdiği “siyasi ve toplumsal tezler” olduğunu söylemek sanırım abartı olmaz. Her fırsatta solculuğunu vurgulamaktan hiç çekinmemiş Tahir. Hatta düşüncesi uğruna meşhur “Donanma Davası”nda hüküm giymiş ve 
12 yıl hapis yatmış. Burada 
bilmiş, tanımış Anadolu insanını. Tahir'in solculuğu öyle şablonlara sıkışmış türden değil. Türkiye sosyalistlerindeki taklitçi eğilimleri, Kemalizmin üst yapıdan 


ibaret şekilci devrimlerini ve milli bir burjuva yaratabilmek uğruna alt sınıfları sömürmesini eleştirmekten hiç çekinmemiş. 


Onun solculuğunda Osmanlı “kerim devlet”, Batı ise “ceberrut.” Batı'da feodalite var, sömürgeci zihniyetinin kökleri de buraya dayanıyor. Bizde ise yok böyle şeyler. Şahidi ise; uzun uzadıya etüt ettiği Selçuklu ve Osmanlı tarihi. 
“Benim işim, başkalarının debelendikleri ve beni çekmeye çalıştıkları yerde değil, bizim meselelerimizin bulunduğu yerdedir” diyerek belli etmiş mevziisini. Ayağı Anadolu coğrafyasında olan bir Türk sosyalizmi üzerinde çalışıp durmuş ömrünce. Türkiye'de sosyalizmi “salon”un dışına çıkarmaya ilk cesaret edenlerden ve “Her ülkenin sosyalistleri, kendi sosyalizmlerini kendileri yaratmak zorundadır” diyerek solda yerliliğe ilk vurgu yapanlardan. 
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ORTODOKS MARKSİZM'E VE LENİNİZM'E KARŞI ELEŞTİRİLER YAPMAKTAN SAKINMAYAN MEHMET ALİ AYBAR ÖMRÜ BOYUNCA, “EVRENSEL PLANDA 

İNSANİ BİRİKİM VE MÜCADELELERİ ÖNEMSEYEN AMA AYNI ZAMANDA YEREL DÜZEYDE DAHA TÜRKİYE'YE ÖZGÜCÜ BİR KURGUYU İÇEREN” BİR SOSYALİST DÜŞÜNCENİN SAVUNUSUNU YAPARAK DEYİM YERİNDEYSE SOSYALİZME TÜRKİYE'DEN BAKMAYA ÇALIŞMIŞTI. 


MEHMET ALİ AYBAR “908-1888 


SOSYALİZMİN “GÜLEN YÜZÜ” 


“İnsan sosyalizm için değil sosyalizm insan içindir.” Bu söz, Türk soluna en az Hikmet Kıvılcımlı kadar damga vurmuş bir isim olan Mehmet Ali Aybar'a ait. 1908 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aybar, 1962 yılında genel başkanlığına geldiği Türkiye İşçi Partisi(TİP) ile birlikte o dönem Türk siyasi hayatını derinden etkileyen bir aktör olarak kayıtlara geçmiş bir isim. 


Türkiye'de sol hareketin sesini iyiden iyiye duyurmaya başladığı 60'lı yıllarda TİP başkanlığı ve milletvekili görevlerini yürütmekte olan Aybar, sosyalist düşünceye ve Marksizm'e dair oldukça özgün bir bakış geliştirmişti. 
Literatüre “güleryüzlü sosyalizm” kavramını da sokan Aybar, sosyalizmin dogmatik-determinist yaklaşımlarına karşı bir duruş sergilemiş ve merkeze bireyi alan “fertçi, hürriyetçi sosyalizm” savunusunu yapmıştı. Bu uğurda Ortodoks Marksizm'e ve Leninizm'e karşı eleştiriler yapmaktan sakınmayan Aybar ömrü boyunca, “evrensel 


planda insani birikim ve mücadeleleri önemseyen ama aynı zamanda yerel düzeyde daha Türkiye'ye özgücü bir kurguyu içeren” bir sosyalist düşüncenin savunusunu yaparak deyim yerindeyse sosyalizme Türkiye'den bakmaya çalışmıştı. 


Dönemindeki reel sosyalist uygulamalarını, örneğin Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'ni(SSCB), “demokrasiden yoksun ve emperyalist olmak”la suçlayan Aybar'ın sosyalist düşüncesinin sacayaklarını, demokrasi 

ve özgürlüğün oluşturduğunu belirtmekte fayda var. 
Türkiye'de de solun bütün mücadelesinin demokratik yollarla yürütülmesini savunan Aybar, gerek ülkemizde yaşanan askeri darbelere gerekse de 1968 yılında sosyalist bir devlet olan ve Alexander Dubcek önderliğinde “İnsancı Komünizm” savunan Çekoslavakya'nın SSCB tarafından işgaline şiddetle karşı durmuş ve bundan ötürü kimi sol çevrelerce “sosyalizmden sapmış” olmakla suçlanmıştı. 
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İDRİS KÜÇÜKÖMER “1925-1867 


PUT KIRICI BİR SOL ENTELEKTÜEL 


Ölümünün üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye'deki sol-sağ ayrışmasına dair düşünceleriyle, sürekli gündemde kalmayı başarmış bir isim İdris Küçükömer. Böyle olmasının sebebi ise, 1969 yılında Batılılaşma, Düzenin Yabancılaşması başlığıyla yayımlanan kitabında ortaya attığı tezlerle ilgili şüphesiz. Türkiye'nin Tanzimat döneminden itibaren giriştiği Batılılaşma serüvenini ve bu bağlamda oluşan sağ-sol ikiliğini ezber bozan şekilde ele alarak resmi tarih söyleminin ve hâkim paradigmanın dışında bambaşka bir çerçeveye oturtmuş eserinde. Ona göre merkezi temsil eden partiler, örneğin; Osmanlı döneminde İttihat Terakki, cumhuriyet döneminde CHP, sistemin yönetici seçkinleridir ve ilerici görüntülerine rağmen aslında değişimden yana değillerdir. Bunun karşısında çevreyi temsil eden İslamcı-Doğucu kesimler 

ise modernleşmenin asıl öncülleridir ve modernleşme yolunda asıl önemli adımları bu çevreler atar. Yani Küçükömer'e göre Türkiye'de aslında sol diye bilinen sağ, 


sağ diye bilinen ise solun ta kendisidir. 


Türk modernleşmesinin Tanzimat dönemlerinden beri bürokratlar eliyle sürdürüldüğünü ve bürokratlar eliyle yürütülen Batılılaşma serüvenin aslında kapitalizmin devlet eliyle tesis edilmekten başka bir şey olmadığını vurgulayan Küçükömer, söz konusu görüşlerini oluştururken Türkiye'de bürokratik hegemonyaya karşı eleştirel bir tavır takınmıştır. Bürokratik kadroların tepeden inmeci ve dayatmacı bir mantıkla inşa etmeye çalıştıkları Batılılaşmaya karşı olan Küçükömer için gerçek anlamda ve toplumsal yabancılaşmaya yol açmayacak bir Batılılaşma süreci ancak toplumun kendi iç dinamiklerine sadık kalınarak gerçekleştirilebilir. 


Söz konusu görüşlerinden ötürü gerek Marksist gerekse de Kemalist çevrelerin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı Küçükömer. Ortaya attığı tezler, her ne kadar eleştiriye açık olsa da entelektüel yaratıcılığı ve özgün tarih okumalarıyla dikkate alınması gereken bir isim olarak karşımızda duruyor. 


KEFİLSİZ, KREDİSİZ 
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Artı değer: 


Artı değer, işçinin emeğinin, işgücünün değerinin üzerinde yarattığı ve kapitalizm tarafından karşılıksız olarak el konulan değerdir. Karl Marks tarafından geliştirilen bu teori, Marksist literatürün önemli bir sacayağını oluşturur. 
Marks'a göre; ücretli işçinin ödenmeyen emeğinin yarattığı artı değer, tüm burjuva sınıfının emekle elde edilmeyen gelirinin genel kaynağıdır ve iki sınıf arasındaki çatışmada önemli bir yer 


işgal eder. 


Merıtokratık: 


Yönetim gücünün, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yanı liyakate dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde idare gücü, üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır, kayırma yoktur. 
Özellikle kamu yöneüminde daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçilmesi 

ve yine hizmet içindeki ilerleme ve yükselmelerinin bilgi, başarı ve yetenek kıstaslarına göre yapılmasını amaçlar. 
Osmanlı Devleti'ndeki devşirme sistemi buna örnek gösterilebilir. 


JOHNSON MEKTUBU: 


Amerika Birleşik Devletleri başkanı Lyndon B. Johnson tarafından Türkiye Başbakanı İsmet İnönü'ye 5 Haziran 1964 tarihinde gönderilen, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini önlemek amacıyla ve kaba bir üslupla yazılmış mektuptur. Mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a tek taraflı müdahalesinin Türk ve Yunan tarafları arasında savaşa yol açabileceği ve NATO üyesi olan bu iki ülkenin savaşmasının kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. 


JAĞAUES 
DERRIDA 
(1930-2004) 


Fransız filozof Derrida, Fransa'nın işgali altındaki Cezayir'de doğdu. Lou- ise Althusser ve Michel Foucault sayesinde felsefe ile tanışan Derrida, 
1964 yılında Sorbonne 
Üniversitesi'nde felsefe eğitimi almaya başladı. 
Felsefeyle ilgilenmesinin yanında ırkçılık karşıtı hareketlerde de yer aldı, Fransa'daki Cezayirli mültecilerin haklarını savundu ve Soğuk Savaş dönemi Çekoslovakya 'sının muhalif hareketlerini destekledi. Bu nedenden 
1982 yılında tutuklandı. 
Derrida, yapısökümcülük (metnin derin yapılarını ayrıştırmayı hedefleyen yöntemsel yaklaşım) 
olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusudur. Bu kuram, edebiyat, dilbilim, felsefe, hukuk, sosyoloji, kültürel çalışmalar, mimarlık gibi disiplinler başta olmak üzere birçok alanda yeni açılımlar getirdi. 


FRİEDRİCH 
ENGELS 
(1820-1895) 


Modern Komünizm'in kurucularından olan filozof Engels, Almanya'da doğdu. Lise yıllarında fabrikatör olan babası ile fikir ayrılıklarına düşmesiyle okuldan alınıp babasının fabrikasında muhasebeci olarak işe girdi fakat felsefe ve politika eğitimlerini bırakmadı. Babası tarafından Manchester'daki fabrikaya gönderilen 
Engels, burada İngiliz işçi sınıfının kapitalist üretim koşullarından nasıl etkilendiğini yakından görmüş oldu ve işçilerin sömürülmesinin sosyalizmin eyleme geçmesiyle sonlandırılacağı fikri üzerine araştırmalarına başladı. Marks ile beraber, 1848 yılında, Komünist Manifesto'yu yazarak komünist kuramın geliştirilmesin- de önemli bir rol aldı. 
Engels, Marks öldükten sonra Kapital adlı eserin ikinci ve üçüncü ciltlerini yayımladı. 


M. MUSTAFA 
SUPHİ 
(1882-1921) 


Türkiye Komünist 
Partisi'nin ilk merkez komitesi başkanıdır. 1905 
yılında İstanbul Hukuk Mektebi'nden mezun olduktan sonra Paris'te Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. Fransa'da bulunduğu dönem, Mustafa Suphi'nin Jean Jaures, Celestin Bougle gibi isimler başta olmak üzere burjuva sosyolog olarak nitelendirilebilecek düşünürlerin etkisinde kaldığı yıllardı. 1914'te kendisini komünist düşünceyle tanıştıracak olan süreç, bir grup arkadaşı ile birlikte Rusya'ya kaçmalarıyla başladı ve sürgün yıllarında Türk kökenli devrimcilerle ve Bolşeviklerle tanıştı. 1920'de Türkiye Komünist Partisi'ni kurdu. Sovyet hükümeti tarafından güvenilen ve Anadolu'daki komünist hareketin gelecekteki lideri olarak görülen Suphi, partinin aldığı karar doğrultusunda Anadolu'ya geçti ve Türkiye'deki komünist harekete yön verdi. 1921 yılında Trabzon'dan Sovyetlere geri gönderilmek için bindirildikleri teknede öldürüldü. 
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&2 Demos: 


Halk. 


Eklektik: 


Seçmeci. 


Frankafon: 


Fransızca konuşan kimselere veya çoğunluk olarak Fransızca konuşulan yerlere verilen isimdir. 


İltihak etmek: 


Katılmak. 


Liyakat: 


1. Layık olma, yaraşma, uygunluk. 
2. Yeterlilik, yetenek. 


Menfi: 


1. Olumsuz, negatif. 2. Her şeyi olumsuz ve kötü yanlarıyla ele alan; olumsuz, olumsuz cümle. 


Mezkür: 


Az önce anılmış bulunan, az önce adı geçen, anılan. 


Müteveffa: 


Ölmüş kişilerin arkasından kullanılan kelime. 


Oydaşma: 

Bir grup, topluluk yahut toplumun üyeleri arasında temel toplumsal değerler üzerindeki anlaşmayı ifade eder. 


Ricat etmek: 


Gerilemek, geri çekilmek. 


Tahakküm: 


Baskı, zorbalık. 
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dünyadan portreler 


BİROL BİÇER 


Sammy Barcroft-Joanne Vines İlham veren bir yardım fikri 


İngiltere'nin çift katlı kırmızı otobüsleri birer sembol haline gelmiştir ancak Portsmouthlu yardımsever iki kadın olan Sammy Barcroft ve Joanne Vines kendi şehirlerinde bu otobüslerden birini yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü haline getirmiş durumdalar. Yoksul insanlara yardım etmeyi hedefleyen bir hayır kuruluşunu yöneten iki kadın böyle bir otobüsü aldı ve içinde düzenlemeler yaparak otobüsü yoksul, kimsesiz ve evsiz insanlar için tekerlekli bir barınak haline getirdiler. Herkesin, özellikle de kış mevsiminde başını sokacağı bir barınağı olması gerektiğini düşünen iki kadın, muhtaç ve evsiz-barksız kimselere ev yapmak yerine daha kolay ve masrafsız bir proje olan “The Rucksack Project” adını verdikleri yardım hareketine yöneldiler. 


Joey DeĞGrandis 


Hatırlama nimetine sahip, unutmaktan mahrum 


İnsanların unutkanlıktan şikâyetçi olduğu bir dünyada Joey DeGrandis'in durumu büyük bir nimet hatta süper bir güç gibi görünebilir. Zira o inanılmaz bir otobiyografik hafızaya sahip. Öyle ki hayatının herhangi bir anında yaşadığı şeyleri tarihine, salisesine ve en ufak detayına kadar hatırlayabiliyor, daha doğrusu hiç unutmuyor. Buna o anda yediği yemek, sofra bezinin deseni, o sırada TV'de dinlediği herhangi bir konuşma gibi şeyler de dâhil. Lakin 33 yaşındaki DeGrandis'in bu durumu süper bir yetenek olmaktan ziyade nadiren görülen patolojik bir durum. 10 yaşındayken oğullarının detaylarla dolu inanılmaz bir belleği olduğunu gören ailesi tarafından muayeneye götürülünce hipertimezi hastası olduğu öğrenilen DeGrandis ile aynı durumda olan dünyada sadece 30 kişi mevcut. 


Yonatan Razel 


Ultraortodoks şarkıcının sıra dışı formülü 


Yonatan Razel, ultraortodoks denilen türden inançlı ve dindar bir İsrailli. Razel aynı zamanda katı muhafazakâr Yahudi çevrelerde oldukça popüler olan bir şarkıcı ve kendi çapında hayli hayranı var. Bazen katıldığı organizasyonlarda verdiği konserlere kadınlar da gidiyor hatta dans ediyorlar. Dininin vecibelerine sıkı sıkıya sarılan Razel haliyle bunlara; “konserime gelmeyin” demiyor ancak o da bireysel inanç özgürlüğü uyarınca kendince bir yol bulmuş. Tıpkı geçtiğimiz ay Kudüs'te katıldığı bir organizasyonun konser kısmında olduğu gibi sahnenin önünde dans eden kadınları görmemek için gözünü siyah bir bantla kapatmak Razel'in formülü. Böylelikle hem dini yasaklara uyuyor hem de kimseyi kırıp ayrımcılık yapmamış oluyor. 
İşin ilginci kimse ona; “Bu devirde böyle yobazlık olur mu?” yahut “Madem günahtan sakınıyorsun, sen de sahneye çıkma” gibi sözlerle söylemiyor. 


lacivert dergi 
Sneldon Adelson 


Trump'ın Kudüs kararının arkasındaki güç 


ABD'nin çılgın başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının başlıca teşvikçileri olarak üç ismi saymak mümkün: ABD Dış İşleri Bakanı Mike Pence ve Trump'ın | Ortodoks bir Yahudi olan damadı Jared Kushner bunların ilk ikisi. Ancak bir isim var ki, bu saatli bomba  ! 
niteliğindeki kararın alınmasında en büyük teşvikçi, lobici, hatta asli manevi fail: ABD'li Yahudi kumarha- |, neler kralı Sheldon Adelson. Oldukça sıkı bir siyonist olmasının yanında koyu bir cumhuriyetçi ve aşırılıkçı bir İsrail destekçisi olarak bilinen 83 yaşındaki Adelson seçim kampanyasının en başında Trump'ı ilk | favorisi olarak belirlememiş olsa da daha sonra 25 milyon dolar bağış yaparak Trump'ın yanında yer aldı ve en büyük destekçisine dönüştü. Trump başkan seçildikten sonra da onun sponsorluğunu sürdürdü. New  , York Times gazetesinin Adelson'u Trump'ın Kudüs kararının mimarı olarak nitelendirmesi de boşuna değil. 
Zira Adelson, Trump'ın başkan olduğu ilk günlerden başlayarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması için nüfuz operasyonlarına ve açıklamalara başlamıştı bile. 


Satisn Chand 


Kayıp oğlunun peşinde bisikletle 12 bin km 


Evlat sevgisi sınır tanımaz derler. Satish Chand'ın gayreti bu ifadenin ne kadar doğru olduğunun bariz bir örneği. 48 yaşında bir çiftçi olan Chand'ın 1 1 yaşındaki engelli oğlu bundan yedi ay önce okula  ' giderken kayboldu. 2005'te kızını hastalıktan, 201 1'de ise dokuz yaşındaki diğer oğlunu bir kazada kaybeden Chand, aynı acıyı üçüncü defa yaşamamak için varını yoğunu ortaya koydu. Bulunduğu şehir  ' ve çevresinde oğlunun izini bulamayan güvenlik güçlerinin arama çabalarından çok bürokratik formalitelerle uğraştığını gören ve polisten ümidini kesen acılı baba sonunda tek yardımcısının Allah ve  ' kendisi olduğunu idrak ederek yollara düştü. Hintli bir çiftçi olarak imkânlarının el verdiği ölçüde karış karış oğlunu aramaya koyuldu. Tabii ki imkânları ancak bir bisiklete el veriyordu. Oğlunun kayboluşun- | dan bir ay sonra bisiklete atlayarak şehir şehir, kasaba kasaba oğlunun izini arayan baba, altı aydır yollarda ve şimdiden 12 bin kilometreye yakın yol kat etmiş durumda. | 


-indistan 


Tony Giles 


Bütün dünyayı geziyor ama hiçbir şey görmüyor 


Dünya turuna çıkmak bir zamanlar olduğu gibi çok nadirattan bir şey değil. Günümüzde maceraya atılarak çeşitli araçlarla hatta yürüyerek bile dünya turuna çıkan maceraperest gezginler var. Kendisine Tony The Traveller adını veren Tony Giles da onlardan biri. Yıllardır dünya turunda olduğunu ve en son geçen ay Kudüs'e uğrayarak seyahatinde 1 24'üncü ülkeye ayak bastığını ileri süren Tony Giles'ın bu kadar yer gezdikten sonra çok şey görmüş olduğunu düşünebilirsiniz ancak o aslında gezdiği 124 ülkede şu ana kadar hiçbir şey görmedi ve bir mucize olmazsa göremeyecek de çünkü Tony'nin iki gözü de görmüyor. İşin daha tuhafı bu dünya gezgininin iki kulağında da yüzde 80 oranında işitme kaybı var. Bugüne kadar Arktik Dairesi dâhil altı kıtaya da ayak bastığını ileri süren Tony Giles, sık sık yolunu kaybetmesine rağmen yalnız seyahat etmek gibi bir zorluğu göze almasının en büyük nedenini; “her işi kendi yaparak hayata meydan okumak ve mümkün olduğunca çok insanla temas kurmak” olarak açıklıyor. 


Ortadoğu 


David Bellilon 


Futbolun ilk kreatif direktörü 


Futbol yıldızları emekliye ayrıldığında onlara önerilen iş seçenekleri genellikle şunlar olur: Spor yazarlığı, TV yorumculuğu, menajerlik, genç takım antrenörü yahut teknik direktör yardımcılığı... Ancak | Manchester ve Bordeaux'un eski hücum oyuncusu David Bellion futbolu bırakırken kendi görevini kendi oluşturdu: Kreatif direktörlük. Moda ve tasarım alanı söz konusu olsaydı gayet makul karşılanacak olan bu paye futbolda oldukça şaşırtıcı gelebilir ancak bunun da bir hikâyesi var. Fransa ikinci lig takımı Red Star'ı destekleyecek projeler geliştirip sponsor bulmaya kafa yoran Bellion, futbol ve kültürü birleştire- | |; cek fikirler geliştirir. David Bellion iki yıldır Red Star için kreatif direktör/marka yöneticisi olarak çalışıyor. Görevinin içeriğini ise şöyle özetlemek mümkün: Futbol ile moda, müzik, tasarım, fotoğrafçılık ve medya dünyası arasında köprüler kurmak yahut bu amaçla projeler geliştirmek. Sporun aslında nereye gitmekte olduğunun bir göstergesi de bu... 


-ransa 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dünyadan haberler 


BİROL BİÇER 


TRUMP ADINI TERK EDEN TRUMP OTELLERİ 


Do dört bir yanında Donald Trump'ın soyadını ve markasını taşıyan bina, otel, iş merkezi mevcut ancak bazıları artık bu ismin itibarlarını zedelediğini yahut güvenliklerini tehlikeye attığını düşünüyor. Trump adını taşıyanların çoğu dirense de şimdiden birkaçı ticari sözleşmelerine rağmen Trump adından kurtulmaya çalışıyor. Bu yola ilk başvuran Kanada Toronto'daki Trump International Hotel ve Tower oldu. Bunun hemen ardında New York'taki Trump SoHo Hotel, ABD Başkanı'nın ismi ile yollarını ayırdı. Şimdi Trump adı ile arasına mesafe koymak 


isteyen üçüncü kurum ise Panama'daki Trump International Hotel. Trump'ın kendi türü içinde ülke dışındaki ilk projesi olan ve 201 1 yılında açılan Panama'daki otelin sahipleri 70 katlı binalarının taşıdığı ABD başkanının adını kaldırmak istedikleri gibi, binanın idaresini yürüten Trump ailesi kontrolündeki şirketi de uzaklaştırmak 

için mücadele ediyor. Daha önce Trump adını taşımak için en az 32 milyon dolar ödeyen otelin sahiplerinin şimdi bu markadan bir an önce kurtulmak istemelerinin nedenini açıklamaya gerek bile duymuyoruz. 


Gi Değiştirilmiş Organizmalar her ne kadar yaygınlaşmayı sürdürse de bunlara karşı küresel direniş de yaygınlaşma gösteriyor. 
GDO'lu gıdaları tamamen yasaklayan ülkelerin sayısının 35'e ulaşması da bunun net bir göstergesi. Bu Anti-GDO hareketine katılan son ülkelerden biri de Meksika. GDO denince ilk akla gelen Monsanto firmasının genetiği değiştirilmiş soya tohumu üretimine karşı ayaklanan ve özellikle bu bitkinin Round-up adlı ilacına karı direniş gösteren Meksikalı bir grup 

arı yetiştiricisinin mücadelesi sonucu oldu bu. Uluslararası çevre 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DNA FİŞLEMESİ 
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GDO'LU ÜRÜNLERE KARŞI “ANTI-6DO DUVARI” 


örgütlerinin protestolarına rağmen Meksika'da 600 bin hektar alanda GDO'lu bitki yetiştirme izni alan Monsanto'yu durduran geleneksel Maya tarımı uygulayan ve arıcılık yapan binlerce Meksikalının inatçı direnişi oldu. Dünya bal üretiminde dördüncü, bal ihracatında ise beşinci sırada bulunan Meksika'da GDO'lu ürünlere ve tarım kimyasallarına bağlı olarak arı kolonilerinin hızla azaldığını dikkate alan mahkemeler, ülkede yedi eyalette birden GDO'lu tarım üreticisinin iznini yasaklayarak adeta hukuki bir Anti-GDO duvarı oluşturdular. 


ünyanın bulunduğumuz bölgesinde bir İsrail bir de İsrail'in 

Filistin ve Filistinlilere yaptıkları var. Dünyanın batısında ABD ve Donald Trump; doğusunda ise Çin ve Çin'in Doğu Türkistanlılara yaptıkları var. Yani dünyanın neresine baksan bir rezalet... 
Özellikle Çin'in Sincan adını verdiği Doğu Türkistan bölgesinde, Doğu Türkistanlılara yönelik gayriinsani uygulamalarını örtmesini gayet iyi bilen Çin rejimi şimdi bu rezalette çıtayı biraz daha yukarı taşıyor. Human Rights Watch adlı insan hakları kuruluşunun duyurduğu bu çıta şu: Çin yönetimi Doğu Türkistanlı'ların DNA'larını ve diğer biyometrik bilgilerini fişliyor. Human Rights Watch'ın hazırladığı bir raporla dünyaya “uluslararası normların vahim şekilde ihlali” olarak duyurduğu rapora göre Çin polisi, sağlık görevlilerinin topladığı DNA örneklerinin yanı sıra fotoğrafları, parmak izlerini, iris taramalarını ve ikamet bilgilerini de toplayarak gerçekleştiriyor bunu. STK'ya göre Çin'in, DNA fişleme operasyonunu halka yönelik ücretsiz sağlık programı maskesi ile gerçekleştirmesi de bir o kadar rahatsız edici. 
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SOLUN ERİDİĞİ DÜNYADA SADECE BEŞ KOMÜNİST ÜLKE KALDI 


S2 sadece komünizm yahut sosyalizm demek değil belki ama Sovyet Devrimi henüz 100'üncü yılını tamamlamışken dünyada ancak bir elin parmakları kadar komünist/sosyalist rejimin kalmış olması oldukça ironik. 1917 yılında Rusya'nın komünizme geçişinden sonra kısa sürede bir düzine ülke bu rejimi benimsedi ve henüz Il. Dünya Savaşı'na gelindiğinde dünyanın aşağı yukarı yarısı komünist/ sosyalist kampta yer alıyordu. Günümüze gelindiğinde Sovyet Devrimi'ni gerçekleştiren Rusya bile 

bu kamptan çıkarken geride sadece beş sosyalist ülke kaldı: Çin, Kuzey Kore, Küba, Vietnam ve 

Laos. Bunlardan uluslararası alanda yeterli güce ve prestije sahip tek ülke Çin. Üstelik tek parti olan Komünist Parti tarafından yönetilen Çin'de fiili ekonomik sistem vahşi kapitalistlere bile rahmet okutturacak türden. Küba ise epeydir serbest piyasaya, demokrasiye ve kapitalizme göz kırpıyor. 
Devrimin 100'üncü yılında komünist ülkelerin manzarası işte böyle. 


MUSLUMAN 
NUFUSUN ARTIŞI 
BATILILARI NIYE ENDİŞELENDİRİYOR? 


p* Research Center'a göre Avrupa'da en hızlı artan nüfus kategorisi Müslümanlar. Mevcut 

Padar sürdüğü müddetçe Avrupa'da Müslüman nüfusun 2050 yılına kadar üç katına çıkacağı öngörülüyor. Yani günümüzde Avrupa nüfusunun yüzde 4,9'unu oluşturan Müslümanların sayısı 3O yıl sonra 30 milyona çıkacak ve yüzde 7,4 oranına yükselecek. Üstelik bu öngörüye göçmenler dâhil değil. Araştırmacıların ikinci senaryosuna göre ise orta şiddette bir göç unsuru buna ilave edildiğinde aynı süre içinde Avrupalı Müslüman sayısı 58,8 milyon ile yüzde 1 1,2 oranına çıkıyor. Yüksek bir göç unsurunu dikkate alan üçüncü senaryo ise 2050'de Müslüman nüfusun 75 milyona ve yüzde 14 oranına çıkacağını öngörüyor. 28 AB üyesi ülkenin yanında Norveç ve İsviçre'nin de nüfus ve göçmen dataları değerlendirilerek hazırlanan bu araştırmanın sonuç ve öngörüleri aslında bir anlamda Avrupa'da son dönemlerde aşırı sağın, yabancı düşmanlığının ve islamofobinin yükselişinin de açıklaması gibi. Zira Avrupa'da Müslümanların sayısı ve oranıyla birlikte eğitim seviyesi, mesleki yeterlilikleri ve sosyal 


alanda görünürlükleri de artıyor. 


NEPAL'DE KOMÜNİZM DALGASI 


erkesin aklına Nepal denilince Dalai Lama ve Budistler geliyor ancak Nepal, dine yahut 

mistisizme değil giderek daha sola kayıyor. 1 996-2006'da iç savaşa, 2008'de monarşinin yıkılışına sahne olan ülkede geçen ay yapılan seçimler federal parlamentoda ezici çoğunluğu Marksist ve Leninistlerin kazanmasıyla sonuçlandı. Seçime çok kısa bir süre kala birleşme kararı alan Marksist-Leninistler ve Maocular ayrıca yerel meclislerde de geniş çoğunluğu sağladı. Böylelikle meclisteki koltukların yüzde 49'unu Marksist Leninist Birliği Partisi, yüzde 22'sini ise Maocu Merkez kazanarak ve benzer çoğunluğu Nepal'in yeni kurulan yedi bölgesinde yerel meclislerde de sağlayarak büyük bir başarı sağladı. 
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WEİNSTEİN TACİZ SKANDALI 
ABD BAŞKANINA 
KADAR UZANDI 


nl Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkında ekim ayında 

başlayan ve kısa sürede çığ gibi büyüyen cinsel taciz ifşaatları, yapımcıyı koltuğundan etmekle kalmadı. Bir öncü deprem niteliğindeki bu olayın tetiklediği ifşaatlar furyası başta Hollywood olmak üzere medya, eğlence, müzik ve siyaset dünyasında da benzer birçok taciz skandalının ortaya dökülmesine yol açtı. 
ABD'de birçok yüksek profilli isim, ardı ardına gelen tecavüz-taciz ithamlarının 
hedefi olurken şu ana kadar tam 42 
kişi bu sebeple işlerinden oldu. Ünlü TV sunucusu Charlie Rose, senatör Al Franken, Temsilciler Meclisi üyeleri Trent Franks, Wes Goodman, Tony Cornish, oyun yazarı Israel Horovitz, oyuncu Kevin Spacey başta olmak üzere tam 42 yüksek profilli erkek aleyhlerinde yöneltilen suçlamaları kabul ederek istifa ettiler yahut itibarları ile birlikte işlerinden oldular. Benzer durumdaki birçok ismin durumu ise henüz askıda. ABD'nin vitrininde arkası uzun süre devam edecek görünen bu taciz skandallarının son hedeflerinden biri de devlet başkanı Donald Trump oldu. Jessica Leeds, Samantha Holveyve ve Rachel Crooks adlı üç kadın daha ifşaat ve ithamlar kervanına katılarak Trump'ın geçmişte kendilerine tacizde bulunduğunu ileri sürerek ülkenin zirvesinin içyüzünü ortaya döken skandallar zincirinde çıtayı iyice yükselttiler. 
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İKİZ KARDEŞLER 
BİRBİRLERİNE 
BENZERLER AMA 
BİRBİRLERİNİN AYNISI DEĞİLDİRLER. ASIL 
TEHLİKELİ OLAN, 
İNSANLARIN ONLARA 
BÖYLEYMİŞ GİBİ DAVRANMALARIDIR. 
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BİR İKİZE SAHİP OLMAK, EN YAKIN ARKADAŞA DA SAHİP OLMAK ANLAMINA GELEBİLİR 


li 


MAKALE 


ocukken yaşadığımız mahallede iki arkadaşım vardı. İkiz olmalarına rağmen birbirlerine hiç benzemezlerdi. Biri uzun boylu, esmer, kıvırcık saçlı, bir deri bir kemik diğeri ise daha kısa boylu, beyaz tenli, düz saçlı ve görece daha kiloluydu. Biri daha hareketli diğeri daha sakindi. Kapı zillerine basıp kaçmak gibi parlak fikirler hep birinden gelir, diğeri bu işlere pek gönüllü olmasa da kardeşini yalnız bırakmazdı. Sürekli atışırlar ama yine de birbirleri olmadan yapamazlardı. Bu durum, o zamanlar arkadaş edinmekte zorlanan benim gibi biri için muazzam bir tabloydu. Sanki aynı evde, en yakın arkadaşıyla beraber yaşıyorlardı. 
Başka arkadaşları da vardı ama çoğu zaman birbirlerine yeterlerdi. 


Hâlâ öyleler mi bilmiyorum. Taşındık ve izlerini kaybettim ama o zamandan bu zamana dek ikizler konusu, benim için hep büyüleyici oldu. Sanıyorum bu konuda yalnız değilim. Ne kadar gerçek bilemem ama bir kardeşin bacağı kırılsa, başka bir şehirde yaşayan diğer kardeşin de bacağının kırıldığı, 

iki kardeşin aynı gece aynı rüyayı görebildiği yahut birinin başına bir olay gelse, acısını ikizinin de hissedebildiği gibi birçok şehir efsanesi, bugün hâlâ var. 


Psikanalist Vivienne Lewin, ikizler meselesini en ayrıntılı şekilde 

ele alan uzmanlardan biri. Lewin, haniyse benim duygularıma tercüman olarak aslında hepimizin bir ikiz kardeşe sahip olma hayalinden bahsediyor. İkiz ilişkisinin çok özel bir ittifak olduğunu, anne ile kurulan erken dönem ilişkisine benzediğini, konuşmadan da anlaşılabilen hatta annenin yokluğu ve/veya ihmali durumunda iyileştirici bir etkiye bile sahip olabilen bir ilişki 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olarak tanımlıyor. Lewin'e göre rahmi paylaşan bebekler yalnızca annenin sesine, hareketlerine eşlik etmekle kalmayıp aynı zamanda birbirleriyle de etkileşim halinde oluyorlar. Bu etkileşim o kadar özel oluyor ki, bebeklerden biri ölse dahi, hem annenin hem de hayatta kalan diğer bebeğin zihninde yaşamaya devam ediyor. Yaşanan kayıpla beraber bebek hem bir zafer duygusuna hem de korkuya sahip oluyor çünkü rahimde bile olsalar aslında rekabet başlıyor ve bu rekabet sürecinde bebeklerden biri, diğerinin ölümüyle beraber, kazanıyor! Bu durumun, beraberinde kaygıyı da getirdiğini belirtmekte fayda var zira ana rahminde kalan bebek, dışarı gönderilen bebeğin öfkesi ve reddedilme duygusuyla özdeşleşiyor yani kardeşi reddedildiyse, kendisinin de reddedilebileceğini hissediyor. 
Dolayısıyla bu, annesiyle kuracağı güvenli ilişkide ilk çatlağı oluşturuyor. Kısaca Lewin, hayatta kalan bebeğin, doğduğu zaman annesiyle tatminkâr bir ilişki kurmakta zorlanabileceğini ifade ediyor. 


Bütün bu özel etkileşimle beraber hayat, ikizler için hem destekleyici, onarıcı tarafıyla bir konfor alanı oluştururken hem de sancılı bir süreci temsil ediyor. Örneğin ikiz kardeş, “aileye yeni katılmış” bir üye gibi olmuyor, dünyaya kardeşiyle birlikte aynı anda ayak basıyor. Bu da, annesinin özel ilgisine hiçbir zaman tek başına sahip olamayacağı anlamına geliyor çünkü annenin, iki bebeğin ihtiyacını da “aynı anda” karşılaması imkânsız oluyor. 


Çoğul gebelik sadece çocuklar için değil özellikle anne için de oldukça zor bir durum. Yavuz Erten'e göre anne, hamileliğini aslında tek bir çocuk üzerine hayal ediyor. Diğeri yahut bazı durumlarda diğerleri 


ise, çoğu zaman sürpriz yumurta... 
Bu durumda çocuklardan biri, daha baskın olurken, diğeri kendisine verilen alanda var olmaya çalışıyor. Çocuklardan biri iyi, diğeri kötü yerine konuyor ve anne/baba da bu durumu destekleyebiliyor. 
Hâlbuki çoğu zaman sorunun kaynağı, farklı olduklarının kabul edilmemesi oluyor! Söz konusu bu durum da akla; “Bu farklılıkları görmek ve kabul etmek nasıl mümkün olur” sorusunu getiriyor... 


Kardeşlerden birinin, diğerinin alanına girmesinin yahut diğerinin kendi alanını koruyamamasının önüne geçmek ancak birlikte bir bütün olabilmeleriyle mümkün olur. Bu da hem annelerinden hem de birbirlerinden ayrışabildikleri oranda mümkündür. 


Her çocuğa tek çocuk gibi davranmak 


İkiz kardeşler birbirlerine benzerler ama birbirlerinin aynısı değildirler. Asıl tehlikeli olan, insanların onlara böyleymiş gibi davranmalarıdır. Çocuk doktoru Donald Winnicott, annenin asıl amacının, her iki çocuğa da aynı davranmak değil, “her çocuğa tek çocuk gibi davranmak” olduğunu yani huylarının, karakterlerinin farklılığını, ihtiyaçlarını görmek ve buna göre davranmak olduğunu söyler. Bu nedenle ikiz kardeşleri aynı kıyafetlerle giydirmek, aynı sosyal aktivitelere göndermek, birbirleriyle kıyaslamak son derece yanlıştır. Bunun yerine farklılıklarını onlara da hatırlatmak örneğin biri maviyi seçiyorsa diğerini farklı bir rengi seçebileceği konusunda cesaretlendirmek oldukça önemli. 


Kaç kardeşi olursa olsun, kendini annesinin/babasının gözünde özel bir yerde gören, ihtiyaçlarının anlaşıldığını hisseden her çocuk, 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bireyleşme sürecini çok daha sağlıklı bir şekilde tamamlar. Özellikle ikiz çocuklarda bu durum çok daha önemli olur çünkü her ne kadar aynı hayatın içinde var olsalar da, her biri kendi kişisel gelişim sürecine sahiptir. Bu gelişim süreci içinde ilgi alanlarını, yeteneklerini keşfetmelerine dair alternatif alanlar sağlanmalıdır. İkizlerden biri futbolu seviyorsa diğeri basketbol oynayabilir. Birinin spora birinin müziğe yeteneği olabilir. Bu gibi özelliklerine dair farkındalıkları arttıkça bireyselleşerek tamamlanmaları da kolaylaşır çocukların. 


İkiz bebeklere sahip olmanın her anne için oldukça zor bir deneyim olduğu muhakkak. Özellikle emzirme seansları, annenin kendini en çaresiz hissettiği zamanların başında gelebilir fakat “farklı özelliklere sahip olma” durumu, kendini bebeklik döneminden itibaren gösterebilir. Mesela bebeklerden bir tanesi diğerine göre memeye daha düşkün olabilir yahut dış nesneler birinin daha çok dikkatini çekebilir. Bu durumda anne, bebeklerinin ihtiyaçlarına göre önceliği belirleyebilir. 


Her anne, ikiz çocuklarının bakımı noktasında mutlaka desteğe ihtiyaç duyar fakat bu desteği çocuklardan birini tamamen anneanne, bakıcı gibi birine bırakmak şeklinde aldığında, bu durum çözümden ziyade uzun vadede büyük bir sorun olarak tekrar annenin karşısına çıkacaktır çünkü kaç kardeş olursa olsunlar, bakıcı yahut anneanne ne kadar iyi olursa olsun, her çocuğun öncelikli ihtiyacı annesinin ilgisidir. 
Bir bebek, bütünüyle bakıcıya yahut bir aile büyüğüne teslim edilerek büyütüldüğünde, annesiyle daha sık birlikte olan kardeşini kıskanması kaçınılmaz bir durum olacaktır. 


Hayata birlikte başlamak 


Her kardeş ilişkisinde olduğu 

gibi ikizler arasında da yaşanan kıskançlık duygusu belli bir oranda normal ve sağlıklıdır. Dolayısıyla bu duygu çocuk için ifade edilebilir olmalıdır. Bu durumda çocuğa “belli oranda” saldırgan olma fırsatı verilmediğinde, öfke, çocuğun iç dünyasına doğru ilerler. Bu nedenle özellikle küçük çocukların 


İKİZ KARDEŞLERİ AYNI KIYAFETLERLE GİYDİRMEK, 
AYNI SOSYAL AKTİVİTELERE GÖNDERMEK, BİRBİRLERİYLE KIYASLAMAK SON DERECE YANLIŞTIR. BUNUN YERİNE FARKLILIKLARINI ONLARA DA HATIRLATMAK, ÖRNEĞİN BİRİ MAVİYİ SEÇİYORSA DİĞERİNİ FARKLI BİR RENGİ SEÇEBİLECEĞİ KONUSUNDA CESARETLENDİRMEK OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. 


kıskançlık tepkilerine belli oranda tahammül etmek gerekiyor. 


Bir ikize sahip olmak, en yakın arkadaşa da sahip olmak anlamına gelebilir. Şüphesiz ki bu, çok özel bir bağdır fakat bir çocuğun kardeşiyle sürekli ve çok yakın bir ilişkide olmasının, sosyal gelişimi açısından da zararlı etkileri olacağını unutmamakta fayda var. Bu nedenle özellikle okul döneminde, hem farklı arkadaş çevrelerine sahip olmaları, hem sürekli bir karşılaştırma içinde olmamaları hem de kendilerine dair farklılıkları daha rahat bir zeminde keşfetmelerine olanak sağlamak için farklı sınıflarda yer almalarının çok daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz. 


İkiz kardeşe sahip olmak, hayata birlikte başlamak anlamına gelir. 
İkizlerin bu durumdan ne kadar memnun olduklarına dair yorum yapmak pek doğru olmaz çünkü seçim şansları zaten olmamıştır. 
Hayatı birlikte, birbirlerini tamamlayarak yaşamaları da mümkündür, birbirlerini engelleyerek de... 
Sürpriz yumurtadan çıkan sonuç, kardeşin “kendi” olarak ne kadar var olabildiğine bağlıdır. 
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10 YAŞINA GELDİĞİNDE ELE 
AVUCA SIĞMAZ BİR ÇOCUK OLAN ALİ'NİN EN BÜYÜK EĞLENCESİ, BABASINDAN KALAN TÜFEKLE OYNAMAKTI. DAĞLARDAKİ EŞKIYAYA ÖZENMEK, MEKTEBE GİTMEKTEN DAHA İLGİ ÇEKİCİYDİ ONUN İÇİN. BUNDAN DOLAYI DA MEKTEBE HİÇ GİTMEDİ. 


M ADIM YÜKSELMEYE BAŞLADI 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TEPEDELENLİ, BİRİNİN EVİNE GÖZ DİKERSE O KİŞİ ÖLÜNCE ONUN ADINA GÖRKEMLİ BİR CENAZE 


768-1774 yılları arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı, imparatorluğun her bölgesinin aynı anda ciddi sarsıntılar geçirdiği bir dönemde oldu. Bu dönemde sarsıntıya maruz kalan alanlardan bir tanesinin de Osmanlı İmparatorluğu'nun deyim yerindeyse kalbi olan Balkanlar bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. 
Savaş halinde olan ve cepheye asker yetiştiremeyen imparatorluk, bölgede asayişi sağlamakta da zorlanıyordu. İçeride asilerle ve cephede düşmanla mücadele halinde olan yerel idareciler ise nüfuzunu gitgide kaybetmekteydi. 
Bu kaotik ortam, bölgede yeni güçlerin ortaya çıkmasına adeta çanak tutuyordu. Söz konusu bu güç merkezlerinin birinin başında da Tepedelenli namıyla bilinen Ali Paşa bulunuyordu. Hem yaşadığı ve hüküm sürdüğü coğrafyanın Avrupa'ya yakın olmasından hem de şahsi yeteneklerinden ötürü büyük devletler tarafından ilgi gören Ali Paşa, Napolyon ve İngiltere kraliçesiyle hediyeleşip mektuplaşabilen bir kişilikti. Avrupa'da Napolyon karşıtı koalisyonlarda daima güçlüden yana tavır alması onun ne denli faydacı bir insan olduğunu göstermektedir. 
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TÖRENİ DÜZENLER SONRA DA ELİNDE BİR KÂĞITLA MERHUMUN ÇOCUKLARININ YANINA GİDERDİ VE BABALARININ, EVİ KENDİSİNE VERDİĞİNİ VASİYET ETTİĞİNİ SÖYLEYEREK AİLEYİ MİRASTAN VAZGEÇMEYE ZORLARDI. 


Bu ve benzeri özelliklerine bağlı olarak bölgeyle alakalı strateji üretenler onu asla göz ardı edemiyordu. Hatta öyle ki dönemin önemli yazar ve şairleri bile Ali Paşa'ya dair görüşlerde bulunuyordu. 
Kendini Epir Kralı Pyros'a benzeten Ali'yi merak edip Avrupa'dan kalkıp görmeye gelenler dahi oluyordu. Bu misafirlerini kendi sarayında ağırlayan Ali Paşa'nın ziyaretçileri arasında ünlü şair Lord Byron dahi vardı. Victor Hugo ise onun portresini şu sözlerle çiziyordu: “Napolyon'la kıyas edilebilecek döneminin tek dâhisi. 
Aslanın yanında kaplan, kartalın yanında akbaba neyse Ali Paşa da Napolyon'un yanında odur.” 


Eşkıyalıktan paşalığa giden yol 


Kayseri kökenli Mevlevi bir ailenin oğlu olarak Tepedelen'de dünyaya gelir Ali. Babasının düşmanlarından ötürü küçük yaşlarda Arnavutluk'un güneyinde bulunan Kumanov'a kaçarlar. İlerleyen yıllarda Kumanov halkının Ali'nin babasını düşmanlarına ihbar etmesi ve sonucunda öldürülmesi üzerine Ali, annesi ve kardeşi ile birlikte doğduğu topraklar olan Tepedelen'e dönmek zorunda kalır. 


Annesi olan Hanko, Kumanov halkının bu davranışını hiçbir zaman unutmayacak hatta oğluna ölüm döşeğinde kasaba ahalisinin hepsini katletmesini vasiyet edecekti. 


Böyle bir psikolojik ortamda büyüyen Ali'nin hayatının ilk yılları sıradan eşkıyalardan çok da farklı değildi. 10 yaşına geldiğinde ele avuca sığmaz bir çocuk olan Ali'nin en büyük eğlencesi, babasından kalan tüfekle oynamaktı. 
Dağlardaki eşkıyaya özenmek, mektebe gitmekten daha ilgi çekiciydi onun için. Bundan dolayı da hiç mektebe gitmedi. İlerleyen yıllarda Eğriboz'da devlete bağlı kolluk kuvvetlerine katıldı. Burada ilerleyen yıllarda kuracağı tiranlığın komutanları olacak, eli silah tutan Arnavut gençleri etrafına toplamaya başladı ve kısa süre sonra da Teselya tarafında kendine ait çetesini kurdu ancak bir süre sonra Teselya kolluk kuvvetleri komutanı Kurt Paşa tarafından yakalandı. Kurt Paşa, çetenin çoğunu idam ederken Ali'yi ise zekâsı ve kurnazlığından faydalanmak için yanında tuttu. İkili çok iyi dost oldular. Ali, çetecilikten ziyade devlet görevinde bulunma- nın daha önemli olduğunu burada 


KDA 


kavradı. Ali, Kurt Paşa ile kurduğu bu yakınlığı daha da ilerletmek ve paşanın nüfuzundan faydalanmak için kızıyla evlenmek istedi fakat paşa, Ali'den daha soylu olan 

ve gelecek vaat eden Avlonyalı İbrahim Paşa'yı kendisine damat seçti. Bu olay, Ali'nin İbrahim Paşa'ya kinlenmesine sebep oldu. 
İstediğini alamayan Ali, düğünden sonra dilenci kılığına girip şehirden firar etti ve dağlarda haydutluk etmeye başladı. Kurt Paşa'nın, onu öldürene ödül vaat etmesi üzerine yanındaki iki adamına; bir koça kendi kıyafetini sarmalarını ve birkaç el ateş ettikten sonra da kanlı kıyafeti paşaya götürüp kendisinin öldüğünün kanıtı olarak göstermelerini istedi. Kendi infazı için alınacak parayı adamları aracılığıyla elde eden Ali, bu parayı da Kurt Paşa'yı hayli uğraştıracak güçte bir çete oluşturmak amacıyla kullandı. 
Sonrasında da Kurt Paşa'nın can düşmanı Delvinyeli Kaplan Paşa'ya yanaşıp onun güvenini kazandı ve annesi Hanko'nun girişimiyle Kap- 


BİR DÖNEMDİR MERKEZİN EMİRLERİNE UYMA KONUSUNDA TEPEDELENLİ'NİN ESNEKLİK GÖSTERDİĞİ GÖZLERDEN KAÇMIYORDU. BİR KERESİNDE PAYİTAHT TARAFINDAN ORDUSUNUN BAŞINDA 


lan Paşa'nın kızı Emine ile evlendi. 
Bu evlilikten Muhtar ve Veli adında iki oğlu oldu. İkbali için gereken aile bağlantısını kurmayı başaran Ali, daha sonra kayınpederin- 

den kurtulmak için kolları sıvadı. 
Çevirdiği entrikalar ve dağıttığı rüşvetlerle adım adım yükselmeye başladı. İstanbul'da edindiği nüfuzlu dostları vasıtasıyla Derbentler Nazırı oldu. Görevi kaçakçılığı bitirmek olan Ali, etraftaki bütün haydutları kısa zamanda yakalamayı başardı ve bunların bütün paralarına el koyarak kendi hazinesine aktardı. Şehir ahalisini, çetin şartları olan bölgede güvenliği bir tek kendisinin sağlayabileceğine inandıran Tepedelenli, bu sayede destekçisi olan fedai sayısını da artırmayı başardı. 


1768-1774 yılları arasında cereyan eden Osmanlı-Rus Savaşı'nda gösterdiği yararlılık sayesinde hayalindeki şehir Yanya'nın valisi olan Ali, uzun bir süredir devlet güçleriyle savaşıp sınırlarını 


RUS CEPHESİNE KATILMASI İSTENDİĞİNDE, BU EMRE 
HASTA OLDUĞUNU GEREKÇE GÖSTEREREK UYMAMIŞTI. 


genişleten Hıristiyan Suliyotlarla da mücadele etmek durumunda kaldı bu süreçte. Bunlar sayıları fazla olmamakla beraber adlarıyla anılan dağda yarı yaban hayatı süren vahşi bir halktı. Kısa sürede bunlara karşı tüm hiddetini gösterdi Tepedelenli. Babıali nezdinde göze girmek ve yaptığı insanlık dışı uygulamaları gölgelemek için ele geçirdiği yerlere cami inşa etmeyi de ihmal etmedi. Bölgede asayişi sağlama noktasında gösterdiği başarılar ve buna bağlı olarak artan nüfuzuyla beraber bir süre sonra Rumeli Beylerbeyi yani Osmanlı Balkanlarının en güçlü adamı oldu. 


İngilizleri bile kullanabilecek zekâya sahip bir despot 


Rumeli Beylerbeyi olduktan 

sonra düşmanlarını bir bir ortadan kaldırmaya başlayan Tepedelenli döneminde Yanya şehrinin her yönüyle geliştiğini ve merkez haline geldiğini belirtelim. İstanbul'a vergisini düzenli bir şekilde ödemesi ve padişaha karşı koşulsuz bağlı bir görüntü vermesi makamını korumasına yardımcı oldu. Bu sıralarda Tunuslu bir korsanın gemisinde esir olarak tuttuğu Fransız topçu ve istihkamcı subaylarını satın aldı. Alışveriş sırasında iletişimi ise, kritik noktalardaki adamları zehirlemek için kullandığı İtalyan kökenli doktoru Tozzoni vasıtasıyla gerçekleştirdi. Tepedelenli'nin satın aldığı bu topçu subaylarından Albay Charbonnel'e kurdurduğu askeri okul, İstanbul'daki Nizamı Cedit okullarının seviyesindeydi. 
Burada yetişen asker ve topçuları kendine rakip saydığı şehirleri ve başındaki paşaları ortadan kaldırmak için kullandı. Zamanında Kurt Paşa'nın kızıyla evlenen Avlonyalı İbrahim Paşa ve Delvinyeli Mustafa'yı ortadan kaldırmayı kafaya koyan Tepedelenli İngilizlerden, Fransızlara karşı kullanmak sözüyle aldığı havan topları ve Congreve fişeklerini kendi düşmanlarına karşı kullandı. Yıllar sonra Yanya'nın Fransız konsolosu, Tepedelenli Ali Paşa'dan; “O, İngilizleri bile kullanabilecek zekâya sahip bir despot” şeklinde bahsedecekti. 


Darağacında bir zorba 


Tepedelenli'nin oğullarından Veli, Mora valisi olduğu sırada Yunan isyanının ilk safhası başlamıştı. 
Yunanlar evvela Tepedelenli'den sonra da Osmanlı'dan kurtulup bağımsız olmak istiyorlardı. Yunanların Niko Çaras ve Eftim Vlaharas önderliğinde kalkıştıkları isyan, Tepedelenli'nin erken istihbaratı sayesinde fark edildi. Yakalanan isyancı liderler ağır işkenceler sonucu feci şekilde öldürülürler. 
Tepedelenli isyanı bastırmakla İstanbul'un gözüne iyice girdiğini sandıysa da yaptığı eziyet 

ve uyguladığı zulümlerden artık herkes haberdar olmuştu. Zaten bir dönemdir merkezin emirlerine uyma konusunda Tepedelenli'nin esneklik gösterdiği de gözlerden 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kaçmıyordu. Örneğin, ordusunun başında Rus cephesine katılması istendiğinde bu emre hasta olduğunu gerekçe göstererek uymamıştı. İstanbul'dan gönderilen müfettiş Tepedelenli'nin sarayına geldiğinde Ali Paşa'nın koca bir yatakta kalın gözlükleriyle hasta bir şekilde yattığını gördü. 
Müfettiş gelmeden bir süre önce Tepedelenli'nin kendisine hasta görüntüsü vermek için bir kap merhemi karnına boca etmiş olduğu devrin kaynaklarında geçer. 
Müfettiş, Tepedelenli'nin sağlığının kötü ve yaşının ilerlemiş olduğunu bildirdiği raporu İstanbul'a sunması üzerine merkez, paşaya istifa etmesini tavsiye etti. Tepedelenli ise bunu, bölgedeki isyancılara yarayacağı ve bölgede huzuru bozacağını iddia ederek reddetti. 
Sahtekârlıkları gün yüzüne çıkan Tepedelenli'nin, aleyhtarları kuyusunu çoktan kazmaya başlamıştı bile. Bütün bu yaşananlar üzerine Tepedelenli, kendisini beylerbeyliğinden, oğlunu da Yunanistan valiliğinden azleden İstanbul'a karşı 20 bini aşkın kolluk kuvvetiyle tetikte beklemekteydi. Hurşit Paşa önderliğinde İstanbul'dan hareket eden ordu Yanya'ya doğru ilerlemeye başladığında İngilizler Tepedelenli'ye kendilerine sığınması için teklifte bulunmakla beraber vatandaşlık teklif ettiler. 
Teklifleri reddeden Tepedelenli, Osmanlı ordusuna karşı savaşmayı kafasına koymuştu. Ağır bir mağlubiyete uğrayan Tepedelenli için padişahtan af kâğıdını almak, ailesinin ve kendisinin can güvenliğini sağlamak kaydıyla teslim olmaktan başka bir yol kalmamıştı. Tepedelenli, şehrin teslim şartlarını Hurşit Paşa ile görüşmeden evvel, sarayının altına dinamit döşemeyi, hazinelerinin üçte ikisini saklamayı ve geri kalan kısmını ise Yunan bağımsızlığı adına savaşan asilere vermeyi ihmal etmemiştir. 


Hurşit Paşa önce Tepedelenli'nin az evvel bahsettiğimiz önerisini 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kabul eder gözükse de gerçekte bu zorbadan bütünüyle kurtulmak niyetindeydi. Zaman kazanmak için Tepedelenli'yi oyalamaya koyuldu. Hurşit Paşa'nın kendisini oyaladığını fark eden Tepedelenli, yeni bir kıyam hareketine girişmek üzereyken yakalandı ve oğullarıyla birlikte idam edildi. 


Kaşıkçı elmasının sahibi 


Tepedelenli'yi diğer ayanlardan farklı kılan, kendine has yöntemlere sahip olmasıydı. Eğer birinin evine göz dikerse; o kişi ölünce onun adına görkemli bir cenaze töreni düzenler sonra da elinde bir kâğıtla merhumun çocuklarının yanına giderdi ve babalarının, evi kendisine verdiğini vasiyet ettiğini söyleyerek aileyi mirastan vazgeçmeye zorlardı. Zenginlere verdiği ucuz hediyeler karşılığında onlardan değerli şeyler beklerdi. 
İstediği bir şey olmadığında kendini odasına kilitler sinir nöbetleri geçirirdi. Paraya ve mala fazlasıyla düşkün olan Tepedelenli'nin bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen meşhur Kaşıkçı Elması'nın da ilk sahiplerinden olduğunu hatta bu elması Napolyon'un annesinden bir açık artırma esnasında satın aldığını da belirtelim. 


Tepedelenli'nin hayatta gerçekten sevdiği tek insan belki de eşi Emine'ydi ancak onun da sonunu bizzat kendisi getirdi. Bir gün karısıyla tartışırken karısı Tepelenliye, insanlara çok zulüm ettiğini söyledi. Çılgına dönen Tepedelenli'nin gazabından korkan Emine, odaya kaçtı. Duyduğu hakaretlere çok içerlendiğinden hastalanmıştı Emine. Bir süre sonra eşini ziyarete giden Tepedelenli, oda kapısının kilitli olduğunu fark edince kapıyı zorla açmaya çalıştı. Tepedelenliinin düşmanlarına yaptığı gibi görüşme bahanesiyle kendisini 

de öldüreceğini düşünen Emine o esnada ödü koparak can verdi. 
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VE ÇOCUĞUN UYANIŞI BÖYLE BAŞLADI 


“Gül kokuları çocukların kaburga kırıklarından geliyor Acıyı ve insanlığı çocuklar 

Böyle dayanılmaz kıldılar ve yeni suları 

Onların bilgileri getirdi 

Elleri önlerinde bağlı-duruşları 

Omuzlarından göğüslerine doğru kıvrık ve yumulu Yaşarlar ebedi göz ve ölümsüzlük aşısı yapan kitabı” 


Cahit Zarifoğlu 


ARİF HÜDAVERDİ YAMAN/SOMALİ ANADOLU AJANSI 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osyal adalet, emekçinin hakkını vermek, kendisini insan 

kardeşlerinden üstün 

görmemek gibi özelliklerin tarihi eski çağlara kadar gider. Toplumsal ahlak ilkeleri tarzında kurallar ve öğütlerden ibaret olan bu “arkaik sosyalizm”, insanlık tarihinde bir hatıra olarak durmaktadır. 


Bu kuralların insani değerlerin korunmasında ve insanın bencillikten kurtulup diğerkâmlığa doğru ilerlemesinde yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bencilliğin ve güçlülüğe fazla önem vermenin hâkim olduğu dünyayı ilk sarsan kişi bence Hz. 
İsa olmuştur. Öğütlerinde hemcinsini sevmek, dünyaya “sahip olma tutkusuyla bakmak” yerine elinde olanı başkalarıyla paylaşmanın 

asıl mutluluk olduğunu belirten 


Hz. İsa'dan yaklaşık 600 yıl sonra Kuran-ı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in öğütleri gelmiştir. Kısaca söylemek gerekirse; uzun bir süre, insanlığa sosyal adalete dair esaslı öğütler verebilen kurumlar, monoteist iki din olan Hıristiyanlık ve İslamiyet olmuştur desek sanırım abartmış olmayız. Bu geleneksel ve etik temelli sosyal adalette, bireylere sınıf mücadelesi değil emeğiyle kazanmak ve eline geçenle başkalarını da sevindirmek önerilir. “Çalış kazan, ye yedir/Bir gönül ele getir” diyen Yunus Emre, herkesin derviş hayatı yaşamasıyla milli gelirin sıfıra ineceğinin farkındadır. Bu farkındalık sebebiyle; “Kahrol ayol burcuva, kahrol emi komprador” tarzında sözler söylememiş, kazananları teşvik etmiş, başkalarıyla da paylaşmaya davet etmiştir. Yunus'un 20'nci yüzyılda 


yaşayan torunlarının çoğunluğu ise kendilerinin âmiri yahut patronu olan “burcuva hazretlerini” ayırdıktan sonra, diğer burcuva-yi binevâlara acımasız tenkitler göndermişlerdir. 


Tasavvuf ve genel olarak adlandırıldığı şekliyle “tekke edebiyatı” alanı dışında yer alan hem divan hem de halk edebiyatımızda kapitalistlere ve tacirlere çoğunlukla hafif, nadiren ağır sitemler gönderilmiştir. Fransız Devrimi ve onun sebep olduğu serpintiler ile bize de eşitsizlik sorunu, gelir dağılımında adaletsizlik, Sanayi Devrimi, milliyetçilik gibi kavramlar ithal edilmiş, naif ve dini öğütler sosyal adalet talebini karşılamada yetersiz kalmağa başlamıştır. İngiltere'de baş gösteren ve dini sosyalizmi de hatırlatan ilk sosyalistlerden sonra, yeni bir 


50'Lİ YILLARDA, DEMİR PERDE ÜLKELERİNDE YAŞAMANIN BİR CEHENNEM OLDUĞUNDAN BAHSEDİLİRDİ 


| DEKORLAR KALDI GERİDE İl KALDI GERİDE 


1960 YILINDA İSTANBULTIP FAKÜLTESİ'NDE BİZE; “SOLCULAR 
İLE DİNCİ GERİCİLER ÇEMBER GİBİ BİR NOKTADA BİRLEŞİRLER. 
İKİSİNDEN DE CUMHURİYETİMİZE HAYIR YOKTUR. TÜRK GENÇLİĞİ, ATATÜRKÇÜLÜK DAİRESİNİN İÇİNDE KALMALIDIR” ŞEKLİNDE ÖĞÜTLER VERİLMİŞTİ. 


felsefeyle ortaya çıkan Marksizm, materyalist felsefeye dayanmakla güç kazanmış, hem Hıristiyan hem de Müslüman toplumlar içinde sosyalizmin fazla popüler oluşunu da sürekli olarak engellemiştir. 
Mesela Müslüman kalarak sosyalist olacak bir Nâzım Hikmet, Türkiye toplumunda çok etkili olabilecekken, onun materyaliz- mi de benimsemesi, halk içinde kendisine karşı genel bir sevgi uyanmasını engellemiştir. 


Aç midelerden doğar nur topu ihtilaller 


Rusya'da Ekim Devrimi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çok sayıda cephede savaştığı ve Kudüs'ü kaybettiği 1917 yılında gerçekleşmesi de, komşu bir devlette olan bu yeni devrimin ne olabileceği konusunda halkın bilgilenmeden, sosyalizm konusunu sadece “din ve özel mülkiyet düşmanı bir rejim” olarak algılanmasına sebep olmuştur. 
1917'de Rusya'nın İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla birlikte savaşmayı bırakması, 19 18'de 40 yıl kadar önce Rusya'ya terkedilmiş olan Kars'ın geri alınması, Rusya ile Büyük Millet Meclisi ilişkilerinin barışçı bir ortamda başlamasına yol açmış fakat bu yakınlaşma, İstiklal Harbi bittikten sonra bir “Anadolu Sovyetler Hükümeti” 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kurulması riskini içinde taşıması sebebiyle BMM tarafından terk edilmeye başlanmıştır. Mesafenin iyice açılmasına ise, özellikle Mustafa Suphi olayı sebep olmuştur. 


İstiklal Harbi bittikten sonra artık Cumhuriyet döneminin ilk sorumluları Misak-ı Milli sınırlarını korumak ve Sovyet rejimi ile mesafeli olmağa devam etmek kararında sabit kalmışlardı. Sovyetler Birliği'nin 1930'lu yıllarda Türkiye'den altı vilayeti istemesi, Türkiye 

ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri iyice germiştir. Il. Dünya Savaşı sırasında İsmet İnönü, hem Sovyetler Birliği hem de Almanya ile herhangi bir yakınlaşmaya girmekten titizlikle kaçınmıştır. Ben olan biteni anlamağa başladığım ilkokul yıllarımda (1945-1950) Türkiye, tek partili rejimden çok partili rejime geçme sürecine giriyordu. Il. Dünya Savaşı'nın bitimiyle, Amerika ve İngiltere'nin savaş boyunca müttefiki olan Sovyetler Birliği ile arası açılmıştı. Doğu Almanya, Macaristan Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya'nın adı “demir perde” ülkeleri olmuştu. Ciddi duruşlu ağır başlı gazetelerde de magazin basınında da “hür dünya”ya bağlı Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerin nasıl mutlu olduğu anlatılır, demir perde ülkelerinde yaşamanın bir cehennem olduğundan bahsedi- 


lirdi. Üniversite çevrelerinde de genellikle durum böyleydi.1960 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde bize; “Solcular ile dinci gericiler çember gibi bir noktada birleşirler. İkisinden de Cumhuriyetimize hayır yoktur. Türk gençliği Atatürkçülük dairesinin içinde kalmalıdır” denmişti. O dönemde 27 Mayıs darbesi oldu. Darbeyi yapanların sosyalizm ile ilgisi yoktu. Darbeyi yapanların hemen hepsinin okuduğu kitaplar ise şunlardan ibaretti: Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk, Finlandiya'nın gelişimini anlatan Beyaz Zambaklar Memleketinde. 
Daha darbenin ilk günlerinde bile o zamana kadar baskı altında olan sosyalist söylem, kendisini duyurmaya başlamıştı. 


Haziran 1 960'ta Beyazıt Meydanı'nda öğretmen olduğunu söyleyen 30-35 yaşlarında bir kişi, bir kartona; “Aç midelerden doğar nur topu ihtilaller” diye yazmış ve köyüne göndermek için okunmuş kitap topluyordu. Aç midelerden nur topu ihtilal doğacağını uluorta söyleyen kişi, aynı yılın nisan ayında tutuklanmıştı. Bu durum 1965'e dek sürdü. 1965'ten sonra sosyalist dergiler, Nâzım Hikmet'in şiirleri ve daha birçok sosyalist eser Türkiye'de yayıldı.1965-1980 arası ise apayrı bir hikâyedir. 
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Dünya da çok umurumda! 


enel Yayın Yönetmeni'mden yine Stalin döneminde Sovyet 
Gizli Polisi'nin mesajlaşma sistemini hatırlatan kriptik 

bir mesaj geliyor: “Yaraya tuz 

basacağız” 


Ülkenin Genç Öncüler yahut Leninist İzciler, Patriyot Yavrukurtlar gibi örgütleri olmadı ama bir tarihte hep solcuyduk. Yarayı da tuzu da iyi biliriz, netekim...İlk defa Sayın Lacivert okuyucuları için binlerce kilometre kat edip gizli arşivlerde hayatımı tehlike- den tehlikeye atarak araştırma yapmam gerekmeyen bir yazı kaleme alıyorum. Haşa, araştırma yapmadığımı sanmayın. Şurada adımız gözü kara bir araştırmacı-yazara çıkmışsa, bunu elbette yaptığımız gözü kara araştırmalara borçluyuz. 


Sadece binlerce kilometre ötelere gitmeme gerek yoktu demek istiyorum. Bütün yaptığım, sandalyeyi biraz öteye kaydırıp dışarıdan bakınca sedir gibi görünen gizli evrak sandığımı açmaktan ibaretti çünkü ihtiyacım olan bütün bildiriler, notlar, fotoğraflar, şimdi naçiz bedeni de hatırası da ve hatta adı toprak olmuş liderlerimizin konuşmala- 


BİR BERE İLE KENDİNİZİ CHE GUAVERA'YA BENZETMENİZ MÜMKÜNDÜ 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MONTESOUIEU'NUN KAYIP MEKTUPLARI 


rı, uyarıları, emirleri ve benzeri metruk kâğıtlarını ilelebet gömülü oldukları yerlerden çıkartmak için bir yerlere gitmeme hiç gerek 
yoktu. İlk not, güncemin 1967 
Aralık sayfasından: “Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) sokağındaki Amerikan Pazarı'ndan parka ve bot alınacak.” Şimdi düşünüyorum... Yozgat'tan Ankara'ya geleli bir yıl olmamış ve AST'de tiyatrocu olacakken, Halil Ergün'le birlikte yer gösterici (mesleki jargonla söyleyecek olursak; teşrifatçı) olabildiğimiz tiyatrodan kaç para alıyorduk ki, gidip Amerikan ordusunun eskisi ceketlere, postallara para yatırabiliyorduk? İkinci not yine aynı yıllardan... Türkiye İşçi Partisi Kocaeli Senatörü (0 zaman senatörlük vardı memlekette, Moskovacı bir sosyalist partisi vardı!) 
Fatma Hikmet İşmen'den Rus 

malı 8 mm film kamerası aldığıma ilişkin kayıt. “Heba 2” markaydı. 
İlave 7 filtre-objektif camı vardı. 
Rus (Töbe töbeee: Sovyet diyecektim!) harikasıydı. Harikaydı ama 

8 mm sinema filmi bulmak zordu 
o zamanlar. Ne gam! Ankara'da Kavaklıdere'deki Amerikan Üssü sağolsun. “Sağolsun” sözün gelişi. 
Eh, Ankara o tarihte bugünkü gibi gökdelenler ve Jurasik Parklarla bezenmemiş ve henüz şehre deniz de gelmemişti; dolayısıyla şehrin göbeğinde kimsenin ne yaptığını bilmediği JUMMAT ve JUSMMAT isimli iki Amerikan üssü vardı. 


Bu üste çalışan Amerikalı personel, henüz AVM'leri de olmayan Ankara'da, Amerika'da alışık oldukları şeyleri bulamayacakları için PX ve BX denen dükkânlar açılmıştı ve biz devrimci gençler, sosyalist, Leninist, Maoist, Hocacı (Arnavutluk'un ünlü komünist lideri, Mao'ya karşı Maocu meşhur Enver Hoca yanlısı anlamında yani; Yanlış anlaşılmasın) ayrımı gözetmeksizin sadece Amerikalıların ve üslerde çalışan Türklerin girebildiği 
bu Amerikan pazarlarına girip, 8 
mm siyah/beyaz veya renkli sinema filmi alırdık. Neden ve nasıl? 
Sair zamanlarda, Sıhhiye'deki Pan Amerikan havayolunun vitrinlerini taşlamayı adeta spor ve tercih edilen bir zaman geçirme tarzı haline getirmiş olan parkalı, Converse'li devrimci gençlik; saç-sakal evlere şenlik bir vaziyette, nasıl bir düzenleme ile PX'den alışveriş ederdik? Bir de şu hep kafamı kurcalamıştır: Siyasal Bilimler Fakültesi'ndeki (SBF) öğrenci derneği- nin telefonu, fatura filan gelmeden (gelse ödenir miydi?) en azından ben orada iken, dört yıl boyunca nasıl açık kaldı?Converse dediniz de! O zamanlar Converse bugünkü gibi türlü şekilli ve rengârenk değildi. Siyahtı ve beyazdı. Boğazı da uzundu! Bayağı uzundu. Her tarafı beyaz olanların kırmızı bir şeridi olurdu etrafında. Marksizm'in türlü çeşitlisini bilen ve kırmızı aydınlıkbeyaz aydınlık arasındaki “Önce devrim mi olacak, yoksa sosyalizm mi gelecek sorunsalı” yüzünden birbirini katleden SBF'li, Hukuklu, ODTÜ'lü, Hacettepeli, Yıldızlı 

ve İTÜ'lü bu cengâver devrimci yiğitler, Converse spor ayakkabısının bağlarının rengi konusunda zerrece tartışmazlar, beyaz olanına kırmızı, siyah olanına da beyaz bağ takarlardı. 


Sol söylemde virgül yüzünden yıllarca süren edebiyat üreten 

bu devrimciler nasıl oluyordu 

da James Dean gibi görünme konusunda zerrece ihtilafa düşmüyorlardı? Mustafa Kuseyri'nin başı yanındaki dosya dolabına dayanmış, şakağından giren kurşunun geride bıraktığı delikten, devrimciliği, delikanlılığı, anasının kuzusu, arkadaşlarının yiğidi oluşu kırmızı bir nehir gibi akıp giderken fotoğrafını çekmiş ve bu yüzden bir daha SBF yurduna, diğer devrimci kardeşlerinin öfkesi yüzünden ayak basamamış birisi olarak söylüyorum; metafor filan değil. 
Kanlı bir gerçekti.) Nereden geldi bu na-beca mevzu şimdi? Affedin. 
Dönelim kaldığımız yere. 


SANATA 
KARŞI 
SANAT! 
DEVİR 1968 
DEVRİ... 
MESELE BİR 


ŞEYLERE 

KARŞI OL- 
MAK DEĞİL 
Mİ? SEN DE 


SANATÇI 
OLMAK 
İSTİYOR- 
SUN AMA 
SOLCUSUN. 
ÖYLE GİDİP 
PAAT DİYE 
NATÜR- 
MORT 
VAZODA 
ÇİÇEK 
TABLOSU 
YAPACAK 
DEĞİLSİN 
HERHAL- 
DE... 
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James Dean dediniz de... Yapısı, saçları, pazuları, James Dean gibi görünmeye elverişli olmayanlar için de seçenek vardı o zamanlar. 
Bir bere ile kendinizi Che Guavera'ya benzetmeniz mümkündü. 
Hele onun gibi bir de Amerikan ordu eskisi parka edindiniz mi? 
Değme keyfine. Tek sorun berede- ki yıldız kırmızı mı olacaktı, beyaz mı? Bir yıl kadar önce “ışıklar içinde uyumaya” başlamış olan müteveffa Che'nin fotoğraf ve tablolarında yıldız bazen beyaz olarak gösteriliyordu; bu üstadın biraz Maocu çizgiden saptığı anlamına alınıyordu. Öyle bir devrimciyi kızıl yıldızdan başkası paklamayacağına göre ne yapmalıydı? Ayrıca yıldızın içinde orak-çekiç olacak mıydı, olmayacak mıydı? 


Bir Vietnam yetmez 


Sembolizm deyip geçmeyin... Sol dediğiniz şey sembolizm değilse, hiçbir şey değildir ki? Ayrıca solcuyuz dedikse, enayiyiz demedik. 
1960'lar dünyada karşı-kültür denen şeyin doğduğu devirdi. Mesela şu meşhuuur barış simgesi. Hani var ya bir daire içinde bir civcivin ayak izi şeklindeki simge! Her ne kadar hard-core solcularımız bu barış işaretinin İngilizce, argoda “korkak” anlamına gelen “chicken” (civciv) sözcüğünden türetildiğini söylerlerse de, solculuğu Marks külliyatını ezberlemeden de idare edebileceğini düşünenlerimizin parkalarının göğsünde yahut berelerinin önünde yıldız filan 

gibi tehlikeli işaretler yerine bu karşı-kültür simgesi bulunurdu. Bu gibi arkadaşlara biz “hippi” derdik. 
Bütün dertleri “Savaşma seviş” olan Beatles hayranı hippiler! 
Nerede, İstanbul sokaklarını “bir- iki-üç vietnam daha” diye inleten bizler, nerede bütün savaşlara karşı hippiler! 


Birisi ile yetinmeyip ikincisini ve hatta üçüncüsünü istediğimiz Vietnam da aslında bildiğiniz Vietnam Savaşı... Kissinger'ın “Eğer komünizmle Uzak Doğu'da savaşmazsak Kaliforniya'da savaşmak zorunda kalırız” fetvasıyla 80 bin Amerikalı genci ölüme yolladığı Vietnam. 
Ama solcuyuz ya biz: Amerika 

ile ne kadar çok yerde savaşsak 

o kadar iyilAmerika'dan sadece parka, bere, barış simgesi ve Converse ile Vietnam sloganları almış değildik. Notlarıma bakıyorum da mesela “cennet tozu” diye bir şey var. Yani bildiğiniz LSD! Nereden bileceksiniz LSD'yi değil mi? 


Bu o zamanların esrar-eroin, krack yahut metanfetaminini idi. Güya Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir “psychedelic” (kafayı iyi eden ilaçlar) deneyden dışarıya sızmıştı ve bütün gençleri kelimenin tam anlamıyla öldürüyordu. Hiç anlamamışımdır: Hem Amerika'ya karşı olacaksın hem de Amerika'dan dünyaya yayılan bir uyuşturucu madde ile kendini zehirleyip günün büyük bir kısmını devre dışı geçireceksin! O sırada ABD emperyalizmi ile kim mücadele ediyordu zannediyorduk solcular olarak? 


“Millet sizin ne kadar devrimci olduğunuzu anlasın” 


Sadece kafayı tütsüleyip devre dışı kalmak yetmiyordu biz solculara anlaşılan. Mahalle aralarında, derse gitmek için değil, LSD ve benzeri şeyleri almak için uğradığımız okulların bahçelerinde saatlerce -saatlerce diyorsam günlerce demek istiyorum- frizbi oyunları. Frizbi, çapı 20-25 santim olan tencere kayağına benzeyen plastik bir diskti; rakip oyuncunun 


kapmasına imkân vermeyecek şekilde havaya fırlatarak kendi takım oyuncunuza ulaştırırdınız. 
Sonra o size atar, siz ona atarsınız filan. Normal futbol oynamayarak, normal olmayı reddettiğinizi, giyiminizle, kuşamınızla, kafayı bulma şeklinizle, oyununuzla belli etmeniz gerekirdi ki, millet sizin ne kadar devrimci olduğunuzu anlasın. 


Bu devrimcilik, yani solculuk sadece giyimle kuşamla olmaz tabii. 
Solcu olduğunuza göre size biraz da ideoloji lazım. İdeoloji dediysek, herkes Marks, Engels okuyup ekonomi politiğinin eleştirisine katkıda bulunacak değil! Avangart sanat ve hatta anti-art sanat. 
Sanata karşı sanat! Devir 1968 
devri... Mesele bir şeylere karşı olmak değil mi? Sen de sanatçı olmak istiyorsun ama solcusun. Öyle gidip paat diye natürmort vazoda çiçek tablosu yapacak değilsin herhalde... Kapitalizme karşı iken, kapitalizmin aracı olacak şekilde, resim yayıp satacak halin de yok. 
O halde sen de resmini kaldırımlara, binaların suratına yaparsın. 
Onlar siler; sen yaparsın. Sen yaparsın; onlar siler. Bu mücadele (Ahh, mücadele dedim, değil mi? 
Sihirli kelime! Varlık sebebimiz!) 
zaten istediğimiz şey değil mi? 
Mücadele illa İspanya'daki gibi barikatlarda, St. Petersburg'daki gibi cephede olmaz, bazen bir kentin varoşlarında molotof kokteylleri atarak... Neyse çok abartmayalım. 
Sonuçta duvara resim yapıyoruz! 


Şimdi bugünün solcuları geçmişe bakıp da, 68 kuşağını kafası güzel, kaldırım artisti, tiyatro teşrifatçısı, molotofçu tayfası da sanmasın! 


Bizim Converslerimiz vardı ise onların da var! Onlar bize feminist-kadın hakları savunucusu gibi ideallerle geliyorlarsa, biz de medeni haklar savunuculuğu yapıyorduk. Siyah halkın hakları için mücadele ediyorduk. Ay pardon! 
O Amerika'daydı değil mi? Pekiii! 
Anti-kolonyalizm? Tabii ya. Antikolonyalizm idi bizim ideolojimiz. 
Gerçi Türkiye hiç koloni olmadığı için, bu ideolojimiz kitlelere biraz yabancı geliyordu ama kitlelere bizim her şeyimiz yabancı geliyordu: Converselerimiz, berelerimiz, havadaki sol yumruklarımız... Biz onlara yabancı geliyorduk ama aslını sorarsanız onlar da bize yabancı geliyorlardı. 


Şimdi yine Converselerimiz var ayağımızda fakat artık herkesin var. Şimdi iPhonelarımız var elimizde ama artık herkesin var. 
Kalmadı kimseden farkımız. Fakat hâlâ onlar bize, biz de onlara yabancıyız. Dünya umurumuzda mı? 
İnsanın yaşadığı dünya umurunda olmaz mı? Belki de dünya çok umurumuzda olduğu için Converselerimiz vardı; berelerimiz, parkalarımız, botlarımız vardı. Belki de bu yüzde 24 saat çevrimiçi, yaşıyoruz; elimizde akıllı telefonla geziyoruz! 


Bu yazı, bana sorarsanız, hiç de GYY'mizin istediği gibi bilinmedikleri ortaya çıkartan, biraz komik bir yazı olmadı maalesef. Biraz, ne birazı bayağı ağlatan bir yazı oldu ama ağlanacak halimize güldüğümüz gibi, bazen de gülünecek halimize ağlarız böyle. 


Bana da, sevgili GYY'me de hayat hakkı tanımazdı bu çocuklar. 


GELECEĞİN ALFABESİ 
DİJİTAL OLACAK! 


TEGV'in Algo Dijital 
Eğitim Programı Başlıyor! 


TEGV ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımız, bilgisayar dilini, kodlamayı oyunlarla öğreniyor. 


Tıkla.Kodla.Oyna? 
algodijital.com 
Google:org 


tarafından desteklenmektedir. 


MUSTAFA 
AKAR 


Bir bankta kendisiyle karşılaştığı öyküyü kastediyorum. Pertavını Borges'e tutmaya çalışan okurlar muhakkak hatırlamıştır. Bir de bugünlerde “Şehrazat Sendromu”ndan bahsediliyor. Nasıl ki Şehrazat ölümden masallar anlatarak kurtulmuştu, işte bu sendroma yakalanan okurlar da öykülerin kendi istedikleri gibi sürmesini yahut bitmesini istiyorlar. Edebiyatımızda böylesi tutkulu işler daha önce de ortaya çıkmıştı. Balzac'ın meşhur Frenhofer'ine bir son yazmaya kalkanlar mı dersiniz, bir yazarın başladığı metni diğer bir yazara tamamlatmaya çalışan şaşkın editörler mi dersiniz... Liste kabarır gider. 
Bu ilginç kazı çalışmaları arasında en dikkatimi çekmiş eylem ise Reşit İmrahor karakteri idi. Karakter diyorum çünkü böyle bir yazar yok. Birkaç yazarın bir araya gelerek “yarattıkları” bir karakterdi İmrahor. Hatta Kuvveden Fiile isimli bir şiir kitabı bile yayımlandı. 


5 orges'in ilginç öyküsünü bilmem hatırlar mısınız? 


Daha da ilginci var. Bir ara sosyal medyada “çıngar” çıkarmayı seven bazı edebiyat meraklıları Yusuf Atılgan'ın aslında yaşamadığını, Edip Cansever ve arkadaşları tarafından “uydurulmuş” bir karakter olduğunu ciddi ciddi savundular. Bizzat şahsımı bu palavranın gerçek olup olmadığını sormak için arayan yazar dostlarım oldu. 


Tabii edebiyattaki bu ikizlik arayışlarının, ortak karakter imar etme yahut uydurulmuş bir karakterin arkasına saklanma merakının en büyük örneği Fernando Pessoa'dır. 
Portekizli şair Pessoa, tek başına koca bir ordu gibidir. 
Şair sadece kendi hayatı ile yetinmemiş, yetmişi aşkın karakter yaratarak arkasında da bu “isimlerin” yazdığı bir sandık dolusu eser bırakmıştır. Bu karakterler asla birbirine benzemez hatta birbirlerinden bağımsız hareket ederler. Dünya görüşleri bile farklıdır. Dışarıdan bakan bir okur aralarındaki bağı asla anlayamaz. Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Ricardo Reis ve Bernardo Soares en meşhurlarıdır bu kurgulanmış karakterlerin. İş öyle bir noktaya gelir ki, Alvaro de Campos ile Alberto Caeiro kavgaya bile kalkışır ve Pessoa bu kavganın karşısında gerçek gözyaşları döktüğünü söyler. Merakını diri tutan okurlar için Pessoa bulunmaz bir kaynaktır. 


Pessoa'nın farklı isimler altında yazdığı şiirleri okurken kendime hep şu soruları sorarım: Hayatımız boyunca aynı kişiliği taşıyabilir miyiz? İçimizde kadın ve erkek olarak kaç kişi barınır, kaçı birbiriyle uzlaşıp kaçı birbiriyle kavgalıdır. Gelin hep beraber soralım bu soruyu: İnsan kaç kişidir? 


Tercüme: 
Cevat Çapan 


ERNANDO PESSOA 


Kimseye ait olmamak, kendime bile! 
Durmadan gitmek, sonu olmayan Bir yokluğun peşinde 


Ve ona ulaşma isteği içinde! 


Böyle yola çıkmaktır yolculuk. 

Ama ben açık bir yol düşünden öte, 

Bir şeye gerek duymuyorum yolculuğumda. 
Gerisi sadece gök ve toprak. 


nenin kendine göre bir işleyişi vardır. Kader nizamında 

işleyen dişliler için seneler yalnızca küçük bir tık sesi, basit bir duraktır aslında. Bu sene sizi ne/neler mutlu etti? 
Önce ben başlayayım, siz de yazıyı okurken içinizden bana katılın isterim. Şıpınişi aklıma gelenleri sıralayayım... 


| er geçen yıla ağıt yakmayı seven biri değilim. Her se- 


Yıllardır beklettiğim John Fowles'in kitaplarını okumak fena 


2017'NIN ARDINDAN... 


Mutluluktan öte, şiirin bu ülkedeki en önemli sanat olduğu gerçeğini hatırlattı bana tekrar. Bir dostun şiire bürünmüş sesini hele ki Türkiye sevdası üzerinden okumak çok güzel oldu. Bu sene en çok Mashrou Leila grubunu dinledim. En çok da Shim el Yasmine şarkısı etrafında döndüm dolaştım. Sanırım bu şarkı yeni yılın da şarkısı olacak. Son olarak bir dizi: Dark. İlk defa bir Alman dizisi izlememe rağmen Dark 201 7'nin en sevdiğim yapımı oldu diyebilirim. Bazı klişeleri kullanmasına rağmen 


halde mutlu etti beni. Hele hele Büyücü romanı, sayfalar bitmesin, azalmasın diye ahlar vahlar içinde okuduğum bir kitap oldu. Furkan Çalışkan'ın yeni şiir kitabı Türkiye Atlası mesela. 


bir son duygusu yaşanıyor. Eskiden konuştuğumuz mümkün ütopyalardan her biri artık çeperi karanlıkla beslenen mümkün distopyalara dönüşmüş durumda. Ya da dönüşmüş demeyelim de bizim öyle hissetmemiz, neredeyse düşüncelerimizi hep bir son duygusu etrafında şekillendirmemiz isteniyor. Bunun için her alanda aynı sözleri duyar olduk. “Şiir öldü” diyorlar mesela. “Siyaset artık bitti azizim” diyorlar. “İnsan ilişkileri artık çok bayatladı.” Doğrudur, ahir zamanda yaşadığımızı, gitgide tükenmekte olduğumuzu tabii ki kabul ediyorum. 
Buna itirazım yok, asıl derdim ise şu; biz Peygamber Efendimizin; “Sizden biriniz kıyamet koparken bile elinde bir fidan var da dikmeye gücü yetiyorsa, onu diksin” hadisini ne çabuk unuttuk. Asla son duygusuna kapılmadan, son gün geldiğinde bile o fidanı dikmeye çalışmalıydık. Komplo dediğimiz her şeyi 


F ersna dizilere, oradan edebiyata kadar bir dolu alanda 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epik havası ve hikâyenin bir nevi bilinç akışı tekniğiyle anlatılması hoşuma gitti. Benden bu kadar, şimdi sıra sizde, evet sizi dinliyorum... 


büyük bir marifetle gerçekleştirdiler. Mesela Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararını düşünün. Yıllarca Siyonizm tehlikesi hakkında konuştukça etrafımızda hep “komplo azizim tüm bunlar” sözünü duyduk. Oysa Kudüs kararı gösterdi ki, hiç de komplo falan değil. Biz o meşum son duygusunu hayatımızın bütününe yayarken adamlar hiç durmadan çalışmışlar. 


Ne kadar acı değil mi! İnsanlığın ortak inanç tarihini okuyabileceğimiz küçücük bir kara parçasıdır Kudüs. Toprağında ot yetişmez, su çıkmaz ama adımını attığın her yerde bir peygamber mezarı, bir azizin hatırası, bir kahramanın el izi vardır. 


Bu son duygusundan tez elden kurtulmalıyız. Mümkün ütopyalar ve distopyaları hayatımızdan çıkarmalıyız artık. Doğan her günün dünyanın ilk günü olduğu heyecanıyla yaşamaya çalışmalıyız. 
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Romanda olaylar her ne kadar 1987 yılının mart ayı ortalarında başlayıp 
1989 yılının kasım ayı 
Mortalarında son bulsa da XSafak Özden'in babası 
Halis Özden'in 1948'de 
Pulur Köy Enstitüsü'nü Xbitirmesinden, 1970'li yılların kanlı siyasi -kutuplaşmalarına ve 
1980 askeri darbesi ve 
sonrasına uzanan pek çok geri dönüş ile olaylari ve Şahısların evveliyatı temellendirilir. 
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KARARLILIĞINDA OLAN $ 


BAŞLAYAN BAŞKA BİR MİT 
OLAN PROKRUSTE 


TRAJEDİ İLE KOMEDİ / 
LAĞVED 


en doğrusu. Günay Rodoplu, solun “din kültürü” dersinden sınıfta kalmasını şu örneklerle anlatır: “Cumhuriyet'in manşetini hatırlasana, 'Bu yıl hac mevsimi kurban bayramına rastladı.” Sonra o Şenay kızcağızın büyük keştfi(!) “Alevilik” dizisi yazısı, kıvırcık saçlarını savura savura, biliyor musunuz, Alevilikte hırsızlık kınanır? gibisin- den bilgi veriyordu hatırlasana. 
(..) Şöyle düşün bir din lazım ama İslamlık yakışık almıyor. Üstelik reform tutmuyor.” 


Kurbanın yardakçılaşması 


Bütün bu anlattıklarım sadece 

bir başlangıçtan ibaret. Viva La Muerte asıl bundan sonra başlıyor. 
Zira Günay Rodoplu'nun Şafak Özden ile yaşadıkları bir “sol muhasebesidir.” Şafak Özden'in evveli ve ahiri üzerinden anlatılanlar birçok sol politikacının hikâyesi ortak paydalar ve esintiler taşır. 
Günay Rodoplu'nun eşsiz olmasına rağmen hayat tecrübesinden mahrum kalmış olan entelektüel birikimi, Şafak Özden'in pratiğe ve pragmatizme yaslanan hayatında yeşil elma, tarçın ve kekik kokusu bulduğunu vehmeder. Hâlbuki bul- 


duğu sadece sentetik bir aromadır. 


Bu yüzden de Günay Rodoplu, “iç sömürgeciliğin kurbanı” olarak tanımladığı Şafak Özden'in “iç sömürgeciliğin yardakçısı” olduğunu çok geç fark eder. 


Romanda olaylar her ne kadar 
1987 yılının mart ayı ortalarında 
başlayıp 1989 yılının kasım ayı ortalarında son bulsa da Şafak Özden'in babası Halis Özden'in 1948'de Pulur Köy Enstitüsü'nü bitirmesinden, 1970'li yılların 


kanlı siyasi kutuplaşmalarına ve 
1980 askeri darbesi ve sonrasına uzanan pek çok geri dönüş ile olaylar ve şahısların evveliyatı temellendirilir. 


Şişli Camii'nde bir şairin cenazesiyle başlayan roman, Levent Camii'nde Günay Rodoplu'nun cenazesiyle sona erer. Rodoplu, hırsı için “büyük yalan”ın bir parçası olan Şafak Özden'in kendi iktidar alanını inşa eden bir araca dönüşmüştür sonra da amacın gerçekleşmesiyle de bir kenara atılmıştır. 


Nekrofilyanın sol kapısı 


İspanyol faşistlerinin sloganı olan “Viva La Muerte”nin Türk solu ile alakası elbette bu yazının değinilmezse eksik kalacak olan kısmıdır. 
Alatlı'nın hemen her kitabında işlediği ve eleştirdiği temel kavramlardan biri de “nekrofili”dir. 
Alatlı, hayatın nefes alıp veren gerçeklerini hesaba katmadan soyut, mütehakkim ve gerçekleri kendi kural, çıkar ve ideolojilerine mecbur eden; bir nevi Prokrustes yatağı kurarak, sırf gelen geçeni yatağının ölçülerine uydurmak için kimi zaman ayağını kesip kimi zaman da mengeneyle germesi gibi gerçeğe ve insana zulmetmesini “nekrofil” olarak adlandırır. Prometheus olma azim ve kararlılığın- da olan solun p harfiyle başlayan başka bir mitolojik karakter olan Prokrustes'e dönüşmesi ise trajedi ile komedi arasındaki sınırı lağve- den bir çelişkidir. Prometheus'tan Prokrustes'e savrulmanın arka planında ise bilgi sahibi olmaya talip olmak yerine malumat istifçiliği yapmakla yetinmek diye 


özetleyebileceğimiz nekrofilya vardır. Günay Rodoplu'nun bilgi ile malumat istifçiliği ayrımını yine Rodoplu'nun verdiği şu örnekte daha net görmek mümkündür: “Yıldız Kenter'in; “Ben Anadolu” oyununa gel efendim. Anadolu medeniyetleri sergisinden, turizm posterlerine varıncaya kadar, bu topraklarda yaşayan yerlilerin gerçekliklerinin izi olmayan bir Anadolu söylemi geliştirilir. Sanki İstiklal Savaşı kötü Anadolu halkı için değil Anadolu toprakları için yapılmıştır.” 


Romanda Günay Rodoplu, bir medeniyet meselesi olarak tanımlar nekrofilyayı ve şunları söyler: “Nekrofilya, us'un yücelmesi, yapayın, soyutun, mekanik olanın çekiciliği, yaşama, insana duyulan ilginin *şey'lerle ikame edilir olması, insanın eşyalaştırılması... Ölüsevici dikkatini, canlıdan cansıza, giderek eşyalara, dogmalara, kaydıran. 
Ritüellerde ve “mutlak doğru'larda yoğunlaştıran... Şimdinin ya da olacağın değil, olmuş'un gerçekliğinde yaşayan... Hayatına hükmeden kurumlar, yasalar, gelenekler, sahip oldukları, “bir zaman var olmuş” artık olmayan şeylerden oluşan...” Rodoplu için Mısır'dan Babil'e, oradan da Avrupa ve ABD'ye ulaşan çizgi nekrofilyayı temsil eder ve bunun karşısında da Türk, Hint, Çin ve İslam kültürünün yer aldığı biyofilya yer alır. Günay Rodoplu'nun trajedisi ise İsmail Alper Kumsal'ın da işaret ettiği gibi bu iki zıt dünyanın ortasında yer almasından kaynaklanmaktadır. 


“Yaşasın ölüm” anlamına gelen “Viva La Muerte” de işte tam da bu sebeple kitaba seçilebilecek en uygun isimdir zaten. 


vert 


HEM INDIRIMLI z 
HEM HEDİYELİ 
ABONELİK & 
FIRSATI 


Lacivert Dergi'ye şimdi abone olun derginiz ' 


*Aboneliğiniz süresince fiyat artışından etkilenmeden derginizle birlikte 10 DVD'lik 

bu muhteşem setin keyfini çıkarın. 


Bridget Jones 2: Mantığın Sırrı e Billy Eliot e U-571 e Fidel'in Yüzünden! 
Hayalet Köpek: Samurayın Yolu e Cinema Paradiso e Son Imparator Aşk Her Yerde e Neredesin Be Birader? e Bir Erkek Hakkında 


WWW.LACIVERTDERGİI.COM 
Ki lacivertdergi TURKUVAZ NI 


» ©lacivert dergi/#lacivertdergi WhatsApp Bilgi Hattı: ©lacivert dergi/#lacivertdergi 0552 357 00 00 444 06 0l 


7 1 Z pu E 
taciysfietieryi | 
. İ — 


y“ 


“© 4 Yeryüzünde 


5 


47 600kişi 
#4 kalan halk 


7 | Epey yol kat ettikten 
sonra yanımıza azık olarak aldığımız şeylerden yemek istemiştik. 


# 
N V Yiyeceklerimizin olduğu > poşeti açınca pek bir m iy, ” şey kalmadığını gördük. 
” ii Şaman olan arkadaşımın Mar yiyeceklerimizin çoğunu, a kutsiyet atfettiği yere 


“ adak niyetine bırakmış olduğunu o anda anladım. 
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Duha Il urkleri 


YUSUF SAMİ KAMADAN 


SAYILARI YAKLAŞIK 600 CİVARINDA OLAN DUHALAR, BİRKAÇ FARKLI BÖLGEDE YAŞIYORLAR. TEMEL ÖZELLİKLERİ REN GEYİĞİ BESLEMELERİ. 
BUNLARIN DIŞINDA GEÇİMLERİNİ AVCILIK VE TOPLAYICILIKLA İDAME ETTİRİYORLAR. TABİİ ONLARIN BU COĞRAFYADA YAŞAMALARI Il. DÜNYA 


SAVAŞI'NDAN SONRAKİ DÖNEME RASTLIYOR. 


ostlarım bana gezdiğim yerler arasında hangi ülkede yaşamak istediğimi sorduğunda Güney 
Afrika yahut Moğolistan arasında kalıyor, sonrasında genellikle Moğolistan'da karar kılıyorum. Neden böyle düşündüğümü açıkçası ben de bilmiyorum ama beni inanılmaz derecede etkileyen Moğolistan coğrafyasının, bu kararımda öncelikli olduğunu söyleyebilirim. Gök kubbe altında herhangi bir engelle bozulmadan, yüzlerce kilometre uzanan muhteşem steplerle bezeli bir coğrafya söz konusu olan. Sadelik ve el değmemişlik ancak bu kadar azametli kılabilirdi bir ülkeyi herhalde. Yaşadığımız zamanda modernleşmenin dokunmadığı, bozmadığı herhangi bir şey bulmak zor. Bugün yazmayı planladığım yer ise modernizmin müdahalelerine çok az maruz kalmış bir coğrafya olacak. Moğolis- 


WWW.LACIVERTDERGİ.COM 


tan'ın Rusya ile sınır olduğu Güney Sibirya bölgesi içerisinde bulunan, Türkiye'de kendilerini, Ren geyiği ile çekilmiş fotoğraflarından tanıdığımız Duha Türklerinin yaşadığı bölgeyi tanıtmaya çalışacağım sizlere. Gidip gördükten sonra; “Kesinlikle burada yaşamak isterdim” dediğim bir bölge... Öyle ki başkent Ulan Batur'dan buraya gelmek için anlaşma yapılacak 4x4 araç sahiplerinin çoğu, gidilecek yeri duyduklarında alacağı parayı bile düşünmeden vazgeçmiş, türlü bahanelerle işin içinden sıyrılmışlardı. Oraya giden, kendilerinden tecrübelerini dinlediğim neredeyse herkesin bir yolda kalma hikâyesi var. İş yolda kalmakla da bitmiyor. 
Nüfus yoğunluğunun zaten çok az olduğu ülkenin bu bölgesinde neredeyse kimse bulunmuyor. Haliyle yol da, çok bozuk bir şekilde seyrediyor. Gerçi yolun en problemli tarafı Mörön'den sonra başlıyor. 
Başkent Ulan Batur ile Mörön 


arasındaki yüzlerce kilometrelik yol kısmen daha iyi. 


Sabahın erken saatlerinde başladığımız yolculuğumuz esnasında kâh kaybolmuş ve karşımıza çıkan çadır (ger) ahalisindeki göçebelere yolu sorup yolumuza öyle devam etmiş kâh çamura saplanan arabayı itelemiş kâh debisi yüksek bir ırmak başında; “Acaba saplanmamak için araçla hangi taraftan geçmeliyiz” diye uzunca düşünmüş ve fotoğraf çekmek amacıyla çok defa durmuş ve böylece yola devam etmiştik. Yolculuk esnasında dikkatimi çeken şeylerden biri de Şamanlar için önemli olan bir yer oldu. Buraya geldikten sonra yanımda bulunan Şaman arkadaş, şoförden aracı durdurmasını rica etmiş ve değneklerden çadır biçiminde kurulmuş, üzeri bir çeşit çaput ile sarılmış yerlerin başına giderek tazimde bulunmuştu. 
Çadırımsı yüksekliklerin her birinin 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üzerinde farklı hayvan figürleri vardı. Bu aynen düşündüğüm gibi -sonra oradakilerden teyit de ettirmiştim- 12 hayvanlı takvimi- ne delalet ediyormuş. Bilindiği gibi bu, İslamlaşmadan önce kullandığımız bir takvim çeşidi. Hatta Moğol istilasının bir neticesi olarak bazı Türk boyları tarafından Ortaçağ'a kadar kullanılmış. Gittiğimiz yerde başka bir grup daha vardı. Tamamıyla Şaman olan bu insanların başında ise, yanımdaki arkadaşın söylemesiyle önemli bir şaman bulunuyordu. Türkçe de bilen Moğol arkadaşım aracılığıyla kendisiyle konuşmuş, kısa da olsa bir Şaman ayini ricasında bulunmuştum ki bana tebessüm ederek; “İstediğim zaman yapabildiğimiz bir şey değil bu” demişti. Vedalaştıktan sonra onlar bizim geldiğimiz cihete doğru ilerlerken biz de yolun belki de en çetrefilli tarafına girmiştik. 
Epey yol kat ettikten sonra yanımıza azık olarak aldığımız şeylerden yemek istemiştik. Yiyeceklerimizin olduğu poşeti açınca pek bir şey kalmadığını gördük. Şaman olan arkadaşımın yiyeceklerimizin çoğunu, kutsiyet atfettiği yere adak niyetine bırakmış olduğunu o anda anladım. Durum karşısında epey güldüğümü itiraf etmeliyim. 


Ren geyiklerinin izinde 


Uzunca bir yolculuktan sonra nihayet Tsagaannuur'a, Duha 


va ip iy a ye 
12 HAYVANLI TAKVİM, İSLAMLAŞMADAN 


MOĞOLİS- 
TAN İNA- 
NILMAZ BİR 
COĞRAFYA. 
BURADA 
VARLIĞIMIZI 
DAHA ÇOK 
HİSSET- 
TİRMEMİZ 
GEREKİYOR 
ÇÜNKÜ 


BİZİM 
OLMADIĞI- 
MIZ YERDE 

DOĞAL 
OLARAK 
BAŞKASI 

OLUYOR. 


Türklerinin yerleşik hayata geçmiş olanlarının yaşadığı bölgeye gelmiştik. Doğal ortamlarında yaşayan Duha Türklerini görmek için yola biraz daha devam etmek gerekiyordu. Bu sefer aracı da bırakarak donmuş nehir boyunca, kâh ormanda ilerleyerek kâh çamura girip çıkarak yola devam ediyorduk. 


Başkent Ulan Batur'un yaklaşık 
1000 km uzaklığındaki bu yerleşim yeri Hövsgöl vilayetinde yer alan Tsagaannuur ilçesi. Yukarıda da bahsettiğim gibi Duhaların yerleşik hayata geçmiş olanları yahut yarı göçebe yaşayanları burada ikamet ediyor. TİKA'nın, Duha Türklerine ait olan ve günümüze kadar ulaşan örf, âdet gelenek ve göreneklerinin gelecek nesillere aktarılması, korunması ve kayıt altına alınmasını temin etmek amacıyla inşa ettirdiği 280 metrekarelik Duha Türkleri Araştırma Merkezi ve Müze binasında biraz istirahat ettikten sonra, göçebe olarak yaşayan Duhaların yaşadığı bölgeye bizi götürmek üzere rehberlik yapacak yeni bir arkadaşın katılımıyla yolumuza devam ettik. 
Arabayla sadece birkaç kilometre gidebildik zira yolun kalan kısmı, sadece yaya olarak aşılabilecek patikalarla doluydu. Kilometrelerce süren bir yürüyüş yapmamıza rağmen ulaşmamız mümkün olmamıştı. Rehberimizin Ren geyikleri tara- 


ÖNCE KULLANILAN BİR TAKVİM ÇEŞİDİ 


Gö 


fından yenmiş otları göstermesi ve sıkça rastlamaya başladığımız Ren geyiklerine ait ayak izleri ise bu bitmez yürüyüşün harika bir netice ile tamamlanacağının göstergeleri gibiydi. Nihayet az ileride çadırlar gözükmüştü. Öncesinde her yere yayılmış Ren geyikleri bizleri karşılamıştı. 


Tecrübelerimi aktarmadan önce Duhalar hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Sayıları yaklaşık 
600 civarında olan Duhalar, 

yine bu sınırlar içerisinde birkaç farklı bölgede yaşıyorlar. Temel özellikleri Ren geyiği beslemeleri. 
Bunların dışında geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla idame ettiriyorlar. Tabii onların bu coğrafyada yaşamaları Il. Dünya Savaşı'ndan sonraki döneme rastlıyor. Asıl yaşam bölgeleri Moğolistan sınırındaki, bugün Tuva Cumhuriyeti'nin bulunduğu Rusya iken, 

Il. Dünya Savaşı'nın çıkması ve 

o dönemde Rusya'nın uyguladığı birtakım politikalar sebebiyle göç etmek durumunda kalmışlar. Nüfus bakımından az olmalarına rağmen Şamanizm inancı ile birlikte bugüne kadar gelebilmiş olmaları, belki de ulaşılması zor olan bu yeni coğrafyanın kendilerine verdiği bir özellik. Bu arada biz her ne kadar onlara Duha diyorsak -ki onlar da kendilerini Duha olarak tanımlıyor- da Moğolistan topraklarında “ren 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geyiği sahipleri” anlamına gelen “tsaatan” tabiri ile biliniyorlar. 


Dilleri tehlike altında olan bir halk 


Duha Türkü denince akla gelen ilk şey, bu insanların konuştukları dil haliyle. Açıkçası bizim konuştuğumuz Türkçe ile benzerliklerin bu kadar fazla olduğuna şahit olduğumda epey şaşırmıştım. 
Tercüman aracılığıyla Duhalardan birine ona kadar saymasını rica ettirmiş, o da azıcık aksan farkıyla başlamıştı “bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on” diye saymaya. Duha dili her ne kadar pek çok benzer Türkçe kelime içerse de tam anlamıyla bu dili anlamak pek mümkün değil. 
Bununla birlikte maalesef bu dil ve kültür yok olma tehlikesi altında. 
UNESCO'nun yayımladığı tehlike altındaki diller atlasında Duhaların dili “ciddi şekilde tehlike altında” olarak belirtilmişti. Komünist dönemde başlayan Moğollaştırma politikası bunda en etkili olan unsurlardan biri. Duhaların özellikle yerleşik hayata geçmiş olanları kendi dillerini bile bilmiyorlar. 

Bu çok üzücü bir şey. Yukarıda bahsettiğim TİKA'nın bu ve diğer çalışmaları şükür ki önemli bir farkındalık oluşturuyor bu konuda. 


TİKA'nın burada yaptığı en önemli projesi, Duha Türklerine verdiği Ren geyikleri. İnsanlar dillerini kaybetmeye başlarken Ren geyikleri de kan yakınlaşmasından dolayı genetik bir bozulmaya uğramış ve melezleştirme ile bu sorunun 
önüne geçilmeye çalışılmış. 2013 
yılında bu insanlarla ilk defa temasa geçilmesinin hemen ardından TİKA, duruma müdahale etmiş ve Moğolistan'daki geyik uzmanları- nın da tavsiyeleri doğrultusunda Rusya'nın bir bölgesinden 20 tane damızlık Ren geyiği getirilmiş ve Duhalara teslim edilmiş. Bu iş de öyle sıradan bir şekilde yapılmamış, 200 baş Ren geyiği içinden seçilen 20 Ren geyiğinin kan 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tahlilleri Moskova'da yapılmış. Ren geyiği projesinde en ince ayrıntıya kadar özen gösterilmiş. İşin daha güzel tarafı Duhalara hayat veren bu projenin işe yaraması olmuş. 
Kısa bir zaman sonra bu 20 Ren geyiğinden 14 tanesi yavrulamış. 
O tarihten bu zamana kadar kim bilir ne kadar ilerleme kaydedilmiştir. 


Geyiklerle adeta konuşuyorlar 


Ben de Ren geyikleri tarafından karşılandığımda etrafta çok sayıda ufak Ren geyiği görmüştüm. Zaten hemen onlardan bir tanesini sevmeye koyulmuştum. Daha yetişkin geyikler ise çitle çevrilmiş bir alan içerisindeydiler. Davetleri üzerine çadırlarını ziyaret ettiğimiz ve güler yüzle karşılandığımız aile, Ren geyiğinin sütünden ikram etmişti bize. Şahsım adına en unutulmadık anılardan biri de bu oldu. Ren geyiği sütü, hayatımda içtiğim en lezzetli süttü. Süt o kadar yağlıydı ki, elimdeki çömleğin iç kenarları kaymak tutmuştu. Önceleri her şeyiyle kendisine değişik gelen ama sonra Isınan sevimli, minik Duha kız çocuğuna da sütü içirme teşebbüsünde bulunmuştum. Artık çocuk süt içmekten nasıl bıktıysa, kendisine süt içirme teşebbüsünde bulunduğumda yüzünü çevirip elini ağzıyla kapatmıştı. Hep birlikte gülmüştük. 


Bol bol fotoğraflar çekmiş -ki şimdiye kadar çektiğim fotoğrafların kesinlikle en özgünü bunlardı- başka bir yerde görme imkân ve ihtimalimin olamayacağını düşündüğüm Ren geyiğine binme tecrübemi burada edinmiş ve çadırın yaşlı büyükannesinin anlatısına mülaki olmuştum. 


Duha Türkleri Ren geyikleriyle o kadar iç içe bir hayat yaşıyorlar ki, geyiklerle adeta konuşuyorlar. 
Öyle ya yıllar önce Tunus çölüne beraber çıktığım bedevi İbrahim de deveyle konuşmuştu gözümün önünde. 


DAVETLERİ 
ÜZERİNE 
ÇADIRLARI - 
NI ZİYARET 
ETTİĞİMİZ 
VE GÜLER 
YÜZLE KAR- 
ŞILANDIĞI- 
MIZ AİLE, 
REN GEYİĞİ- 
NİN SÜTÜN- 
DEN İKRAM 
ETMİŞTİ 
BİZE. ŞAH- 
SIM ADINA 
EN UNU- 
TULMADIK 
ANILARDAN 
BİRİ DE 

BU OLDU. 
REN GEYİ- 
Ğİ SÜTÜ, 
HAYATIMDA 
İÇTİĞİM EN 
LEZZETLİ 
SÜTTÜ. 
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Hâsılı kelam orada geçirdiği değerli vakitlerin ayrılma zamanı gelmiş ve bu güzel insanlara veda etmiştim. Hediye olarak da ücretini vermek için ısrar ettiğim ama kabul ettiremediğim geyik boynuzu ile onurlandırılmıştım. 


Ülkeler evvela insan birikimiyle büyükler 


Yazıma konu olması bakımından ben burada sadece Duhalardan bahsettim ama Duhalar dışında Moğolistan'da yaşayan -Kazakları ayrı tutarsak- iki Türk grubu daha var. Hotonlar ve Tuvalar. Yine bunlar için yapılan çok faydalı projeler var ki bunların birçoğuna ben de şahit oldum. Özellikle Tuva halkına yönelik istihdam oluşturulması amacıyla kurulan keçe atölyesi için ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipman TİKA tarafından karşılanmış ve bu insanlar için muhteşem bir geçim kaynağı oluşturulmuş. 
TİKA'nın desteğiyle Moğolistan'ın Ulusal Merkez Arşivi'nde muhafaza edilen arşiv belgelerinin okunması ve saha araştırmalarının yapılması suretiyle hazırlanan Moğolistan Tuvaları adlı eser de basit görünebilir ama çok önemli bir diğer hizmet. 


Yazımın başında da söylediğim gibi Moğolistan inanılmaz bir coğrafya. Burada varlığımızı daha çok hissettirmemiz gerekiyor çünkü bizim olmadığımız yerde doğal olarak başkası oluyor. İlginçtir, Hoton Türkleri arasında Moğolcayı akıcı bir şekilde konuşabilen Peace Corps (Barış Gönüllüleri) çalışanı bir Amerikalı ile tanışmıştım. 
Gerçi tanışma konusunda kendisi biraz çekingen davranmıştı ama sonra rahatlıkla konuşabilmiş hatta kendisiyle röportaj da yapmış ve sosyal medya hesabımdan bunu yayınlamıştım. Geliş amacının 

ne olduğunu açıkça söylemekten çekinmediği gibi, benim gibi bir yabancıya rahatlıkla röportaj da verebilmişti. Unutmamak lazım, ülkeler her şeyden önce insan birikimiyle büyükler. 
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SBOFEU 


Borges futboldan nefret ederdi! 


İyi ama neden? 


llar boyu futbolun edebi 


SERKAN 
AKKOYUN 


atla olan ilişkisine he 


utbol ve edebiyat, bir dargın bir barışık iki kardeş gibidir. Yeni futbolcular edebiyattan uzaktır ama eski edebiyatçıların büyük çoğunluğu futbolu sevmiştir. Türkiye'den Orhan Kemal iyi bir golcüdür. 
Memet Fuat, Türk edebiyatının ilk futbol kitaplarından Sana Deliler Gibi'yi yazmıştır. Albert Camus'nün ahlak bildirisine yaptığı plonjon ise meşhurdur. Nabokov da Camus gibi kalecidir ama işin aslı, hep edebiyatçıların futbol sevdası anlatılır. Sanki gizli bir el, edebiyatçıların futbolu sevmeyenlerini gizlemektedir. İşte o gizli eli bileğinden yakalayıp sırtına doğru bükeceğiz. Hem de Jorge Luis Borges gibi bir ismin futbola duyduğu nefretle! 


Borges, Arjantin'de düzenlenen 
1978 Dünya Kupası'nda dersini, 
Arjantin'in ilk maçının başlama 


olumlu pencereden baktık. Futbolu çok seven 


ma şimdi başka bi 


TEİ 


za 
Zr yale 


saatine denk getirecek kadar futboldan nefret ediyordu. Hem estetik hem de kültürel açıdan futbolu çirkin ve aşağı görüyordu. 
Hatta “futbol popülerdir çünkü aptallık popülerdir” diyen birisinin futboldan nefret ettiğini söylemek bile hafif kalır. Özellikle Arjantin'deki futbol çılgınlığı ve taraftarlık olgusu Borges'i çok rahatsız ediyordu. Ayrıca milli takımlar üzerinden vurgulanan milliyetçilikten de hiç hoşlanmıyordu. Borges inançlı, tutkulu ve hatta manevi teslimiyetçi insanlara karşı duyduğu şüphe oklarından bir tanesini de futbol taraftarlarına çevirmişti ve o oku fırlatma zamanı geldiğine inandığında kısa bir öykü hazırladı. 
Latince bir deyiş olan ve George Berkeley'e atfedilen Esse est percipi adını verdiği öyküsünde konu futbol ekseninde dönmekteydi. 
“Var olmak algılanmaktır” anlamına gelen öyküde, bir futbol takımının başkanı üzerinden kurgulanmış hayat göndermesi yapar Borges. 
Aslında hiç oynanmayan futbol maçlarının, aktörler tarafından canlandırılıp insanlara televizyonlardan izletildiği bir dünya... 
Karakterin iç dünyasında yaşadığı *gerçek-gerçek olması istenen” çelişkisi ile biten öykü, Borges'in futbola yaptığı en büyük gönderme olarak kabul edilir. İşin özünde Borges, futbol yüzünden İngilizlere çok kızgındır. Kızgınlığını ise; “Futbol İngilizlerin icat ettiği en berbat şeydir” diyerek dillendirir. 


Borges'in Adolfo Bioy Casares ile hazırladığı Esse est percipi adlı kısa öyküyü —birebir olmamakla birlikte- hikâyesini anlatabilmek adına çevirdim ve kayıtlara geçsin istedim. Truman Show ve 1 984'ün Borges'cesi diyebileceğim hikâyenin ne anlatmak istediğini, Borges'in futboldan neden bu kadar 


DÜŞÜNEN SPORCU 


nefret ettiğini anlayarak okumak lazım. Futbol denen şey sadece şov. Gösteri dünyasının parçaların- dan biri. Birkaç saatinizi ayırmanız gereken bir faaliyet. Oysa fanatizm, şiddet, düşmanlık, ayrışma, ötekileştirme, nefret, vandalizm gibi şeylere yer yok. Bence Borges de benimle aynı fikirde ama aramızdaki fark biz tüm bunlara rağmen bu oyunu seviyoruz; kendisi nefret ediyor. Buyurun öyküyü okuyun, bir de siz karar verin: 


Sen hâlâ idollere inanıyor musun? 


“Buenos Aires'teki Nunez ve yakın çevresine komşu, eski bir gezgin olarak River Plate'in anıtsal stadının her zamanki yerinde olmadığını fark edememiştim. 
Şaşkınlık içerisinde, Arjantin Edebiyat Akademisi'nin tam teşekküllü üyesi olan arkadaşım Dr. Gervasio Montenegro'ya bundan bahsettim. 
O tarihlerde Arjantin'de gazeteciliğin tarihsel araştırması adlı 

bir çalışma yapıyordu. Masasını oldukça meşgul eden dikkate değer bir eserdi ve rutin araştırması sırasında Montenegro, meselenin özünü yanlışlıkla aydınlatmıştı. 
Uyuklamadan önce beni ortak bir arkadaşımız olan, Abasto Juniors Futbol Kulübü'nün Başkanı Tulio Savastano'ya, Pasteur Caddesi'ndeki Corrientes Bulvarı'nda bulunan Adamant Binası'na gönderdi. 
Aceleyle gittim. 


Hem doktoru hem de komşusu olan Dr. Narbondo tarafından reçetelendirilmiş iki kat diyet içeren rejime rağmen bu üst düzey yönetici hâlâ fit ve dinç görünüyordu. Takımının Kanarya Adalı Yıldızlar Karması'na karşı az önce aldığı galibiyetten dolayı biraz havalanmıştı. (...) Savastano'ya Aguero çevresi ve Humahuaco'nun kenar bölgesinden genel çocukluk arkadaşı olduğumuz gerçeğini hatırlamama rağmen ofisinin ihtişamı gözümü korkuttu ve buz kırmaya çalışırken onu final maçındaki Zarlenga ve Pardo'nun hücum presine karşın, merkez orta saha Renovales'in Musante'ye verdiği tarihi pasla attıkları gol için tebrik ettim. Abasto kadrosuna verdiğim desteğe karşılık olarak büyük adam mate çayından höpürdeterek bir yudum aldı ve felsefi bir şekilde konuştu: “Ve bu isimleri benim icat ettiğimi düşün...” 


“Takma adları mı?” diye kederli bir şekilde sordum: “Musante'nin adı Musante değil mi? Renovales, Renovales değil midir? Hayranlarının idol kabul ettiği Limardo, gerçek bir isim değil mi?”Savastano'nun cevabı dizlerimin bağının çözülmesine sebep oldu: “Ne? Sen 

hâlâ fanlara ve idollere inanıyor musun? Nerede yaşıyorsun sen?” 


Tam o sırada üniformalı bir ofis görevlisi geldi. İtfaiyeci gibi görünüyordu. Savastano'ya, Ron Ferrabas'ın onunla görüşmek istediğini söyledi. 


“Ron Ferrabas, şu yumuşak sesli spiker mi?” diye bağırdım: “Ben de onu görebilir miyim? Ferrabas onun gerçek adı mı?” 


Bay Savastano “Beklesin” dedi. 
“Beklesin mi, kendimi kurban edip gitsem iyi olur mu?” diye yürekten rica ettim. “Cüret bile etme” diye cevapladı Sevastano: “Arturo, Ferrabas'a söyle, gelsin.” 


Ferrabas'ın içeri girişi ne kadar da doğaldı. Ona kendi sandalyemi sunacaktım ama itfaiyeci Arturo bakışlarıyla beni bundan vazgeçirdi. 


Başkanın sesi müzakereye başladı: “Ferrabas, De Filippo ve Camargo'yla konuştum. Bir sonraki maçı Abasto 2-1 kazansın. Zor bir oyun olacak ama unutma. Renovales'in Musante'ye pasını da unutma. 
Taraftarlar bunu kalpten biliyorlar. Hayal etmek istiyorum. Hayal etmek! Anlıyor musun? Şimdi çıkabilirsin.” 


Bir soru girişimiyle cesaretimi berbat ettim: “Skorun önceden düzenlendiğini söyleyebilir miyim?” 


Savastano beni tam anlamıyla yerle bir etti: “Skor yok, takımlar yok, maçlar yok! Stadyumlar çoktan terk edilmiş ve dökülmeye başlamış durumda. Günümüzde her şey radyo ve televizyonlardan takip 


BUENOS 
AİRES'TE 
EN SON BİR 
FUTBOL 


MAÇI OY- 
NANDIĞIN- 
DA TARİH 

24 HAZİRAN 
1937'YDİ. O 
GÜNDEN BU 
ZAMANA KA- 
DAR FUTBOL 
TIPKI DİĞER 
SPORLAR 
GİBİ TİYAT- 
RONUN BİR 
PARÇASI 
OLARAK GÖ- 
RÜLÜYOR. 
FORMA GİY- 
MİŞ AKTÖR- 
LER TARA- 
FINDAN BİR 
KAMERANIN 
ÖNÜNDE 
GERÇEKLEŞ- 
TİRİLİYOR. 
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ediliyor. Spikerin sahte heyecanı... 
Bu ses tonundaki sahtekârlıktan da mı hiçbir şey anlamadın? Buenos Aires'te en son bir futbol maçı oynandığında tarih 24 Haziran 1937'ydi. O günden bu zamana kadar futbol tıpkı diğer sporlar gibi tiyatronun bir parçası olarak görülüyor. Forma giymiş aktörler tarafından bir kameranın önünde gerçekleştiriliyor.” 


Cesurca sordum: “Bunu kim icat etti?” 


“Kimse bilmiyor. Okulların açılması hakkında bunu sorabilirsin yahut hükümdarların ziyaretlerini. Futbol kayıt stüdyolarının ve gazete ofislerinin dışında yok. Kitlesel tanıtım modern zamanların markasıdır.” 


“Peki, uzaya çıkmakla ilgili ne düşünüyorsun?” diye bağırdım. 


“Yerel bir program, bir Yankee-Sovyet prodüksiyonu. Övgüye değer bir ilerleme, inkâr etmiyorum, bilimsel bir piyes...” 


“Bay Başkan beni korkutuyorsunuz” diye mırıldandım, aramızdaki hiyerarşiyi umursamadan. “Bana dünyada hiçbir şey olmadığını mı söylüyorsunuz?” 


“Çok az şey” diye cevap verdi İngiliz duygusuzluğu ile. “Anlamadığım şey korkun. İnsanoğlu evinde, arkasına yaslanmış, ekrana yahut radyodaki spikerin sesine odaklanmış... Bundan daha fazla ne istenebilir? Zamanın büyük yürüyüşü ve ilerlemenin artan gelgitleri...” 


“Ya gerçek ortaya çıkarsa” dedim, söylemeyi bile beceremeyerek. 


Rahatlatıcı bir şekilde “Çıkmaz” dedi. 


“Her ihtimale karşı, mezara kadar sessiz kalacağım” diye söz verdim. 
“Kendime, takıma, size, Limardo'ya Renovales'e yemin ederim.” 


“İstediğini söyleyebilirsin, zaten kimse sana inanmaz” dedi. 


O sırada telefon çaldı. Başkan telefonu açtı. Diğer elini serbest bıraktı ve bana doğru kapıyı göstererek salladı. 
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GAMZETUNA pP- 


YAKIN ÇEV- 
REMDE YAP- 
TIĞIM ARAŞ- 
TIRMALARIM 

SONUCUNDA 

EN ÇOK 
SÖYLENEN 
YALANLA- 
RIN; “TRAFİK 
VARDI, BEŞ 
DAKİKAYA 
GELİYORUM, 
SORUN 

SENDE DEĞİL 
BENDE, BEN 


HAYATIMDA 
HİÇ YALAN 
SÖYLEMEM 
VE BİZİM KIZI 


NE DOKTOR- 
LAR NE MÜ- 
HENDİSLER 
İSTEDİ” GİBİ 
YALANLAR 
OLDUĞU- 
NU ORTAYA 
ÇIKARMIŞ 
BULUNUYO- 
RUM. 


MİTOMANİK PİNOKYOLAR 


ünlük hayatımızda hemen (Girme hepimiz, çok darda 

kaldığımız anlarda yalana başvurabiliyoruz. Bu yalanların çoğu anlık olarak durumu kurtarsa da uzun vadede daha büyük sorunları beraberinde getiriyor. 
Söylediğimiz ufak yalanlar başka yalanları doğuruyor ve günün sonunda bizlere kalan bolca pişmanlık ve vicdan azabı oluyor. 


Peki, yalan söylemek rutinimiz haline gelseydi ve sürekli yalanlar söyleseydik neler olurdu? Üstelik bunları yaparken hiç pişmanlık hissetmesek ve söylediğimiz yalanların yalan olduğunu bile unutsak hayatımızda neler değişirdi? Kendinizi yalan söylemekten alıkoyamıyor yahut çevrenizde 

bu tip insanlarla karşılaşıyorsanız “mitomani” hastalığı ile tanışmışsınız demektir çünkü mitomani yalan söyleyip sonra kendi yalanlarına inanan kişilerin hastalığı olarak biliniyor ve şu sıralar oldukça yaygınlaştı. Yapılan araştırmalara göre yetişkin bir fert günde orta- 


wi, 


lama üç kez yalan söyleyebiliyor fakat mitomani hastaları çevresindeki insanlara amacı olmadan ve sebepsiz bir şekilde genelde ilgi çekmek için yalan söylüyorlar. 
Söyledikleri yalanlara karşı taraf inanmaya başladığı anda da hasta kişiler zevk almaya başlıyor. Bu nedenle de kendilerini yalan söylemekten alıkoyamaz hale geliyorlar. 
En kötüsü de yalan söyledikten sonra en ufak bir vicdan azabı dahi duymuyorlar. Zamanla bu durum ileri boyutlara ulaşıyor ve hastalar uydurdukları yalanlara kendileri 

de inanmaya başlıyorlar. Yalanları ortaya çıkınca çok fazla öfkelenen mitomani hastaları kendilerini bu duruma fazla kaptırırlarsa şizofreni bile olabiliyorlar. 


“Benim başıma gelmez, kendi yalanlarıma inanacak kadar aptal değilim” diyebilirsiniz fakat ufak yalanlar söyleyen ve bunu alışkanlık haline getiren herkes bu hastalığa yakalanma riski taşıyor. 
Özellikle daha baskıcı bir tutumla yetiştirilen kız çocuklarının mitomaniye yakalanma riskinin 


İyi günler efendim, Doktor Lacivert'te bu ay yalancı çobanların hastalığı “mitomani” ve sanal paraların en ünlüsü olan “bitcoin” var. Bakalım söyledikleri yalanlara kendilerini bile inandıranların hastalığı mitomani nedir, ne değildir? Peki, gerçek parayı tarihe gömeceği düşünülen sanal para bitcoin, paranın veremediği saadeti bizlere verebilir mi? Bütün bu ilginç konuları ve daha fazlasını bu ay sizlerle buluşturuyorum. 
Doktor Lacivert gururla sunar! 

Görüş ve yeni meraklar için: doktorlacivert©gmail.com 


daha fazla olduğu biliniyor. Siz de zaman zaman bu tarz insanlarla karşılaşmış olabilir yahut çok iyi yalan söylediği için bu kişileri 

fark etmemiş olabilirsiniz. Yakın çevremde yaptığım ufak çaplı ve düşük maliyetli araştırmalarım sonucunda en çok söylenen yalanların; “Trafik vardı, beş dakikaya geliyorum, sorun sende değil bende, ben hayatımda hiç yalan söylemem, seni seviyorum ve bizim kızı ne doktorlar ne mühendisler istedi” gibi yalanlar olduğunu ortaya çıkarmış bulunuyorum. 


Unutmayın ufak yahut pembe sandığınız bazı yalanlar morcivert olabilir ve mitomaniye neden verebilir. Üstelik mitomaninin ilaçlarla ve uygun psikoterapik uygulamalarla tedavisi bulunsa da mitomanik kişiler, yalandan kurtulmak amacıyla aldıkları randevulara gelmeyerek terapistlerine bile yalan söyleyebiliyorlar. “Yalan olmasın” ama mitomani hastaları ellerine geçen her yalan söyleme fırsatını işte böyle değerlendirebiliyorlar. 


DOKTOR LACİVERT 


Sanal zekâ, sanal oyun, sanal bebek, sanal sohbet... Son yıllarda hemen hemen her şeyin sanal âlemde bir karşılığı olduğuna sıkça şahit oluyoruz. Acaba bu sefer sırada ne var diye düşünürken, ülkemizde adını yeni yeni duyduğumuz ama aslında yıllardır var olan sanal paralar etrafımızı kuşatmaya başladı bile. Özellikle, sanal paraların en meşhuru olan “bitcoin” en çok yatırım yapılan sanal para olması sebebiyle şu sıralar gündemi oldukça meşgul ediyor. 


Bir günde iki kat, bir yılda 7 bin kat kazandırdığı rivayet edilen bitcoin hemen hemen herkesin 

ilgi odağı olmuş durumda. Ben 

de bu kadar fazla kâr getiren bu sanal paranın ne olduğunu oldukça merak ettim ve hemen soluğu muhasebe ve finans yöneticisi Elif Yelis'in yanında aldım. “Nedir bu bitcoin” diye sorduğumda, bitcoinin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş vs. ile ilişiği olmayan ve en çok kullanılan elektronik bir para birimi olduğunu ve virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabildiğini söyledi. “Hiçbir yere bağlı olmayan bu sanal paraya nasıl güveneceğiz” diye sorduğumda ise Yelis, “Bitcoin yapı itibariyle sağlam 

bir işlem kayıt hafızasına sahiptir, bitcoin depolamaya yarayan 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cüzdanınızın şifresini çaldırmanız yahut bilgisayarınızın hacklenmesi gibi durumlar dışında sistemin güvenlik sorunu bulunmamaktadır” cevabını verdi fakat bitcoin transferlerinde gönderenin ve alıcının kimlik bilgileri gizli tutulabildiği için her türlü illegal, yasadışı para transferlerine olanak sağladığını da unutmamak lazım. 


Bitcoinle yapılan para transferleri ve daha birçok işlem bankalarla karşılaştırıldığında sıfır maliyetli görünebilir ama yüzde yüz güvenli olmadığını unutmamak gerek. 
Yelis; “Kredi kartınızı kaybettiğinizde yahut banka hesabınız başka birisi tarafından ele geçirildiğinde, bankanızı arayarak durumu anında kurtarabilirsiniz ancak bitcoin için aynı şeyler geçerli değil. Bitcoin sisteminde; çalınan bitcoinlerinizi geri almak için kullanabileceğiniz bir mekanizma yok. Bunun önüne geçebilmek için izleyebileceğiniz en iyi yöntem, bitcoinlerinizi internet bağlantısı olmayan hard disklerde saklamak olacaktır” diyor. Bu yüzden heyecana kapılıp bitcoine yatırım yapmak için acele etmemelisiniz çünkü bitcoin piyasasının dalgalı kuru avantaj olduğu kadar aynı zamanda dezavantajlıdır. 

Çok hızlı yükselerek sizi milyoner edebileceği gibi çok hızlı düşerek sizi hayal kırıklığına da uğratabilir. 


Bitcoin konusunda ülkelerin de kafası karışmış durumda. Öyle ki Çin, Kore, Endonezya gibi ülkeler bitcoini yasaklarken Estonya, Danimarka, Almanya gibi ülkeler bitcoini destekliyor. Bunu fırsat bilen bazı markalar da bitcoinle yapılan sanal ödemeleri kabul etmeye başladı bile. Ülkemizde ise Diyanet İşleri Başkanlığı, bitcoinin caiz olmadığını açıkladı geçtiğimiz günlerde... 


YAKIN GELE- 
CEKTE BELKİ 
DE PARA 
DİYE BİR 
ŞEY KALMA- 
YACAK VE 
TORUNLARI- 
MIZ PARANIN 
NE OLDUĞU- 
NU BİLE- 
MEYECEK. 
HARÇLIKLAR 
BİTCOİNLE 
VERİLECEK 
VE DOMATE- 
SİN KİLOSU 
BİTCOİNDEN 
HESAP- 
LANARAK 
SATILACAK 
VE TÜRLÜ 
TÜRLÜ HAYA- 
LET PARALAR 
ETRAFIMIZI 
KUŞATACAK... 


Elif Yelis, dijital para birimlerinin sayısının çürük zeminde biten mantarlar gibi arttığını ve sanal para sayısının 87 1 lere çıktığını söylüyor. Eğer böyle giderse yakında alışverişe cüzdanlar yerine taşınabilir belleklerle gitme olasılığımız yüksek gibi görünüyor. 
Belki de yakın gelecekte para diye bir şey kalmayacak ve torunlarımız paranın ne olduğunu bilemeyecek. Harçlıklar bitcoinle verilecek ve domatesin kilosu bitcoinden hesaplanarak satılacak, türlü türlü hayalet paralar etrafımızı kuşatacak ve dolar kurlarını takip etmek yerine bitcoin kurlarına rağbet çoğalacak. Bu kadar karamsar olmak istemezdim ama bitcoini yöneten kişi anonim, paralar dijital, kişiler gizli dolayasıyla insan düşünmeden edemiyor; Bu işte bir bit yeniği olmasın? 
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YUNUS ARSLAN 


HİNT TOP- 
LUMUNDA 
YAPTIKLARI 
HIRSIZLIĞA 
KARŞILIK BU- 
RUNLARI KESİ- 
LEN HIRSIZLAR, 
GÖRÜNTÜLERİ- 
NİN İTİCİLİĞİN- 
DEN ÖTÜRÜ 
TOPLUMDAN 
DIŞLANMAYA 
BAŞLAMIŞ. BU 
DURUM SONU- 
CUNDA HIRSIZ- 
LAR DA YENİ- 
DEN HAYATA 
KATILMAK VE 
NORMAL GÖ- 
ZÜKMEK İÇİN 
RHİNOPLASTİ 
ADLI ESTETİK 
AMELİYATI 
YAPTIRMAYA 
BAŞLAMIŞLAR. 


indistan inançları, gelenekleri, toplum yapısı gibi farklı konulardaki ilginçlik- 


leriyle her zaman insanların ilgisini çeken bir ülke olmuştur. Hindistan'ın ilginçlikleri dendiği zaman hemen herkesin aklına, inekleri ilah edinip tapınmaları ve toplumu sınıflara ayıran kast sistemi geliyor. Bunların dışında yer alan bir başka husus da, tarihte örneğini ilk olarak burada gördüğümüz “rhinoplasti” adı verilen estetik ameliyatı. 


Hintlilerin tıptan matematiğe kadar birçok bilimsel gelişmeye yaptıkları katkı hepimizin malumu fakat adına “rhinoplasti” denilen estetik operasyonun ilk olarak burada yapıldığı unutulmuş yahut 


ıskalanmış bir gerçeklik. Peki, Hintliler kökleri eski zamanlara kadar uzanan “rhinoplasti” operasyonunu neden ve nasıl yapıyorlardı? 
Gelin bir bakalım isterseniz...Yapılan araştırmalara göre Hintlilerin günümüzden oldukça farklı bir geleneği varmış. Hint toplumunda hırsızlık yapan bir kişi, burnunun kesilmesi suretiyle cezalandırılırmış. Zamanla hırsızlara verilen cezanın toplumda rahatsız edici bir karşılığı oluşmuş. Burunları kesik şekilde ortada gezen hırsızlar toplumdan dışlanmış. Böylesi bir durumda hırsızlar da yeniden hayata katılmak ve normal gözükmek için burunlarına estetik ameliyatı yaptırır olmuşlar. Hintlilerin en önemli sağlık metinlerinden olan Sushruta Samhita isimli eserde 


Tarihi araştırmalara devam ederken karşımıza 17'nci yüzyılda sinemanın ilkel bir unsuru olarak bilinen büyülü fener çıktı. Peki, görüntüleri kaydetme ve yansıtma işine yarayan bu büyülü fener, kim tarafından keşfedildi ve nasıl kullanıldı? Ayrıca, tıbbın bugün geldiği noktayı düşündüğümüzde çokça tartışılan; “Acaba bin yıllar önce tıp nasıldı?” sorusu bizi M.O 6000 yılına götürdü. 
Tarihte bilinen ilk estetik ameliyatın Hintliler tarafından yapılması pek de bilmediğimiz bir gerçeği daha ortaya çıkardı. “Her şeyin tarihi”nde bu ay sizler için bu iki konuyu masaya yatırdık. 


“rhinoplasti” ameliyatının nasıl yapıldığı anlatılıyor. Hint tıbbında burnun üstüne kullanılacak deri, başlarda göğüsten alınırken sonraları insanların alnından alınmaya başlamış. Vücuttan alınan bu deri, önce yaprak biçiminde hazırlanan metal kalıp üzerine yerleştirilir ve bu metal parça burunun üzerine tutturulurmuş. 


Metal parçanın burunda durması bitkilerden yapılan yapıştırıcılar ile sağlanıyormuş. Kesik bir burnun yerine yeni bir parça yerleştirilirken burun delikleri için de bitki gövdelerinden yararlanılmış ve ufak iki parça ile burun delikleri oluşturulmuş. Geliştirilen bu tedavi sayesinde toplumdan dışlanan hırsızlar yeniden topluma katılabilmiş. 


HER ŞEYİN TARİHİ 


ağara duvarlarına çizim yapan ilk insanlarla, sinema perdesinde gö- 


rüntüleri oynatan günümüz insanı arasında aslında pek fark yok çünkü insan, var olduğundan bu yana görselliğe ilgi duymuş bir varlık. 
Yapılan araştırmalara göre insanın en iyi öğrenme biçimlerinin başında da görsellik geliyor. Çağımızda söz konusu bu görselliğin en iyi kullanım alanı olan sinema da, gelişen teknik imkânlarıyla birlikte artık hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru. Sinema, basit bir görüntüyü kaydetme ve yansıtma aleti olan sinematograf ile başlamış olsa da bugün sinema teknikleri ve film yapımında kullanılan aletler oldukça gelişmiş durumda. 


Her geçen gün kullanımına yeni teknikler ve cihazlar ekleyen sinema alanının oluşma aşamalarında birçok makine kullanılmış. 17'nci yüzyılın başlarında insanlar panayır alanlarında artık farklı eğlence arayışları içerisine girmişler. Tam da böyle bir ortamda bu eğlence ihtiyacını karşılayan bir alet icat edilmiş. Adı ise Latince; “Lanterna magica” yani “Büyülü fener.” 
Büyülü fener sayesinde görüntülerin büyük perdelere yansıtılması, 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insanları hem eğlendirmiş hem de hayrete düşürmüş. 


Peki, büyülü fener neydi? 


Büyülü fener, bir gaz lambası ve mercek vasıtasıyla, cam üzerine boyanmış resimlerin perdeye yahut duvara yansıtılmasına yarayan bir alet. Böylece çizilen resimler büyük sinema perdelerinde gösterilir ve insanlar bu görüntüleri izlermiş. Büyülü fenerin görüntüyü şaşırtıcı şekilde yansıtması, onun kısa süre içerisinde panayır alanlarının vazgeçilmez bir unsuru olmasını sağlamış ve büyülü fener, bu sayede sinemanın da atası sayılan icatların başında yer almış. 


Bir araştırmaya göre büyülü fenerin tarihi çok daha eski zamanlara dayanıyor. Sinoloji (Çin Bilimi) alanında uzman olan İngiliz biyokimyacı Joseph Needham'ın aktardığına göre büyülü fener 2'nci yüzyılda Çin'de keşfedilmiş. 
Bir başka araştırmaya göre ise, büyülü fenerin keşfini Batılı iki din adamı eşzamanlı olarak gerçekleştirmiş. Alman rahip ve araştırmacı Athanasius Kircher (1602-1680) Roma'da ders verdiği bir Cizvit 


l 


kolejinde, cam üzerine yapılmış resimleri, mum ve mercekler aracılığıyla duvara yansıtan büyülü fenerin tanıtımını yapmış. Bahsi geçen bu zamanlarda aynı yöntemle resimleri duvara yansıtan diğer bir kişi ise Fransız rahip Caslude François Milliet des Châles (1621-1678) olmuş. 


Görüntüleri yansıtmaya yarayan bu teknik 19'uncu yüzyıla gelindiğinde İngiltere'ye oradan da Avrupa'nın birçok ülkesine yayılmış. Zamanla geliştirilen bu teknik ile sabit hareketli görüntüler de oynatılabilir olmuş. Oluşturulan 

bu hareketli görüntüler eğlence amacının yanında motivasyon ve halkı coşturmak için de kullanılırmış. Napolyon Savaşları esnasında İngiltere'de çok meşhur olan bir büyülü fener gösterisinde İngiliz donanması tarafından alevler içerisinde batırılan bir Fransız gemisi resmedilmiş. 


Aynı zamanda bir görsel şölen olan sinemanın, ilkel icatlarında dahi toplumu heyecana sürükleme ve coşturma gibi amaçlar varmış. 
Günümüzde de birçok filmin sadece böyle bir amaçla çekildiği hepimizin malumu. 
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NAPOLYON 
SAVAŞLARI 
ESNASINDA, 
İNGİLTERE'DE 
ÇOK MEŞHUR 
OLAN BİR BÜ- 
YÜLÜ FENER 
GÖSTERİSİN- 
DE İNGİLİZ 
DONANMASI 
TARAFINDAN 
ALEVLER 
İÇERİSİNDE 
BATIRILAN 
BİR FRANSIZ 
GEMİSİ RES- 
MEDİLEREK 
HALKIN MO- 
RAL GÜCÜ- 
NÜN ARTMASI 
AMAÇLAN- 
MIŞ. 
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TUNAHAN'A CAN OLUN 


MA hastası Tunahan günden güne eriyor. Ailesi, Amerika'da satılan ve değeri 2 milyon lirayı bulan ilaçlar için valilik onaylı; “Tunahan Yürüsün” isimli yardım kampanyası başlattı. Sizler de eğer isterseniz aşağıdaki 

hesap numaralarından Tunahan'a destek olabilirsiniz. 


Hesap adı: Tunahan Şenyurt/İş Bankası 
IBAN: TR13 0006 4000 0011 2870 1267 61 


© UNUTMA! 


M irasımız Derneği; “İyilik hepimizi ısıtır” diyerek ihtiyaç sahibi Kudüslü Müslümanların kışı rahat geçirmeleri için yardım kampanyası başlatıyor. Ailelere ihtiyaçlarına göre kumanya, kışlık kıyafet, battaniye ve elektrikli soba dağıtımı yapmayı hedefleyen dernek sizlerin de yardımını bekliyor. Yardımda bulunmak için derneğin internet sitesin- den detayları öğrenebilirsiniz. 


Kışlık Kumanya: 180 TL 

Kışlık Kıyafet: 215 TL 

Battaniye, Elektrikli Soba: 250 TL mirasimiz.org.tr 


Ütopyalar güzeldir 


enç bir çiftin; “Paylaş Kurtul” sloganıyla açtıkları “Hoobit 

House Balat” ihtiyaç sahibi çocuklara her şeyin ücretsiz olduğu bir mekân. Çocukların ihtiyaçları, insanların bağışlamış olduğu temiz kıyafet, eşya, kitaplarla ve mekâna kahvaltı yapmaya gelen insanlarla sağlanıyor. Sizler de çocuklar için kıyafet, eşya, erzak bağışında bulunabilir yahut mekânda kahvaltı yaparak küçük de olsa destek olabilirsiniz. 


instagram.com/hobbithousebalat/ 

Adres: Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi NO:119 Balat-Fatih 

Tel: 0544 544 4342 


KIŞ GELDİ KAMPANYASI 


orbada Tuzun Olsun Derneği, evsizler için üç yıldır her 

akşam saat 20.30-22.30 arasında Beyoğlu bölgesinde çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Dernek aynı zamanda evsizler için “Kış Geldi” kampanyası da başlatmış. Sizlerin de kampanyaya destek, erkekler için temiz ve kullanılabilir durumdaki mont, bot ve battaniyeyi aşağıda bulunan adrese gönderici ödemeli olarak kargolamanız yeterli. 


Adres: Cihangir Mahallesi, Başkurt Sk. No:14/A, 34433 Beyoğlu/İstanbul 

Telefon:0505 996 7134/0212 243 3611 
twitter.com/corbadatznolsun corbadatuzunolsun.org/ 


Atkını, şapkanı, eldivenini paylaş 


RT Diyanet'in GÖÇ'erken isimli programının yapım ekibi 

zorlu kış şartlarından dolayı çaresiz kalan ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı. Sizler de öreceğiniz yahut satın alacağınız atkı, bere, eldiven ve montları aşağıdaki adrese GÖÇ'erken ekibi adına göndererek kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olabilirsiniz. 


Adres: Üniversiteler Mahallesi, gk Dumlupınar Bulvarı, 147/A, Diyanet TV Stüdyoları Çankaya/Ankara 


Çizmeli çocuk 


M ülteci Hakları Derneği ve Human Movie Team'in beraber organize ettikleri kampanya, Suriye'nin Halep iline bağlı Azez bölgesinde bulunan Mukaveme Mülteci Kampı'nda barınan 
5850 çocuğa çizme göndermeyi amaçlıyor. Sizler de hikâyede- 
ki eksik parçayı tamamlayarak bu hayra ortak olabilirsiniz. 


Bir Çizme Bedeli: 25 TL 
Ziraat Bankası Fatih: TR79 00 0100 0488 6797 
7427 5001. 


| nstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Mardin'deki ihtiyaç sahibi çocuklara, ailelere dört yıldır yardım kampanyaları düzenleyen “mardindebirogretmen” hesabı siz yardımse- 


verlerden destek bekliyor. Sizlerde Instagram hesabını takip ederek yardım kampanyalarına destek olabilirsiniz. 


instagram.com/mardindebirogretmen/ 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İHTİYAÇ SAHİPLERİ 
SENİ BEKLİYOR, VAR MISIN? 


arınca Kararınca ekibi Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere kış kolisi ve patates çuvalı yardımı yapıyor. Sizler de istediğiniz miktarda bağışla yahut dağıtımlarına katılarak ailelerin yüzlerinde tebessüm oluşturmaya katkıda bulunabilirsiniz. 
Kış Kolisi: 5 kg pirinç, mercimek, fasulye, ince bulgur, 2 kg Mevsim meyvesi 75 TL 
Patates Çuvalı: 25 kg patates 20 TL 


İletişim: 0537 442 8178 
instagram.com/k4rincakararinca/ twitter.com/kkararinca 


Misafirlik hareketi 


tlıkarınca grubu; “Evlerinde yalnızca misafir değil, gönüllerinde de daimi olmak istiyoruz” diyerek birkaç arkadaşın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir sosyal sorumluluk projesi. Amaçları her ay sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ihtiyaç sahibi ailenin evine misafir olup gönüllülerin desteğiyle toplanmış olan yardımları ihtiyaç sahiplerine iletmek. Sizler de sosyal medya hesaplarından takip ederek yahut e-posta grubuna katılarak ihtiyaç sahiplerinden haberdar olabilirsiniz. 


instagram.com/atlikarincamiz 
Telefon: 0505 287 3144 


İYİ ŞEYLER AJANDASI 
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HERKESE HER YERDE KİTAP 


- erkese Kitap Vakfı kitap okumayı herkese sevdirmeyi ve kitaba ulaşmada sıkıntı çeken herkese ulaşmayı amaçlıyor. Sizler de gönüllü olarak yahut sitelerinde adresleri bulunan Kitapcan Kitap Bağış Kumbaraları'na kitaplarınızı bağışlayarak kitapların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına destek olabilirsiniz. 


herkesekitapvakfi.org/kitapcan-kitap-bagis- kumbaralari/ 

instagram.com/kitapvakfi/ twitter.com/herkesekitap 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RAŞİT ULAŞ 


vliya Çelebi'nin Seyahatname'si 

Türk edebiyatı ve tarihinin en 

önemli metinlerinden biridir. 

Gezdiği gördüğü topraklarda, oraların değerlerine dair 

anlattığı şeyler, verdiği bilgiler neredeyse bir tarihe ışık tuttu. Tabii onu enteresan kılan özelliklerden biri de metinlerde başvurduğu mübalağalı ifadeler ve yer yer fantastik unsurları içeren olaylar. 
Çok bilinen bir örnek; Erzurum'da kışın bir kedinin damdan dama atlarken havada donup yere düşmesi... Elbette burada Erzurum'un ne kadar soğuk olduğunu anlatmak için böyle bir anlatıma başvurdu Evliya Çelebi fakat bunu öyle ustalıkla yapıyordu ki; okuyanlar yüzyıllar sonra bile gerçek ile fantastiği, kurgu ile hakikati tam olarak ayıramıyordu birbirinden. Bununla birlikte Türk edebiyatının başka bir önemli metni ise Filibeli Ahmet'in Amâk-ı Hayal adlı eseri. Romanını rüya temelli kurgulayan Filibeli, yine dönem şartlarında yeni bir tarz ile kaleme aldı romanını. Yine fantastiği gerçek karakter üzerinden bir edebi metin haline getirmişti. Bu iki isme değinmemin nedeni İbrahim Altay'ın da yeni çıkan Kontemporari İbrahim Efendi'nin Rüyaları adlı kitabının Seyahatname ve Amâk-ı Hayal tadında bir yapıya sahip olması. Lacivert Dergi'de bir süredir yayımlanan Kontemporari, okurlar tarafından oldukça ilgiyle karşılanıyordu. Nihayet yazılar, Kontemporari İbrahim Efendi'nin Rüyaları adıyla kitaplaştırılarak Turkuvaz Kitap'tan çıktı. 


Kontemporari İbrahim Efendi'nin Rüyaları'nın kendine has bir kurgu dili ve üslubu var. Hikâyelerdeki İbrahim Efendi adlı şahıs, zaman ve mekân ayrımı gözetmeksizin, tarihin her an her yerinde yer alabiliyor ve oradaki olaylara kimi zaman 


KÜLTÜR SANAT | KİTAP 


o KONTEMPORARİ 
İBRAHİM EFENDİ'NİN 
RÜYALARI 


İBRAHİM ALTAY E 


TURKUVAZ KİTAP 


POSTMODERN 
BIR SEYYAH: 


KONTEMPORARİ 
İBRAHİM EFENDİ 


fail olarak kimi zaman da izleyici olarak katılıyor. Bazen Eski Yunan'da Zeus ile beraber iken bazen de Endülüs'te Tarık bin Ziyad ile beraber giriyor maceranın içine. 
Bazen Vatikan'daki kripto bir kardinali anlatırken bazen de Orta Asya steplerine gidip Bilge Kağan'ın Orhun Kitabeleri'ni yazışına ortak oluyor. 


Postmodern bir seyyah aslında İbrahim Efendi. Bir bakıma bugünden düne bakıyor ama bunu dünün içinde yapıyor. Kitabın en dikkat çekici özelliği ise, kimi zaman geçmişte yaşanmış önemli bir olayı o günün şartlarında kendi dilince anlatması kimi zaman da günümüzde yaşanmış bir olayı geçmişin kurgusu içinde yeni kahramanlar ve yeni mekânlar eşliğinde okura sunması. 
Benim en çok sevdiğim hikâyelerden biri olan ve 15 Temmuz'un hemen ardından kaleme aldığı Türk Milleti Öleceksin adlı hikâyesini, bahsettiğimiz tarihi bakış açısıyla anlatıyor: “Kurdun köyü değişir, tüyü değişir, huyu değişmez diye boşuna dememişler. Ne yazık ki bu hüküm sırtlan için de geçerli. Han hazretleri dertli bir şekilde anlattıklarımı dinledikten sonra bana bir darbı mesel aktarıyor. Sonra sözlerini şu cümlelerle tamamlıyor: “Uşaklığın felsefesi işte budur evladım. Evin hem içinde hem dışındadır. Sırlarına vakıf olup efendisini kendisine muhtaç hale getirmeye çalışır. 
Bu yüzden aldanmamak gerekir “Hizmetinizdeyim, emrinizdeyim efendim” deyişine. 
Kanmamak gerekir gerdan kırışına, göz süzüşüne, boyun büküşüne çünkü uşak daima daha güçlü ve büyük bir efendi arayışındadır. O da en nihayetinde şeytandır. Şeytanın sofrasına oturan doymaz, suyundan içen kanmaz. Bunlar da azdıkça azdılar. Zulümleri arttıkça arttı. Yaptıkları melanetler katlanılmaz bir hal aldı.” Bu 


metinde yine tarihin zamanı belli olmayan bir diliminde bir darbe girişimine maruz kalan Türk milletinin darbeyi püskürtmesini kendi üslubunca anlatıyor İbrahim Altay. 
Buna başvururken kullandığı dil ise geçmiş metinleri aratmayacak sadelikte. Yani şu çok rahat bir şekilde söylenebilir: Kitabın kim tarafından ve ne zaman yazıldığı bilinmeseydi, kitap önümüze İslam harfleri ile eski bir kâğıda basılmış olarak gelseydi, kitabın yüzyıllar önce yazılmış bir metin olduğunu düşünebilirdik. 


İlk okuduğum Kontemporari yazısı, Cirit Oyunları başlıklı yazıydı. Yazıyla ilk defa karşılaştığım ve tarzını bilmediğim için oldukça sevmiş ve şaşırmıştım. Osman Bey'den, Hayme Ana'dan bahseden yazının tarihi bir olay mı yoksa bir kurgu mu olduğunu anlamakta zorlandım, hâlâ da emin olabilmiş değilim açıkçası çünkü İbrahim Altay ihtimaldir ki gerçek bir olayı çıkış noktası alarak yazdığı yazıyı bambaşka bir çehreye sokarak yeni bir metin üretiyor hikâyelerinde. Bu durum da uzun süredir alışık olmadığımız bir tarzın ortaya çıkışı demek. Klasik manada bir hikâye değil, bununla birlikte yine klasik manada tarihi olayların kurgulanarak sunulması da değil. Tam manasıyla şöyle karşılanabilir sanırım: Postmodern gelenek hikâyeleri. 
Bu tarzda metinlerin Türk edebiyatında çoğalmasının faydalı olacağı kanaatindeyim çünkü yaşadığımız şu zaman diliminde propaganda dilinin olmadığı, bilhassa edebi manada başarılı tarihi metinlere ihtiyacımız var. Zaten dönüp geçmişte başarılı olmuş tarihi roman, hikâye ve filmlere baktığımızda propagandist dilin değil insan hikâyelerinin yer aldığı eserlerin kalıcı olduğunu görüyoruz. Umulur ki Kontemporari'nin yolculukları hiç bitmesin ve bu tarzda eserlerin sayısı artsın. 
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KÜBRA 


z DEMIRAY 
KUBRA DEMİRAY :: KİMDİR? 
KISA CEVAP oO1. Yi iedelkiilikareiliğ 1973'te Nazilli'de doğdu. Karadeniz Teknik e Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 


Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Yeni Türk Edebiyatı dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Demiray, 1995'ten beri 


Hayatın hakikate değen ışığı yahut açılan penceresi. Her zaman mümkün görünmüyor. 


KUBRADEMİRAY» -G 


KÜN KAPISI 


Kübra Demiray, Kün Kapıs'nda tasavvufi romanın çok başarılı bir örneğini sunuyor. 


Dünya üzerindeki günlerini tamamlamak üzere 

olan Abdülkadir Geylani hazretlerinin ömrünü bir masalmış gibi anlatıyor. 


02. Yazarken kullanmayı sevmediğiniz kelimeler? 
Adeta. 


03. Kullanmaktan vazgeçemediğiniz kelimeler? 
Hayat güzel, su, ruh, razıyım... 


04. Şu an okuduğunuz kitap? 
Jose Saramago-İsa'ya Göre İncil. 


05. Çocukluk deyince aklınıza neler geliyor? 

İnek koyun otlatırken toprağın altından nehirler aktığına ve oranın cennet olduğuna inanmak, hayal etmek. Yemyeşil otların çağrışımı. 


06. Hevesinizi ne kırar? 
Sevgisizlik. 


öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 


Bu sırlı hayatın kayda 07. “O iş öyle olmaz” diyebileceğiniz GOZAĞRISI geçmesi gerektiğine ilk şey ne olurdu? GÖKHAN ÖZCAN İç huzuru. VADİ YAYINLARI 


inanan oğlu Abdürrezzak ile yol evlatları Ebu”l-Feth, Fazıl ve Ukber hem kendi şahitlikleriyle hem de hazretin terbiyesinden geçmiş kişilerin anlatımla- 


rıyla bir kitap hazırlıyorlar. 


Kitap içinde yeni bir kitap açılırken etrafa bugün hâlâ onun eşiğindeymişiz gibi hissettiren bir koku 


08. Mesleğinizin en iyi yönü nedir? 
Gençlerle birlikte olmak, onların ruh seyrine şahit olmak. 


09. En çok eleştirdiğiniz yönünüz? 
Tez canlı olmak, çabuk kızmak. 

10. Sizi anlattığını düşündüğünüz bir kelime? 

Tebessüm. 


11. Şu kelimeler size ne ifade ediyor? 


SATIR ARASI HİKÂYELER 
SERDAR TUNCER 
PROFİL KİTAP 


OSMANLI'DA MİLLİYETÇİLİĞİN 


yayılıyor. Kılavuz: Kuran-ı Kerim ve Efendimiz. TOPLUMSAL TEMELLERİ Gerçek: Hayat ve iman. PROF. DR. KEMAL KARPAT Kün Kapısı, Evliyalar Sul- Yol: Merhametli olmak. TİMAŞ YAYINLARI 


tanı'nın hayatına açılıyor. 


Âlemdeki her varlık ilahi bir söze yönelikti. 


Fotoğraf: Başka alemlerin varlığına işaret. 

Özgürlük: İman, bayrağım, ben. 
Komik: Rahatlık. 


İSTANBUL'UN YALILARI VE 


Kur'an'da buyrulan açık 12. En mutlu olduğunuz an? KÖŞKLERİ gizli kelimelerin zahirleri Kendimle karşılaştığım an. SEMA AKKOYUN de batınları da nasipse 13. Gerçekleşmesini beklediğiniz e kula verilirdi. İnsan yer- hayaliniz? 
yüzünde halifeydi. Halife İlahi tebessüm ve bir duamın hayat olmak kul olmaktı. Allah'ın olması. KEMAL SAYAR ÖLÜMDEN ÖNCE HAYAT kudretiyle, dilemesiyle kul 14. Son cümleniz olduğunu bilseniz, VARDIR idrak eder, bu kapılar açı- yazacağınız cümle ne olurdu? KEMAL SAYAR lırdı. Bana da “kün” kapısı Hiçbir şey Allah'tan daha güzel olamaz, KAPI YAYINLARI açılmıştı. yaşama sevinci bile. 

u 
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TWEET-NAME 


Ümit ©arapferit Ümit ©arapferit 


Başsağlığına gittiğimde evdeki en yaşlı insanın Arkadaşlar babaannem pilot olmak istiyor, gözlerine bakarak Allah sıralı ölüm versin İstanbul Anadolu yakasında bildiğiniz kurs derim. var mı? 
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14. Uluslararası 
Istanbul Mobilya Fuarı 


23-28 
OCAK 


2018 


CNREXPO 


YEŞİLKÖY 


Ziyaret Saatleri 


23-27/01/2018 10:00-19:00 28/01/2018 10:00-18:00 
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